Yazın en renkli karelerini 
Polaroid ile yakala! 


Fotoğraf dünyasını değiştiren marka Polaroid yeni modelleriyle Türkiye'de... 
İstediğin sayıda fotoğraf çek, büyük dijital ekranda seç, beğendiğin fotoğrafı bas! 
Sadece D&R Mağazaları ve dr.com.tr'de! p 
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© BAYİLERDE 


İÇİNİZDEKİ DÜNYAYI TÜM YÖNLERİYLE KEŞFEDİN 
ANATOMİK ÇİZİMLER, İLGİNÇ BİLGİLER, HARİKULADE FOTOĞRAFLAR VE 
BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMALARLA DOLU 160 SAYFA 
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mükemmel > REN KS IZ 
ği N RENKLER 
Her şeyin 
© kusursuz 
olması zaten ». Moda Sneakers'siz asla! 
imkansız. çekimimizde Kalın tabanlı 
kontrast olanlara 
> renklerin tam 
birlikteliği ile puan. 
enerji tavan! STELLA 
(Syf: 110) MCCARTNEY 


Metalik 
tonlar her , 
renge uyum Nude rujlara 
sağlıyor. akik 
Uçuşan elbiseler, bol bol ortanca ve kahkahalar... Kapak ağa rr 
çekimimizin başrolünde bu ay Pelin Karahan var. MIYAKE olmazsa olmazı. 


TOM FORD 


SADO 


MUTLULUK. 


“Oysa mutluluk, 
eyer vurulacak 
bir al değil. 
Garantisi yok, 
süresi yok. Onun 
için mutluluk 
yakalandığında, 
korkmakla 
vakil kaybetmek 
yerine, onu 
değerlendirmek 


gerek.” 
-Shakespeare- 
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nlarca kişisel gelişim uzmanı, 
binlerce kitap, milyonlarca 
cümle ile mutluluk için resmi 
olarak bir tanım yapılmaya 
çalışılsa da bildiğimiz bir şey var; 
mutluluğun resmi yok. Mutlu 
olma biçimleri, mutluluk nedenleri, yolları, 
çözümleri, zaman zaman da kabullenişler var. 
Mutlu olmayı bilmek gerekiyor. 'Bir çiçeğe bakıp 
mutlu ol” klişesine doğru gitmeyecek bu yazı 
elbet. Biz bu ayı mutluluk ayı ilan ettik. Kendi 
kendimize... Canımız istedi diye. İhtiyacımız var, 
ihtiyacınız var diye. Sadece içimizden geldiği 
için. Yüzümüzü güneşe döndük. Islak saçlarla, 
lekelenmiş yüzümüzle, parmak arası terliklerimizle 
yazın son ayının tadını sonuna kadar çıkartıyoruz. 
Bir çeşit hamak kafası bu ay Elele. Her şeye, 
herkese inat. 

Mutluluk bu ay kapağımızda başlıyor. Pelin 
Karahan'ın gülüşü içeride olacakların habercisi 
olsun. Rengarenk ortancalar ve uçuşan elbiselerin 
Pelin'e yardımcı oyuncu olarak eşlik ettiği çekim 
sırasında havanın sıcaklığından sıkça şikayet 
etsek de bildiğimiz bir şey var; bir aya kalmaz 
güneşi kovalayacağız deklanşöre basmak için. 

O zaman son sıcakların tadına varmak şart! 
Pelin Karahan'ın Filiz Şeref'e verdiği samimi 
cevapları okuduğunuzda da şeytan tüyünün 
nereden geldiğini daha iyi anlayacaksınız. Neşesi 
kendinden gelenlerden o. (Syf: 42) 


Güzellik sayfalarımızın bu ay yıldızı Beste 
Kökdemir! Şahane bir ekiple, rengarenk bir 
çekim gerçekleştirdik. (Syf: 74) 


Mutluluk bulaşıcıdır bana göre. Simay Engür 
bu ay mutluluğun peşine düştü ve yüzleri bambaşka 
gülen isimleri bir araya getirdi. Ne çok neden 
var mutlu olmak için. Farkında olanlar onlar... 
İçtikleri suyun, gittikleri evin, çalışabilmenin bile 
“şükür” olduğunu bilenler. Bence kesin okuyun. 
Gülümsemek için. Bulaşması için. (Syf: 58) 

Ve tabii ki biz kadınların bir başka mutluluk başlığı 
için de parantezi açıyoruz: Yeni sezon kafasını uzattı 
bir köşede bekliyor. Bir gala yaptık biz de 2018-2019 
Sonbahar / Kış sezonuna dair (Sy£ 36) ama kalbimiz 
kazakları, botları, kadifeyi kabullenemedi sanki. Ağustos 
bitmeden yaz bitmez. Moda ve güzellik sayfalarımızda 
sezon bitmeden alışveriş listenize almanız gereken 
hemen her şeyi bulacaksınız. Hazır indirim de devam 
ederken belki mevsimsiz parçalara yatırım yaparak 
sezona hazırlanırsınız. Yenilenmek için doğru zaman. 

Hayatın karşınıza çıkardığı tümsekler belki de 
kumdan kalelerdir. Bir dalga yeter... 


Daha yaz bitmedi... 
olaf 
0: 
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nthol Sensiderm 
ıthol >ensic Krem 


Tahriş olmuş ciltte görülen kızarıklık ve 
kaşıntıyı giderir, dildi rahatlatır. 
Klinik olarak test edilmiştir. 


TL 


Nielsen tarafından, 18-55 yaş arasında 4053 tüketici ile Mart-Nisan 2018 tarihlerinde yaptığı yenilikçi Ürünler anketi sonucunda cilt sağlığı kategorisinde 
seçilmiştir. waw.yilinurunu.com.tr 

*Stettler H, Iİmproved itch relief with new product formulation for topical treatment in patients with mild-to-moderate atopic dermatitis: 

results from an exploratory trial. Key Opinions in Medicine. 2016;11(4): 1-7. 


Tıbbi cihazdır. www.bayer.com.tr 
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Dağıtım DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZARLAMA 
MATBAACILIK ÖDEME ARACILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ A Ş.(0212) 
449 63 63 
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Bi facebook.com/eleledergisi 38 twitter.com/eleledergisi 


Elele'yi 
telefonunuza 
ve tabletinize 
indirmek çok 
kolay! 


bie on the 


“ App Store 


AppsStore/Google Play'e 
Elele yazın, 
uygulamayı indirin. 
TAYLIK: 8 5.29 
6 AYLIK: 118.99 
TYILLIK: 8 26.99 


instagram.com/eleledergisi a Snapchat: EleleDergisi 
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TITANIC 
HOTELS 


içindekiler 
AGUSTOS 2018 


BERKAY 
HARDAL 


30 soruda genç 
oyuncu Berkay 
Hardal'ı daha 
yakından tanıyın. 
Onu daha çok 
konuşacağız... 


rj 


YAŞAM 


52 AJANDA TREND 
a e 7 duramıyoruz! İd NEN LİSTESİ 
İl AYAK NEoV$ li 


Sanat, yazın ışıltısını artırıyor. 


140 PSİKOLOJİ 


Sorumluluklardan kaçan erkeklerin 
çocukluğuna iniyoruz. 


142 OTOMOBİL 
Işte karşınızda etkileyici tavrıyla 
Peugeot 508! 


162 ASTROLOJİ 


Zamanı geldi, Aslanların ayı ağustos! 
S 


(WEPUBLIC) 
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ODAK NOKTASI 


Tüm canlılığı ile fuşya bu yaz 
kendinden çok söz ettirecek. 


ÇİÇEK SENFONİSİ 

Rengarenk çiçek desenleri içinizi pır 
pu edecek. 

SANDIK LEKESİ 

Beyaz iş tekrar aramızda! 
Annelerimizin çeyiz sandıklarını 


karıştırma zamanı. 


CANKURTARAN 


Az ve öz şıklık mı? İpuçları verdik! 


TROPİK ESİNTİ 

İklim değiştiriyoruz! Tropik 
desenlerin göz kamaştırdığı bu 
yolculuğu kaçırmayın. 


PHOTO FINISH 


Hem rahat hem rengarenk! Karıştırmaktan 


korkmayanlara... 


www.elele.com.tr 


72 


82 


ÜNLÜ GÜZELLİK #5 
BESTE KOKDEMİR 


10 parmağında 10 marifet! Bu güzelliği kaçırmayın. 


MUTLULUK 
5 ünlü ismin mutluluk 
mottoları sizede ilham 
verecek! Kİ 


# 


m 


GÜZELLİK 
& BAKIM 


BAK BU DA VAR! 

“Yaz bitiyor? demeyin. Ağustos 
yeniliklerine mutlaka bir göz atın. 
TÜMÜYLE YAZ 


En canlı renkleri makyaj çantanıza 
eklemek için geç kalmayın. 


ŞEFTALİ TADINDA 


Şeftali tonları ile ışığınıza ışık katın! 


PORSELEN DURULUĞU 
Bronzluğa inat ille de bembeyaz bir 
ten isteyenler için. 
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Kim: Pelin Karahan 
Ne: Kapak çekimi 
Nerede: Urza Restoran 
Ne zaman: 10 Temmuz Salı 


Nasıl: Yeşiller içinde olmanın verdiği 
huzur, üzerine kalabalık ama son derece 
uyumlu bir ekip, üzerine de good vibes 
only dediğinizde ortaya çıkan çekim 
işte böyle fazlasıyla sempatik titreşimler 
içeren cinsten oluyor... 


Neden: Kavak Yelleri'nden bugüne 
çizdiği profil hiç değişmedi. 
Oyunculuktan sonra yaptığı yemek 
programı ile de olayı farklı bir boyuta 
taşımayı başardı. Onun iki çocuklu, 
mutlu, keyifli ve sakin dünyasının perde 
arkasında yaşananları merak ettik. 


Fotoğraf: Altuğ Poşul 


12 elliye 


CIVILTILI YAZ 


İçimiz kıpır kıpırken dışımız sakin mi kalsın? 
Renkli, cıvıl cıvıl, çiçeklerin kokusunu üzerinde 
taşıyan elbiselerle fresh bir görünüm yakalayın. 


ANİ 7 
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MANGO 120.99 
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Ye 
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dl POLLINI $ 1097.50 


NETWORK 11399 


GÜZEL GÜNLER 


Yazın en sıcak günlerinde hafif bir makyaj tercih 
ederken mis gibi kokan bir parfümle imzanızı 
girdiğiniz her ortama atmayı da unutmayın. 


& / AVON 
MARK LİKİT 
RU), 

133.50 


AVON FAR AWAY BELLA 
50 ML PARFÜM, 149.95 


little 
black 
dress 


BU BİR İLANDIR. 


AVON SURREAL | AVON LITTLE BLACK 


SKY 75 ML DRESS 50 ML PARFÜM, 
PARFÜM, 149.95 o #4995 
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benetton.com 


UNITED COLORS 
OF BENETTON. 


YENİ DALGA 


Simay Engür 


(ÖĞ parkimten 


| 


DİKENİNE 
// KATLANIR MIYIZ? 


Palmiyeler ve rengarenk 
çiçekler dekorasyonun 
doğasından aforoz ediliyor; 
hem de tüyleri diken diken 
eden kaktüsler tarafından! 
Çölde değil, salonunuzda 
çay içerken yanı başınıza 


SAVAŞ LARI yerleştireceğiniz kaktüs 


formundaki detaylar 
vay iğimi 
e m yal sizi 2018 dekorasyon 


instagramı hole trendlerine bir adım daha 
N see Mr yaklaştırabilir. 
| ) / 4 yataklar, yerini 
kelebek etkisine ya 
İHENER |SY bırakıyor. i Re? 1 
Missoni X Funboy a : 
(O) iş birliğinin ürünü N 


olan bu yeni 
tmış, yetmiş, seksen, doksan ve karşınızda zamansız bir bebekler, en 
Jenerasyon! Son yıllarda lüks moda markaları ve kozmetik az flamingolar 
devleri yönünü yaşı büyük ama yaşam standartları taptaze olan kadar fotoğraf 
bu elastik nesle çevirdi. Enerjileri, hayata bakışları ve rutinleri neredeyse galerimizin 
Y kuşağına paralel olabilecek bu çılgın “gençlerin? öncülerinden 96 hakimiyetini ele 


yaşındaki model Emi Strollberg ise son dönemin en takip edilesi geçirebilir. 
kadınlarından. Modanın şatafatlı pistinden çocukları kenara alalım, 

Strollberg ve diğer tüm elastik jenerasyon sakinleri sokak modasını ele 
geçirmek üzere! Merak edenler için, Instagram hesabı: ©park, wien 


HATALI 
GÜZELLİK 


mmm — — Kusursuz güzellik 
trendi yerini 


li il bambaşka bir aykırı 
tavra bırakıyor; artık 
bu işte bir hata var! 
Pembe maskara, sarı 
ruj ve belki mavi bir 
eye-liner; uyumsuzluğun 
uyumuyla yepyeni 

bir güzellik anlayışını 
vurguluyor. Alışılmışın 
epey dışındaki bu makyaj 
trendini denemek için, 
yemyeşil bir ruju rutin 
makyajınıza eklemekten 
hiç çekinmeyin! 


YARGICI 


EVIDEA.COM 


ANASTASIA 
BEVERLY HILLS DOLCE&GABBANA 


N PLUSCANVAS.COM 


YATAK ODASI MODASI 


Rihanna öncülüğünde sağ gösterip sol vuran 
marka işbirliği Savage X Fenty, şimdi de yatak 
odamıza son derece seksi bir adım atıyor. 

Nasıl mı? Sevimli kırbaçlar, yumuşacık kelepçeler 
ve birbirinden farklı iç çamaşırı aksesuarları 
eşliğinde. Hem modayla hem de aşkla yakın 
temasa geçmek isteyenlere duyurulur! 


H&M 


www.elele.com.ir 
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Kadın Girişimci 
Yarışması yla 
başarınızı 
Türkiye duysun. 


Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na katılıp 
hikâyenizle fark yaratın, tüm kadınlara ilham kaynağı olun. 


ÖDÜLLER 

Türkiye'nin Kadın 

Kadın Girişimcisi Oo Sosyal Girişimci 
50.000 TL 40.000 TL 
Yöresinde Gelecek 

Fark Yaratan Vaat Eden 
Kadın Girişimci Kadın Girişimci 
40.000 TL 40.000 TL 


Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2018 


kadingirisimciyarismasi.com garantikadingirisimci.com 


KAGDER | Ekonomist 


OZ : 
gı Garanti 
Başka bir arzunuz? garanti.com.ir GÖ) /garanti © /garantibankasi 


Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist dergisi işbirliğiyle gerçekleşen yarışmaya resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletmeler 
başvurabilir. Yarışmaya daha önce başvuruda bulunmuş adaylar bu yıl tekrar başvurabilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru kadingirisimciyarismasi.com ve garantikadingirisimci.com'da. 


KİRRAN 


Gülru İncu 


enSADHOR 
BELGESEL 


İZLİYORUM 


Güneş sisteminin sırları neler? Alaska'd 
yaşayan bir veteriner gün boyu nasıl e N 
karşılaşıyor? Ünlü fotoğrafçılar ışığı nasıl 
kullanıyor? Bu sıralar ekranda en çok belgeseller 
dikkatimizi çeker oldu. Öyleyse uçsuz bucaksız 
coğrafyalara yelken açmanın tam zamanı. 


iziler ve filmler iyi hoş 
da insan arada sırada 
kurgudan uzaklaşıp 
belgesellerin gerçek 
dünyasına adım atmak 
istiyor. Neden mi? Gerçek çoğu zaman 
kurgudan daha inandırıcı ve sürükleyici 
olabilir de ondan. Eskiden daha çok 
hayvan belgeselleri ekrana hakimken 
şu anda belgeseller de kendini aşmış 
durumda. Siyaset, insan hakları, gezi, 
arkeoloji, bilim, sanat, gazetecilik, 


16 cleleAĞUSTOS 2018 


moda, suç ya da tarih, ilgi alanınız neyse 
ilginizi çekecek bir belgesel mutlaka var. 
Rengarenk bir evrenin kapısını açan 
her belgesel kafa açıyor, düşündürüyor, 
sorgulatıyor ya da bazı temel sorulara 
yanıt veriyor. Bir siyasetçinin yaşamı 
herkesin ilgisini çekmeyebilir ama 
Mısır'ın hala gizemini koruyan kültürel 
hazineleriyle ilgilenmeyen birine kolay 
kolay rastlayamazsınız. Bu konuda 
özellikle Netflix ya da Dijitürk gibi özel 
kanallar geniş bir repertuvara sahip. 


SIRLAR, TUHAFLIKLAR, 
KATİLLER 

Belgesel kanallarına bakacak 
olursak, dünyanın en geniş vahşi hayat 
belgesel üretim kapasitesine sahip 
olan BBC Earth; Planet Earth, Frozen 
Planet ve Blue Planet 2 gibi önemli 
belgeselleriyle adından söz ettiriyor. 
Animal Planet'ta hayvanlar dünyası 
hakkında merak ettiğiniz her şeyi 
bulabilirsiniz. Tabii bir de National 
Geographic'in tematik kanalları var. 
Örneğin Discovery Science, NASA'nın 
açıklanamayan dosyaları, evrenin işleyişi 
gibi programlarıyla bilime meraklı 
seyircileri ekrana çekiyor. Net Geo Wild, 
hayvanların yaşamından iklim ve coğrafi 
koşullara kadar her şeyi detaylarıyla 
işliyor. Discovery Showcase ise polis 
kayıtlarına yansıyan adli olayların 
iç yüzlerine eğiliyor. Depolarında 
sakladıklarıyla müzayedelerde rekorlara 
imza atanlar ilginizi çekiyorsa History 
sizin kanalınız olabilir. 


MERAKLISINA 5 ÖNERİ 


Bir konunun farklı açılardan ele alınabileceğinin en 
güzel örneği olan belgesel filmler, pek çok alt türe 
ayrılıyor. İşte farklı alanlardan ilginizi çekebilecek 
yapımlar ve IMDb puanları. 
I. PLANET EARTH (9.5) 
Çekimleri beş yıl süren Emmy ödüllü belgesel, BBC imzalı 
en pahalı yapımlardan biri. 
2. MCOUEEN (8.6) 
Ünlü moda tasarımcısı Alexander McOueen'in delilikle 
dahililk arasında gezinen yaşamından kesitler sunuyor. 
3. WILD WILD COUNTRY (8.4) 
Sıradan birini, bir gurunun müridi olmaya iten nedenler 
neler? Amerika'nın Oregon eyaletine yerleşen Bhagwan 
Shree Rajneesh'in hikayesi, guru kelimesinin ne anlamlar 
içerebileceği konusunda hayli bilgilendirici. 
4. EXPLAINED (7.7) 
Toplumsal sorunlardan jeopolitik politikalara kadar 
hayatımızı etkileyen güncel konuları gündeme getiriyor. 
5. THE MOST UNKNOWN (7.5) 
Hayat nasıl başladı? Saat kaç? Bilinç nedir? Dünyanın dört 
bir yanından gelen dokuz bilim insanı, insanlığın en büyük 
sorularına yanıt arıyor. 


ALEVALEV 


u ay, Gan Yaman'la beraber rol 
B aldığı Erkenci Kuş dizisinde 

Sanem karakterini canlandıran 
Demet Özdemir'in stilini mercek 
altına aldık. Sezonun en can alıcı 
renklerinden biri olan nar çiçeği ya 
da diğer adıyla mercan kırmızısı yaz 
davetlerinin açık ara favorisi. Pilili, 
dantelli, tüllü, tercihiniz hangisi 
olursa olsun mercan kırmızısına 
gardırobunuzda yer vermenin tam 
zamanı, çünkü bronz tenle şık ve enerjik 
duruyor. Mercan rengini bronz makyaj 


BUCKLEY LONDON 


ONLARIN 
FAVORİLERİ 


Adam Driver, bu ay Spike Lee'nin yeni filmi 
Black Klansman'la vizyona geliyor. Josh 
Hartnett, Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize'de, 
karlı dağ manzaralarıyla boğucu sıcaklardan 
bunalanlara gerilim dolu anlar yaşatacak. 
X-Men serisinden tanıdığımız Shawn Ashmore 
ise bilimkurgu-gerilim çeşitlemesi Şeytan 
Kapısı ile vizyona konuk oluyor. 


ADAM DRIVER 


EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
Pedro Almodovar, Paul Thomas Anderson, Michael 
Haneke, Jim Jarmush, Mike Leigh 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Frank Langella, Stellan Skarsgard, Liam Neeson 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
J. Edgar, Konuş Onunla, Aşk 


BEYMEN $725 ei 
SHAWN ASHMORE 


EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
JJ. Abrams, Ouentin Tarantino, Bryan Singer 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
James Purefoy, Uma Thurman, lan McKellen 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Kill Bill, Yüzüklerin Efendisi 


HOTİÇ 4318 


OSH HARTNETT 
EN SEVDİĞİ YÖNETMENLER 
Sofia Coppola, Christopher Nolan 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Ben Affleck, Jason Isaacs, Christian Bale 
EN SEVDİĞİ FİLMLER 


ve altın rengi takılarla tamamlayın. (BOYNER) $ 152 


ÖZGÜR MASUR FOR 
IPEKYOL 5481 
m EZ 


Dunkirk, Memento, Lost in Translation 
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Neyi” Sarıpınar 
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ROMAN 1279 


i 
J 


NILLUSH VİNTAGE 
1179 


NOKTASI 


Canlılığı ve enerjisiyle fuşyaya 
sadece dikkat çekici demek 
haksızlık olur! Fuşya olmazsa 
olmazlar listesinde tam hz üst 


sıralara 


> 


KOTON $69.99 
t 


AOUAZZURA 


12149 e 


STRADIVARIUS 
189.95 


ilerliyor. 


m 


YASEMİN ÖZİLHAN 
FOR IPEKYOL 1599 
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LAR STUDIO 


1120 


SALVATORE 
FERRAGAMO 
11325 


KAREN MİLLEN $ 600 


YARDIMCI 
OYUNCU 


Şeker kız Candy'ler bu 
tarza bayılıyor. Bir jean, bir 
tişörtün sözlük anlamını bir 
çanta ile değiştirebilirsiniz. 


GET 


JE EZ & 
li pe 


FURLA $2280 
p 4 B. 
/ 


STELLA MCCARTNEY 
15595 gö 


zeri 


GUCCI 1 14.250 


— EA — 
MOSCHINO 1 1278 


MICHAEL MICHAEL KORS 
12115 


mmm 
MEHRY MU $1150 
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ISYAN VAR 
Sakin bir deniz, ılık bir 
rüzgar, sıcak kum... Ama 
yaz demek biraz da enerji 
demek! 
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MARKS&SPENCER 179.95 


H&M $ 149 
Yy 


JESSICA SIMPSON (VEPA'62) 
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ADL 5149.90 


7 OYE SWIMWEAR 
e. ; 24 (BEYMEN) $ 900 
i U . 
ONA : 
BİR ŞEY OLDU! İ 
Son zamanlarda fuşyanın 4 
karakteri değişti. Turuncu 4 
ve kırmızı ile birlikte : P | 
kullanılmasıyla çocuksu 5 Gİ 
ruhundan çıkıp, asil ve GEZ Dümen) CALZEDONIA 
feminen bir duruşa geçti. ÜST 1109.90 
j ALDO 1149 SWATCH 1285 ALT £7990 
2 . > Ci ) e 
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| SN i 
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i A | © ERES 
EN ÜST 1560 
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GN ALT 2745 
İN 
A 
NN | | 
SA k J 
( YI mm. 
FAİK SÖNMEZ 
423995 MACHKA $ 595 BENETTON £ 149.99 
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MERCEDES SALAZAR 


(BEYMEN) $ 699 Z 
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o O 


Çiçe 


o e | ), 
4 senfonusu 
ğ '$ tk Modacıların doğaya 
A borcunu ödeme 


şekillerinden biri 

olan çiçek trendi 
neşeli görüntüsüyle 
sülinizi bir senfoniye 
dönüştürmeye hazır: 


EN 
—— i 
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1 4 vi öz İs. 5 gi ğ g. < 
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FOREVER NEW 1 159.90 
EMILIO PUCCI 14345 ZARA $99.95 
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Çiçek desenli 
küçük boy 
çanla seçimi ile 
sade stilinize 
etkili bir 
son dokunuş 
yapabilirsiniz. 


i : 5 


FAİK SÖNMEZ $ 279.95 


ANASTASIA DOKUCHAEVA 


p 


XX, munotlıs 


| N f g7 DSN (VEPA'62) 1529 


SPORTMAX $ 969 NETWORK 1439 SHIRT A PORTER 1 1467 


ALDO 5299 
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STİL 


Sandık 
LEKESİ 


Çeyiz sandıklarından çıkan, 
masumiyet ve nostalji rüzgarını 
arkamıza alın ve şıklık yarışında 


FOREVER : : > Re 
NEW 5269.90 öne geçin. Beyaz 1ş ağustos için 
biçilmiş kaftan! 
OUE 1389 
HOTİÇ $499 


LOVE MY BODY 
1249.90 


DIVARESE 1229 


SIMONE ROCHA 


ZARA 179.95 KİNE e GIZIA 11568 


BİR JEAN İLE İYİ GİDER! 


MAVİ 199.99 H&M 189.99 MARKS&SPENCER 1349.95 MUDO 179.95 
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Watsons 


mağazalarında 


watsons.cgm.tr'de 


STİL 


Cankurlaran 


YILDIZ TOZU NET ÇİZGİ 


ETKİSİ 


CHALAYAN 


ALEV ALEV 


BALENCIAGA 


ROKSANDA 


> 10000 


— 


— am 


PINKO 1 1925 EXOU!SE $559 FINEAPPLE 5450 SPORTMAX 12565 ACADEMİA * 695 
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Bir ayakkabı, az aksesuar ve tabü ki elbise... Şıklık oyununun başrolü 
onların. Detaylarda kişiliğinizi yansıtmayı unutmayın! 


GÜMÜŞ ÇAĞ 


SIMONE ROCHA 
ACNE STUDIOS 


© SACHIN&BABI 


ROLAND MOÜRET 


| 


a 


ENERJİ 
DEPOSU 


“> 


DOĞADAN 
İLHAM 


GÜÇ... 
GÖSTERİSİ 


l j | 
CLOCHE 1260 ADL 1599.90 H&M 199.99 THELATESTTHING.CO ZARA 199.95 
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STİL 


SALI! 


Sonbahar dolabınızı indirimden 
oluşturmaya ne dersiniz? Şimdi 
alıyoruz sezonda giyiyoruz! 


AZIR MISINIZ? 
İKİLİNİN CEBİN 


ISABEL MARANT 


HEP VAR 
DERİNİN OLMADIĞI 
BİR SONBAHAR-KIŞ 
SEZONU YOK GALİBA. 
BU DEFA ASİMETRİK 
KESİMLERLE DAHA DA 
DİKKAT ÇEKİCİ. 


TARZ OLMAK 
! VE RÜKÜ 
EN OLMAK 


OFF WHİTE 
SHIATZY CHEN 


İ ARASINDAKİ 
ZEYNEP TOSUN | me 
FOR KOTON. 1 v YÜRÜYEN 
N LEOPAR, 
* 119.99 Nİ Rİ ZN 


SOĞUMASIYLA 
YİNE KENDİNİ 
» PODYUMA 
“4 ATTI. SADE 


BERSHKA 


#59.95 


NETWORK 


! 


GARETH PUGH 


— Şem . ACADEM!|A 
2639 pe o 
1649 


26 elele AĞUSTOS 2018 www.elele.com.tr 


ÇOK ALIŞTIK 
PİJAMA TAKIMLAR EVDEN 
SOKAĞA KAÇALI ÇOK OLDU. 
IŞILTILI BİR SEÇİMLE GECE 
DAVETE BİLE KATILABİLİRSİNİZ. 


A; 
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Size e 


82339 


DERİN V DEKOLTE, 
SALKIM SAÇAK 
ETEKLER VE 

BU RUHA ZIT 

KISA TOPUKLU 
BOTLAR... BU 
TARZI SEVİYORUZ! 
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FARBELA DETAYLI GÖMLEK VE BOMBER DÖKTÜM BEYAZ BOTLARLA BİRLİKTELİĞİMİZ! 

CEKETLER SPORTİF ŞIKLIĞI SEVENLER DEVAM EDİYOR. KOVBOY TARZI 

İÇİN İDEAL! yo LLARINA #ROLANLARSA BU TRENDİN YENİ 

JEAN DERKEN GÜLLER (7 Ni 

ŞİMDİ DE AYAKKABILARI ( N 
İSTİLA ETT. Şa RE 
> z iü — 
4 j 
i MANGO 
EAA — 
t 119.99 
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STİL 


Hanım hanımcık 


Yaz demek beyaz ve toprak tonları demek. İddialı bir son dokunuş için 
kırmızıdan destek alın. Tabii bütçenizi göz önünde bulundurarak. 


HESAPLI 


ITALIA INDEPENDENT 1850 


FOREVER NEW 1269.90 


H&M 1129 


MANGO £.11.99 


e 
ii 
v - 


DIVARESE $ 149 
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ORTA 


HALLY&SON £ 1075 


Pi 


VAKKO 1497.50 


EXOUL!SE 5599 


öö 


KOTON 119.99 


ALDO 1249 


PAHALI 


h 


VEDI VERO $1725 


BCBG $ 664 


3.1 PHILLIP LIM 1.1649 


PONPONIERE (BEYMEN) 1325 


iliş, 


TOD'S 13295 


SALKIM 
SALKIM 

Bu sezonun sallantılı 
küpeleri en sade 
kombinleri bile 
hareketlendirmek için 
yeterli. 


www.elele.com.ir 
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Arçelik Grion Ankastre Serisi ile 
en güzel anları mutfakta 


inni 
N 


— 


| lik.com. 4 > 4 7 
Kaç di 0 888 “v0rcelik 


LEO DESIGN STUDIO 1566 


“ESİNTİ 


 Desenlerle yaz daha renkli 

ve çok hareketli! Enerjinizi 
yükseltecek tropik 

rüzgarlara teslim olun. 


y 


as 


GUSTO 1359.90 
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DERİN 
SULARDA 


CALZEDONİA 1299.90 


KOTON 1139.99 


DERİMOD £ 179 


i 
| 


MUDO 1.129 


PAUL SMITH 


ZARA 199.95 


DEFACTO #5999 BERSHKA $35.95 ADL $249 90 BEYMEN CLUB $519 


www.elele.com.tr AĞUSTOS 2018 elele 37 


BELLA HADID 


MANGO 139.99 


NIL.COM 139.90 


CHIMI £.670 


TOUCHE 189 


Aşırı Dağ © | 
HAVALI NOT çe 


İncecik camları, farklı LE SPECS $800 
Jorm ve renkleri, 


ruhundaki vintage oo > y— ) 


etkisi ile mini mini 
- özlükler şimdi en 
Er sai oil. “ g Ş VOGUE $530 


al moda! 


VAR MI, 
YOK MU? 


CASETTE (VEPA'62) 5760 Küçük gözlük trendinin en 


çok tercih edilen modelleri 

/ " ince metal çerçeveli ve 
renkli olanları. “Yok gibi” 

4 / efekti güzellik dünyasından 


sonra moda dünyasını da ele 
geçirdi. 


V > A J STRADIVARIUS £ 59.95 
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RETRO EYEWEAR $ 675 
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Bianca Collection 


SUPER WHİTE HARD PORCELAIN 
12 KİŞİLİK YEMEK TAKIMI 


12 Servis Tabağı 
12 Yemek Tabağı 
12 Tatlı Tabağı 

12 Çorba Kasesi 
6 Çay Fincanı 

6 Çay Fincanı Tabağı 

6 Kahve Fincanı 

6 Kahve Fincanı Tabağı 
1Adet 31 cm Kayık Tabak 

2 Adet 22 cm Kayık Tabak 

141 Parça Çorbalık ve Kapağı 

1 Peçetelik 

242 Parça Kürdanlık ve Kapağı 
242 Parça Tuzluk ve Biberlik 


korkmaz.com.itr | korkmazstore.com.tr ş 


korkmazhayatinlezzeti 
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Pazar filesinin bir moda ikonuna 

dönüşeceğine kim inanırdı! Sıcak 

günlerin en sevimli detayı olarak 
şimdi sokak modasının baş 


kahramanı onlar: G 


NIIL.COM 
1120 


BERSHKA $ 19.95 


H&M 149.99 


7DOZ DESIGN 1480 


MODERN 


PENTİ 153.27 
> 


> NANNACAY € 150 STAUD #2425 ZARA $99,95 

SPORTİF HALLER SOPHIE ANDERSON 
. (NET-A-PORTER.COM) 

€ 169 


ANYA HINDMARCH 
12099 


ADIDAS $ 609 


n 


THE JACKSONS 1537 


DSOUARED2 1 1249 HELMUT LANG $ 1099 GIZIA 1790 TOGA PULLA $ 1249 


3İ. elele AĞUSTOS 2018 www.elele.com.tr 


IVIY 
.GOM 


BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ 


STİL 


a 
İDDİALI SEÇİM 


BALMAİN £ 16.750 


MIU MIU 


| | MAJE $2725 


PRÖMİYER 


2018-2019 Sonbahar/Kış sezonunun ilk 
gösterimine hoşgeldiniz. Feminenliğin 
ağır bastığı bu gösteride seksi deri, leopar 
ve payetlerin yanında ciddi duruşlu 
ekose, vomanlik kadife ve trikolar oyunun MCOUEEN 
başrol oyuncuları. $ 4040 


ŞEFFAF TRENÇKOT 


ALEXANDER 


BRUNELLO 
CUCİNELLİ $ 15.950 


2 
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MAXMARA 


© © © 
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STRADIVARIUS £ 99.95 


VALENTİNO 115.250 


IPEKYOL 1499 
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MSGM$ 3395 


ZEYNEP KARTAL 
PANTOLON $ 1200 


CEKET 11800 


MIU MIU 73500 


INVNUV OlJGAWN3I 


ZANOTTI 


13795 


BEYMEN COLLECTİON 1895 
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AINLAYVOON VT131S 


H&M 1399 
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I. NOCTURNE 1339 
2. MARNI 12129 
3. MEHRY MU 11300 


4. MICHAEL KORS 1399 
Ciddi tavrından ödün vererek kendini iyice 
salan gömlekler, tatil moduna adapte olmanın 
kestirme yolu. Uzun gömleklerin klasikleşmiş 
parçalar arasında kendine yer edinmek için 
verdiği çaba takdir edilesi. 


FOTOĞRAF: NURDAN USTA 
STYLING: FERAY KANPOLAT 
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Çizgilinin karizması ya da pölükarenin 


ile birleşerek en rahat kombinlere 


tatlılığı! Gömleklerin sıradanlığını 
kıran desenler, sneakerTarın rahatlığı 


dönüşmeyi bekliyorlar. 
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MICHAEL KORS $ 1068 


LEVVS 1 129.90 
ADIDAS $ 465 


—aAmMmTIN 


I. ANDRO 1 1495 
2.CHIMI 1790 

3. PSC 1595 

4. NIKE 7450 
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Kimi zaman da sadelik 
ve rahatlık ön planda 
olmalı! 


I. THEORY 52545 
2. CHRISTIAN LOUBOUTIN $ 7930 
3. HALLRAVEN KANKEN 1389 3. SELİN KÜÇÜKSÖZ $215 

4. LEVPS $ 149 4. ADIDAS 1375 


I. BEYMEN 1565 
2. RAY-BAN 7790 


www.elele.com.ir 


İÜ elele AĞUSTOS 2018 


I. SALONI 13495 
2. LONGCHAMP $ 186 
3. CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTE 5204 


4. TED BAKER 11245 
5. TED BAKER $755 
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Maksi gömlek elbiseler 
üzerine bir de çiçeklenince, 
kendinizi son derece 
jfresh ve stil sahibi 
hissetmemeniz olasılık dışı. 
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- d eün ne şan ne şöhret... Tüm 

i zenginliği ailesi, madden değil 

manen sahip oldukları, güzel 

kişiliği olan insanlar vardır. Pelin Karahan da ünlü ama 
aynı zamanda sanki hiç de ünlü değilmiş gibi bir insan. 
Onun doğallığı, yeri gelince enerji küpüne dönüşebilmeyi 
başarabilen sakin ve ağır bağışlı kişiliği ve olgun söylemleri 
farklı bir ünlü profilini hayata taşıyor. Sempatisinden 
doğan enerjisine, daima gülen ve doğal tavrı eklenince 
sevgi dolu bu genç kadının söyledikleri görüntüsüyle de 
çelişmiyor. Hani bazı insanların söyledikleri ve yaptıkları 
birbirini tutmaz ya, hele ünlüyseler, işte o tutarlı söylemleri, 
görüntüsü ve yaşamıyla sakin sakin yaşamayı başarıyor. Bize 
de bir yandan yolunda asaletiyle ilerlerken, diğer yandan 
hayatına ideal bir şekil vermeyi ihmal etmeyen oyuncuyu 
takip etmek kalıyor. 
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Her seçilen yol insanda farklı bir değişim, gelişim 
yaratıyor. Yolunuz oyunculukla kesiştiğinden bugüne, 
bu mesleğin kişiliğinize, hayatınıza yansımalarının, 
bugünkü Pelin olmanıza katkılarının neler olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

Aslında bende pek bir şey değiştirmedi 
diyebilirim. Bence asıl değişim bir kadın olarak 
30 yaşından sonra geliyor. Düşüncelerin yapısı, 
hayata bakışın, kuralların, önceliklerin değişiyor. 
Benim görüştüğüm arkadaşlarım da hala aynıdır. 
Üniversiteden en yakın arkadaşlarım da değişmedi. 
Bu biraz da yetiştirilme tarzıyla ilgili sanıyorum. Ailem 
beni nasıl yetiştirdiyse ben öyleyim. Ünlü olmanın 
bende karşılığı bu anlamda yok. Başka bir meslek de 
yapsam gene ben aynı ben olurdum bence. 

Şu anda nasıl bir noktada, yolun neresinde 
olduğunuzu düşünüyorsunuz? Konum bildirimi 
yapabilir misiniz? 

Ben biraz da karşısına çıkan fırsatları 
değerlendirebilen biriyim. İlk zamanlarda doğru 
işi doğru projeyi kabul etmek gibi... Kavak Yelleri 
projesine görüşmeye gitmeseydim o gün, ki gitmeme 
ihtimalim de vardı, her şey daha farklı olabilirdi. 
Hayat. Şans da var tabii işin içinde. Şu anda iyi bir 
yerde olduğumu düşünüyorum; çünkü iyi işler 
yaptım. Artık çok kısa süre içinde projeler başlıyor 
ve bitiyor; benim içinde bulunduğum projelerin 
ise hepsi çok uzun solukluydu. Uzun süre ara 
vermediğim halde 10 yıl içinde az sayıda projede 
bulundum. Bu da demek oluyor ki, uzun süreli 
işlerde var olmuşum. Tabii ki daha yapamadığım, 
yapmadığım, yapmak istediğim şeyler var. 

Kavak Yelleri'nden bugüne, umduğunuz 
beklediğiniz bir hayat planlaması mı oldu? 

Beklediğimin üzerinde oldu diyebilirim. Hiçbir 
zaman öyle büyük hayaller kurarak başlamadım bu 
mesleğe. Akışına bıraktım. Biraz tesadüfi oldu. Doğru 
insanlarla denk gelince ise her şey yerini buldu. Hayal 
etsem böylesini hayal edemezdim. Bundan daha iyisi 
olamazdı. O yüzden çok da mutluyum. 

Çocuklarla birlikte hayat nasıl bir yola evrildi sizin 
için? 

Mesleğim hayatımı, duruşumu etkilemedi belki 
ama çocuklar etkiledi diyebilirim. Daha hızlı olmayı 
öğrendim, olmak zorundasın zaten. Daha öngörülü 
olmayı öğrendim. Daha sabırlı olmayı öğrendim. 

Bir an önce her şey olsun, bitsin isterdim, şimdi 
öyle değil. Onun sana düşünce olarak ulaşması 

için çok zaman var. Kendi kendinizi de eğitmiş 
oluyorsunuz çocuğunuz olunca, anne-çocuk birlikte 
büyüyorsunuz. 

Program, ev, çocuklar, hayat... Kaçıp uzaklaşma 
hissi geliyor mu bazen bu karmaşada? Bir başınıza 
kaldığınızda neler yapmaktan keyif alıyorsunuz 
mesela? 

Bir başıma kalmıyorum desem. Ben hiç yalnız 
değilim, hiç yalnız da kalmıyorum. Yalnızlığı seven 


46 elele AĞUSTOS 2018 


bir insan da değilim zaten. Tabii bazen o karmaşada 
yoğunlukta bir yalnız kalsam dediği oluyor insanın 
ama ne mümkün! Kendime ayırdığım vakit kuaföre 
gitmek olabiliyor benim için, ki artık o bile Ali Demir 
ile yapılan bir etkinlik halini aldı. Kitap okumaya 
filan asla fırsat olmuyor. Eşimle bazen yabancı 
dizilere bakıyoruz ama ben zaten 15'inci dakikasında 
uyuyakalıyorum yorgunluktan. Eskiden, evlenmeden 
önce saatlerce resim yapabilirdim. O benim kendime 
ayırdığım zamandı gerçekten. Ama şu an pek 
mümkün görünmüyor. 

Enerji toplama formülleriniz arasında neler var? 

Sanıyorum çalışmak beni daha çok besliyor. 
Çalışmak, işe gitmek, anne olmak, evle uğraşmak 
yorucu evet ama evde olsaydım daha çok bırakırdım 
kendimi. Tempodan bazen şikayet ediyoruz ama 
aslında bu insanı besleyen de bir şey aynı zamanda. 

Hayatın size biçtiği rollere, yaşam tarzınıza, 
hayatınıza baktığınızda, nasıl bir misyonunuz olduğuna 
inanıyorsunuz bu hayatta? 

Misyon olarak değil ama ünlü ve göz önünde 
biri olarak, insanlara iyi örnek olmanın iyi bir şey 
olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir şey yapmamak 
önemli. Anne olarak ise iyi evlatlar yetiştirmek gibi bir 
misyonumuz var. Son zamanlarda özellikle insan buna 
dikkat ediyor; erkek evlat yetiştiriyorsanız, onların 
ileride kadınlara olan davranışları sizin ona verdiğiniz 
ahlak ile doğru orantılı olacak. Kendi içimde bir 
misyon olarak, düzgün erkek evlatlar yetiştirmek var. 

Hayat cömertliğinden, size nasıl bir sunumda 
bulundu diyebiliriz? 

Ben hep azimliydim, hep çalıştım ancak hiçbir 
zaman hırslı değildim. Şanslıydım da. Hayat epey 
cömert davrandı bana, haksızlık etmeyeyim. 

Yaralarını nasıl saran bir insansınız? 

Sabrederek. Sevdiğim, dertleştiğim arkadaşlarım 
var ama günün sonunda iş sabretmeye kalıyor. Yaş 
ilerledikçe zamanla öğreniyor insan bunu. 

Kendinizle ilgili en çok ne şaşırtıyor bu sıralar sizi? 

Belki eskisine göre daha kararlı olduğunu 
söyleyebilirim. Eskiden ufak tefek şeylere çok 
takılırdım. Şimdi daha kararlıyım. Bu bile bir adım 
benim için. 

Son yıllarda kadına dair oluşturulan güzel ve 
bakımlı kadın prototipi, genellikle modanın aurasında 
çiziliyor. Modanın, stil sahibi olmanın ve belli bir 
kalitede, markada kıyafet giymenin kadınları mutlu 
etme misyonu da oluştu. Sizin modaya dair algınız 
hangi boyutta? 

Modayı severim, alışveriş yapmayı severim ama 
hiçbir zaman da sosyal medyadan aldığım çantayı, 
ayakkabıyı paylaşmam. Alışverişi de belli bir bütçe 
dahilinde yaparım zaten, asla çok uçuk olmaz. 
Çantaya biraz daha fazla para harcarım ama kıyafete 
çok harcamıyorum, daha standart takılabilirim. 
Kimsenin gözüne sokmak istemem; ben zaten aldığım 
için mutlu olurum. 
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ELBİSE: MARIA LUCIA HOHAN (VAKKO) $ 6295 
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İlk fırsatta ne yapmak istersiniz? 

Kariyerim açısından sinema filmi, kafa dinlemek 
açısındansa yurt dışı seyahati. 

Ünlülerin dönem dönem sevdiğimiz markaların 
yüzü olmaları hoşumuza gidiyor. Sizin Avon'un 
parfüm yüzü olduğunuz bu iş birliği nasıl gelişti? 

Avon çok uzun zamandır takip ettiğim, sevdiğim 
bir marka. Teklif gelince de hiç düşünmeden 
buluştuk. Güzel bir iş birliği oldu. Parfüm tüm 
kadınların vazgeçilmezi. Bu açıdan da Türkiye'nin bir 
numaralı parfüm markasıyla çalışmak tatmin edici. 

30 yaşından sonra “Artık kendime daha iyi 
bakmalıyım? düşüncesine kapıldınız mı? 

Sigara içmemek, alkol kullanmamak, spor 
yapmak, erken saatte uyumak, gece uykusunu alıyor 
olmak cilt ve saç için zaten en önemli şeyler. Ben 
bu şekilde yaşıyorum. Belli aralıklarla cilt bakımına 
gidiyorum. 

Şu sıralar şeflik yükselişte olan mesleklerden. Siz 
de bir yemek programı hazırlıyorsunuz. Kariyerinizde 
bu işin nasıl bir yeri olduğunu düşünüyorsunuz? 

Bebeğim daha 40 günlüktü böyle bir teklif 
geldiğinde. Ben de o dönem ne yapabilirim diye 
düşünüyordum. Hem ekranı seviyorum uzak kalmak 
istemiyorum hem de hayatın gerçekleri, çocukla 
olan bir bağınız var. Bu tarz bir iş fırsatı olunca 
aklıma yattı, güzel de oldu. Eskiden dizi yok mu?” 
diye sorarlardı, şimdi “tariflerinize bayılıyoruz” 
diyorlar sokakta. Bir taraftan da programcılığı 
deneyimliyorum, o da güzel bir şey. Sunuculuk 
yapmak, çekmek, yönetmek... Oyunculuk zor evet 
ama programcılık da kolay değil. Bir de şöyle bir 
şansım oldu benim; 200 program çektiysek 200 
tane kadın tanıdım. Bir oyuncu için büyük bir fırsat 
demek bu. Hepsi başka bir kadın profili. Çok farklı 
hayatlar var onu öğreniyorsunuz bir kere. Her 
memleketten insanı tanıma fırsatı buluyorsunuz. 
Empati kurmayı öğreniyorsunuz. Farklı karakterler 
tanımak oyunculuk açısından elinizde harika bir 
done. 

Şu sıralar bir dizide oynamıyor olmanın da verdiği 
özlemle, yerli-yabancı, izlediğinizde içinde olmayı 
arzu ettiğiniz bir dizi, canlandırmış olmayı arzu 
ettiğiniz bir karakter var mı? 

Benim bazen oynamaktan çok seyretmeyi 
sevdiğim de oluyor. O da keyifli inanın bir oyuncu 
için. Türk dizilerinde arkadaşlarımın ne kadar zor 
şartlarda çalıştığını biliyorum, haliyle böyle kahvemi, 
çayımı alıp elime seyretmek daha keyifli geliyor. “Bak 
bunu sabaha karşı üçte çekmişlerdir, gözleri nasıl da 
yorgun” diyebiliyorum. “Burada belli ki çok üşümüş” 
diyorum. Zor, kolay değil dizi ortamında bulunmak. 
Çalışma saatleri malum. Kendimize de çok vakit 
ayıramıyoruz. Dizi yaparsam çocuklarıma yeterli 
vakit ayıramayacağım için bir dizide rol almıyorum 
bu dönem ancak bir oyuncu olarak bunu dememiş 
olmalıyım. Şartlar bu şekilde olmamalı, işimi 
yapabilmeliyim ama ne yazık ki olmuyor. Şu an böyle 
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ama oyunculuk benim mesleğim. Çocuklar büyüme 
aşamasındayken konuk oyunculuk ya da var olan bir 
işte yeni bir karakter olarak yer alabilirim. Teklifler 
var görüşüyoruz. 

Sosyal medyanın sosyal yanını mı medya yanını mı 
seviyorsunuz? 

Instagram'ı seviyorum sadece. Sürekli bir şeye 
tweet yazmıyorum, yorum yazmayı sevmiyorum. 
Sadece anı paylaşmayı seviyorum. Eleştiriler elbette 
bana da yapılıyor ama ben gidip orada kimseye yanıt 
vermiyorum. Çünkü bazıları kendi hayatlarında 
mutsuz olup sende bir açık aramak istiyorlar. Onunla 
kavga edemezsiniz! 

Evlendikten çok kısa süre sonra anne oldunuz. 
Aşk bu sürede nasıl bir evrime uğradı? 

Evliliğimizin dördüncü yılı ve ben bu konuda 
değişik bir örnek olabilirim. Bizim flört dönemimiz 
çok kısa, flörtümüzü de anne-baba olarak yaşamaya 
başladık. Öyle nişanlılık, flört dönemi uzun sürmediği 
için de bir anda karı-koca bir anda anne-baba olduk. 
Diğer yandan “Hep 30 yaşında anne olayım” derdim, 
öyle de oldu. 

Çiftler birbirini çok iyi tanıdığında bile, çocukla 
birlikte ilişkiler değişime uğruyor, çiftleri bir 
“survivor” dönemi bekliyor. Siz bu süreci nasıl 
geçiriyorsunuz? 

Elbette çocukları büyütürken ikinizin de farklı 
düşünceleri olabiliyor. Orta noktayı bulmak önemli 
olan. Evlilik öyle dışarıdan göründüğü kadar basit 
bir şey değil. O yüzden boşanmalar da çok oluyor 
ya. Biraz sabretmeyi bilmek, biraz anlayışlı olmak 
lazım. Bir tarafın mutlaka alttan alması gerekiyor. 
Ben alttan alabilen bir insanım. Genel olarak sakin 
yapıdayım. Benim de uyumsuz ve mutsuz olduğum 
zamanlar olabiliyor elbette ama genel olarak alttan 
alırım. İlk flört zamanlarındaki o heyecan ise elbette 
yerini zaman geçtikçe ve çocukla birlikte başka 
bir duyguya, güvene dinginliğe, paylaşıma, saygıya 
bırakıyor aslında. Biz genel olarak anlaşıyoruz. Bazen 
hatta ben bir şey söylüyorum, o da 'ben de aynısını 
söyleyecektim” diyor. Bedri çocuklarla da çok güzel 
ilgilenir, bu anlamda beni çok rahatlatıyor. Dengeyi 
kurduk diye düşünüyorum. 


“Evlilik öyle dışarıdan 
göründüğü kadar 
basit bir şey değil. O 
yüzden boşanmalar 
da çok oluyor ya. Biraz 
sabretmeyi bilmek, biraz 
anlayışlı olmak lazım.” 
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Kıpkırmızı güneş denizin içinde 
kaybolana kadar yüzdüğümüz 
günler devam ediyor. Ancak ağustos 
ayı deniz, kum ve güneş üçlüsünden 
ibaret değil. Yaz kokusunun, sanata 
karıştığı etkinliklerin peşinden 
koşmanın tam sırası! 


Simay Engür 


il EN 


vw 4 


WILMA 1825 


FİLTRELİ GÖZLÜKLERİN ARDINDAN GÜNEŞİN TATLI 
SICAKLIĞINI HİSSETMEK İÇİN KOCAMAN BİR AY DAHA VAR 
KARŞINIZDA. DURMAYIN, SOKAKLARIN KEYFİNİ ÇIKARIN! 


Tiffany'de kahvaltıya gitmek için harika bir gün... 
Başrolünde Audrey Hepburn'ün oynadığı Breakfast 
at Tiffany's filmi bu akşam saat 19.30'da Sait Halim 
Paşa Yalısı'nda. Lezzetli atıştırmalıklar, dondurma ve 

tabii ki patlamış mısır da sizi bekliyor! 


Elektronik müziğin tanrısı Solomun'la buluşma vakti! Flamenko ayakkabılarınızı hazırlayın, ilhamını 

Üstelik ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek İspanya'nın canlı müzikal ortamlarından alan 

de garanti. Almanya'nın Hamburg şehrinde Solomun Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, bugün 22.30 
ve Adriano Trolio tarafından kurulan Diynamic Moda Kayıkhane'ye geliyor. Kültürlerarası 

Music, ikinci kez İstanbul'da. Kafes'te saat 18.00'de geniş bir müzik yelpazesinde, ruhunu doyurmak 
başlayacak festivalin sanatçı listesine ve festival isteyenlere duyurulur. 


biletlerine biletix.com'dan ulaşabilirsiniz. 


Herkes değil belki ama söz konusu Mert Fırat'sa, 
istediği kadar bize caz yapabilir. Bugün Jülide Özçelik 
ve Mert Fırat'ın Küçükçiftlik Bahçe'de sahne alacağı 
konserde, yıldızların altındaki huzurlu caz evreninde 

buluşabiliriz! 
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HAFTA ORTASINDA 
STİLİNİZE ALTIN 


DEĞERİNDE BİR AKSESUAR HAFTA SONUNA 

EKLEYEBİLİRSİNİZ; in Li 
PÜSKÜL DETAYLARIN NE 

KADAR TREND OLDUĞUNU / HEM DE ŞIK 
SÖYLEMEMİZE GEREK ii 

YOKTUR HERHALDE... GÖLEİLİRA NİZ 

İŞ ÇIKIŞI 
EĞLENCELİ BİR 
CUMA GECESİ 
SİZİ BEKLİYOR! 


KURT GEIGER 1870 


Çikolatanın mutlulukla bir 
ilgisi olmalı! Ne kadar isteseniz 
de ondan ayrı kalamıyorsanız, 

kendi kurallarınıza göre bir çikolata 
yapabilirsiniz. Kahve Dünyası'nın 
düzenlediği çikolata yapımı 
workshop'u bugün saat 13.00'te 
Veliefendi Fabrikası'nda 
çikolata canavarlarını 
bekliyor. 


Mitolojiyi, kutsal imgeleri ve şaşırtıcı 
alemleri; sanatın oyun bahçesine çeviren 
sanatçı Daron Mouradian'ın ülkemizdeki ilk 
kişisel sergisi Açıkça Gizli Oyun'u gezmek 
için son günler. Pazartesi sendromunuzu 
Galeri KHAS'ı ziyaret ederek, resim 
sanatının nükteli tavrıyla dağıtabilirsiniz. 


Yaz 7 
gecelerinin y Ain 
son & 


demlerine, 
rengarenk 
şıklık NOCTURNE 
yakışır! 1269 


ÖZGÜN ÇANTALARI 
t hlk SEVİYORUZ! STİLİNİZİ 
i 


Yaz Sezonu 2018 
Rİ Yalıkavak 


KONUŞTURDUĞUNUZ 
BİR GÜN OLMASI 
) i DİLEĞİYLE... 
İp, TNEBAG 


1425 


. MORKSHOP 


Yıllar önce Beyoğlu'nda kurulan Leman Kültür şimdi 
de Çeşme Alaçatı'da! Sahile koşmadan önce güzel 
bir kahvaltı için uğranabileceği gibi, geceleri de canlı 
müzik programlarıyla tatilinize renk katabilir. 


Bodrum Bodrum ve Modern Heykel Atölyesi... 
Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın iki 
günü modern sanat meraklılarına kapılarını açan 
Mine Sanat Galerisi Bodrum Yalıkavak'ta heykel 
misali kusursuz bir gün geçirebilirsiniz. Detaylı bilgi 
için minesanat.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


EY ÖZGÜRLÜK! ZAFER 
BAYRAMPVMIZ KUTLU OLSUN... 
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FRANSIZ ŞIKLIĞI A 


Bembeyaz örtülerle sade ama şık bir masa, 
Akdeniz mutfağı ve tadı damağınızda kalan 
lezzetler... Kulağa hoş geliyor değil mi? Yaza 
özel bar atıştırmalıkları ve tatlılarla menüsünü 
zenginleştiren La Petite Maison, yaz akşamları 
için hoş bir alternatif olabilir. Tatlı menüsünün 
sunumları en az lezzetleri kadar iddialı. Fıstıklı 
cheesecake, çarkıfelek meyveli jöle ve meyveli tart 
gibi seçeneklerin yanı sıra unsuz kestaneli pasta, 
Hindistan cevizli ekler, beyaz çikolatalı vişneli 
ekler, Paris brest ve opera mutlaka denemeniz 
önerilen tatlılar arasında. Fransız mutfağının 
klasiklerinden Gillardeau istiridye ve siyah osetra 
havyarı ise bar atıştırmalıklarında öne çıkıyor. 
LA PETITE MAISON İSTİNYE PARK 

Tel: (0212) 232 0232 
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Yazın keyfi sıcaklarda da çıkar: 
Siz yeter ki miskin moddan çıkıp 
enerjik moda zıplayın. Ağustosta 
kaliteli zaman geçirmenin pek çok 


Jormülü var: 


HADISINEMAYA 

5 Haziran'da başlayan Unig Açık 

Hava Festivali 11 Eylül'e kadar devam 
edecek. Festival kapsamında bu ay, 
Sherlock dizisiyle adından çok söz 
ettiren yönetmen Paul McGuigan'ın 
imzasını taşıyan Film Stars Don't Die 
in Liverpool (Yıldızlar Asla Ölmez), 
Mary Shelley, İşe Yarar Bir Şey, Oscar 
ödüllü Artist filminden anımsayacağınız 
Michel Hazanavicius'un yeni filmi Le 
Redoutable (Godard ve Ben), Loveless 
(Sevgisiz), Hereditary (Ayin) ve 
Oscar'a aday olan The Florida Project 
gösterilecek. 


ITALYAN 
KIYILARINDAN BIR 
ESINTİ 

Ristorante Portofino, Eataly 
İstanbul'un terasında yeniden hizmet 
vermeye başladı. Doğal patineli 
ahşap masaları, vintage sandalyeleri, 
şezlongları ve rengarenk yastıklarıyla 
kendimizi Portofino'da hissetmemiz 
an meselesi. Menüde neler mi var? 
Tabii ki deniz mahsulleri ile zeytinyağı, 
fesleğen, portakal ve limon karışımlı 
nefis yemekler, ev yapımı makarnalar, 


risottolar ve tatlılar. 
Tel: (0212) 336 66 00 
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RÖPORTAJ 


deneyimlerimden yani gerçek olaylardan esinlenerek 
yazdım. 

En çok hangi konulara değiniyorsunuz? 

Bu kitapla profesyonellere ışık tutuyorum. Şimdiye 
kadar çok ele alınmayan iş yerinde mobbing, taciz ve 
yolsuzluk gibi olayların mağdurlarına, yaşamın içinden 
gelen hikayeler aracılığıyla çıkış yollarını anlatmaya 
çalıştım. İş hayatında her kademedeki çalışanın yaşadığı 
veya yaşayabileceği olayların yanı sıra kariyer arenasında 
hayatta kalmak, çalışanın içindeki o doldurulamayan 
boşluk gibi konulara güncel tespitler ve çözüm önerileri 
sunuyorum. 

Taciz, son dönemde karşımıza sıkça çıkan bir kabus. İş 
yerinde tacizi nasıl anlarız? 

Alenen bedeninize ve kişiliğinize yapılan saldırılar, 
belki de üstü kapalı bir tünelden geçerek geliyor olabilir. 
Sizi çelişkide bırakan bu hareketler, durumu abarttığınızı 
düşündürtüp, zaman zaman karşınızdakine haksızlık 
ettiğinizi bile hissettirebilir. Yaşadığınız huzursuzluğu gizli 
saklı veya açıkça istemediğiniz fiziksel temasları, rahatsız 
eden şakaları, insanların gereksiz bir şekilde sizinle yalnız 
kalma çabasını, cinsel içerikli şakaları, istemediğiniz 
zamanlarda iletişim kurma zorbalığını çekmek zorunda 
değilsiniz. 

Tacizin farklı şekilleri var. Özel hayatta ya da iş yerinde 
maruz kaldığımız tacizin kapsamı nedir? 

Bir eylemin saldırı haline gelmeden taciz kapsamına 
girmediği düşüncesi yanlış. Sözlü veya fiziksel talebiniz 
olmadan, karşınızdakinin hayır cevabınızı dinlemeden sizi 
rahatsız eden hareketleri yapmaya devam etmesi tacizdir. 
Bunu yapan kişinin, gücü elinde tutan bir pozisyonda 
yönetici, patron veya aileden biri olması fark etmez. Bu 
konuların, en az bir tanesinin bile devam eder şekilde size 
karşı uygulandığını düşünüyorsanız vakit kaybetmeyin. 

Anlştiyer: Tacize karşı kendimizi savunmak için neler yapabiliriz? 

Kitabınızın hazırlık aşamasından söz eder misiniz? O güne dek eğer net ve açık şekilde bu tutumlardan 
Hangi fikirlerden yola çıktınız? rahatsız olduğunuzu söylemeye cesaret 

Çeyrek asrı aşan iş hayatı ve profesyonel yöneticilik edemediyseniz ve bu arada tekrar 
yıllarından sonra 2008 yılında Aret Vartanyan'la beraber bu tutuma maruz kaldıysanız bunu 
Yaşam Atölyesi'ni kurduk. Hedefimiz buranın bağımsız derhal karşınızdakine belirtin. Yaş 
bir üniversiteye dönüşmesi. Bireysel ve kurumsal ve konumunuza göre durumu aile 
çalışmaları birbirinden ayıran Yaşam Atölyesi, 25 büyüklerinizle paylaşın. Bir kurum veya 
global / lokal marka ile iş birliğini sürdürmenin yanı sıra iş yerinde bütün bunları yaşıyorsanız, 
gençlik ve kadın projeleri başta olmak üzere kitlesel güvendiğiniz bir yöneticiye anlatın ve 
projeler geliştiriyor. Başıma Bir Iş Geldi kitabını bu destek olmalarını isteyin. 


ZUHAL GURÇIMEN 
“KURUMSAL HAYAT CAN 
ÇEKİŞİYOR” 

Kariyer Danışmanı Zuhal Gürçimen, gerçek 
olaylardan derlediği Başıma Bir İş Geldi adlı 
kitabında iş hayatının arka bahçesini, özellikle de 
taciz ve mobbing konularını çeşitli hikayelerle 


a, MÜZİK AŞKINA 


www.elele.com.tr 


Ağustos'u İstanbul'da geçirecek rockseverler 
için güzel bir haberimiz var. İstanbul Blue 
Night, BKM organizasyonuyla 14 Ağustos'ta 
İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek 
ve saat |5.30'dan itibaren ünlü isimleri 
ağırlayacak. Sırasıyla Yokuz, Evrencan Gündüz, 
Adamlar ve Mor ve Ötesi'nin ardından 
sahneye İngiliz alternatif rock grubu Starsailor 
çıkacak. Bir dönem Four to the Floor, Poor 


Misguided Fool ve Alcoholic gibi şarkılarıyla 
fırtına gibi esen topluluk, eski şarkılarının 

yanı sıra yeni albümlerinden şarkılar da 
seslendirecek. Gecenin son sürprizi ise Brit 
rock'ın en başarılı isimlerinden biri olarak 
adını günümüz rock tarihine yazdıran efsanevi 
Oasis'in solisti Liam Gallagher. Ünlü müzisyen, 
ilk solo albümü As You Were'ün dünya 
turnesi kapsamında ülkemize geliyor. 


AĞUSTOS 2018 elele 95 


KÜLTÜR&SANAT 


PORTRE 
HENRY CAVILL 


Herkes onun ne kadar 
yakışıklı olduğunu konuşuyor 
ki yalan değil. Son olarak 
geçen ay Mission: Impossible- 
Yansımalar'da Tom Cruise'la 
izlediğimiz Henry Cavill'den 
bahsediyoruz. Kendisi aynı 
zamanda Ben Affleck'le 
Batman V Superman: Adaletin 
Şafağı'nda yeni Süpermen 
yani Clark Kent'ti. 2013 

tarihli Men of Steel'de (Çelik 
Adam) yeni Clark Kent olarak 
karşımıza çıkan İngiliz oyuncu, 
Batman V Superman: Adaletin 
Şafağı'nın ardından serinin 
ikinci filmi Justice League Part 
Two: Adalet Birliği: Bölüm 2 
ile sinemaları şenlendirecek. 
Aslında antik Mısır tarihi 
okumak istiyormuş ama son 
anda oyuncu olmaya karar 
vermiş. Çok iyi yapmış! 


SERGİLER BİZİ BEKLER 


İMGELER NEYİ 
GÖSTERİR? 


Pera Müzesi ile Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden lisansüstü 
ve sanatta yeterlik öğrencilerini bir 
araya getiren Sarsılan İmge başlıklı 
sergide, 54 sanatçının 100'e yakın eseri 
var. 26 Ağustos'a kadar açık kalacak 
olan serginin küratörlüğünü Dr. Dilek 
Karaaziz Şener üstleniyor. Sergilenen 
eserler, genç sanatçıların imge, beden, 
toplum, bellek, mekan, doğa ve kültürel 
normlar gibi kavramlara bakışlarını 
yansıtıyor. 


EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN 


GİZEM TRENİ 
(Mystery Train) 
Bağımsız sinemanın duayeni, 
biricik Jim Jarmusch'umuz 
yeni filmiyle vizyona geldi. 
Jarmusch, bu kez yolları bir 
otelde kesişen insanların 
yer yer komik hikayelerini 
anlatıyor. Memphis'te 
geçen üç ayrı hikayeden 


oluşan film, aynı oteli uğrak yeri yapan ama hiç 


ayrı vagon misali anlatıyor. Jarmusch sinemasını 
yakından tanımak istiyorsanız, işte size fırsat! 


17 Ağustos'ta sinemalarda. 
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KARANLIK 


ZİHİNLER 
(The Darkest Minds) 


Büyük bir salgın, Amerika'yı 
kırıp geçirir. Geriye kalan az 
sayıda genç, özel yetenekler 
geliştirince devlet tarafından 
kamplara yerleştirilir. 

En güçlülerinden biri YA 
olan 16 yaşındaki Ruby Daly, buradan kaçmayı 
başarır ve kendisi gibi kaçak gençlerin olduğu bir 
gruba katılır ama çok geçmeden yetişkinlerden 
kaçmanın hayatta kalmak için yeterli olmadığını 
anlayacaklardır. 3 Ağustos'ta vizyona giriyor. 


NE OKUYALIM? 


CAHİLLİKLER 
KİTABI 


CAHİLLİKLER KİTABI 
John Lloyd, John Mitchinson 
ALFA 


Dünyadaki en uzun dağın Everest 
olduğunu, en soğuk yerin kutuplar 
olduğunu sanıyorsanız, Japon balıklarının 
üç saniyelik hafızaları olduğunu 
düşünüyorsanız ve hamam böceklerinin 
nükleer bir savaşı atlatabileceğine 
inanıyorsanız, henüz Cahillikler Kitabı'nı 
okumamışsınız demektir. Cahillikler 
Kitabı'yla hava atmaya hazır olun 

çünkü 279 bölümden oluşan kitapta 
gerçeğin gösterişinin, cahilliğin karanlık 
ve rutubetli köşelerinin üzerinde 
parlayan bir şey olduğunu göreceksiniz. 
Bilmediklerinizi ya da yanlış bildiklerinizi 
okurken çok eğleneceksiniz. 


İ LEV TOLSTONİ 
OCANNA 
..i KARE 1 t 


ANNA KARENINA 

Lev Tolstoy 

CAN 

Dünya edebiyatının başyapıtlarından 

biri. Tolstoy'un eşsiz bir gözlem gücüyle 
Moskova ve Petersburg soylu yaşamına 
odaklandığı eser, I9"uncu yüzyıl Rusya 
gerçekliği ve önemli toplumsal sentezlerle 
örülü. Aynı zamanda aşka ve ilişkilere dair 
yazılmış belki de en başarılı roman. İlk 
bakışta I9uncu yüzyıl Rus toplumunun 
karnesini çıkarıyormuş gibi görünse 

de bu romanda yaptığı, aslında tüm 
zamanları ve bütün insanlığı bir ahlak 
sınavına sokmaktan başka bir şey değil. 
Klasikler her zaman güzeldir. Çünkü 
insanı, insanlık hallerini anlatır. Zaman 
ayırırsanız pişman olmazsınız. 
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Yazın en renkli karelerini 
Polaroid ile yakala! 


Fotoğraf dünyasını değiştiren marka Polaroid yeni modelleriyle Türkiye'de... 
İstediğin sayıda fotoğraf çek, büyük dijital ekranda seç, beğendiğin fotoğrafı bas! 
Sadece D&R Mağazaları ve dr.com.tr'de! p 


R 
N 


MUSIC BOOK 


S T O R E 


WwWw.dr.com.tr 
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SUZAN 
KARDEŞ 


“HAYAL 


KURMAKTAN ASLA 
VAZGEÇMEYIN” 


Ağzından çıkan her kelimenin 
dokunduğu tek yer, insan sevgisi. 
Onun aurasına, içtenliğine ve biraz 
da muzipliğine hayran olmamak 
imkansız. Mutlulukla ilgili 
konuşmasına pek gerek yok aslında; 


e - ai Ğ ? n y çünkü bir saniye bile yeter, kadife gibi 
daim geleceğe ! Mg yo AV Aİ Vi 2 “ny pürüzsüz neşesine kapılıp gitmek için! 
m e e “vu “Kime ait olduğunu 
. değil, büğüne Ty re di , b j K Vİ yi si YE hatırlamadığım bir söz var: “Tanrı 
akar. Hemen i iy Vi 1 e da AR demiş ki: İki iyi insan bir araya 
şuan mutlu A A gi > ii gd gelince, üçüncü ortağınız benim.” 


olabil Me agi 4 ç yi? İİ Işte benim için mutluluk tam 
e olarak bu; bir de sağlıklı olmak 
elbette! Aslında çok zor değil, 
herkes en kötü zamanda bile 
gülmeye çalışsın. Umutsuz ve 
mutsuz olmayı seven insanlar var 
ve onlara diyebileceğim hiçbir 
şey yok maalesef. Fakat biraz 
umudu olan insanlara tavsiyem, 
mutlu oldukları zamanlarda 
N hissetmiş oldukları keyifli anları 
- hatırlamaları... Her an geride 


Suzan a 
kalıyor; en zor zamanlarda bile 


nutluluğu  — güne gülerek keyifle başlamak 
orduk... gerekiyor. Hayal kurmaktan da asla 


vazgeçmeyin!” 


usul bilmek 
gerekiyor belki 
de. Büle 

Şakrak, Beyza 
Şekerci Hepileri, 
Danla Biliç, 
Mabel Matiz ve 


RÖPORTAJ: SİMAY, 
ENGÜR > 
FOTOĞRAF: NURDAN ya ' PN” 
USTA i —— 

STYLING: BERFİN 
CANAY:KILIÇ 

SAÇ: CAN-ŞENGÜL, 
MAKYAJ: MURAT 
AKBULUT 

STYLING ASİSTANI: 
SUDENAZ TUĞCU 7 


> 


“Çalıştığım günlerde ürettikçe | 
kendimi bulurum, buldukça da 
mutlu olurum. Çalışmadığım 
günlerdeyse, kendim için iyi bir ij 
“şey yaptıysam mutlu hissederim. 
* Uzerine debir çay içerim! Bir F 
#4de tüy koleksiyonum var. Karşı 
kaldırımda bile bir kuş tüyü. 
sörsem, hiç üşenmeden gider | 
alırım ve teşekkür ederim; 
ünkü o bana verilmiş bir | 
hedi edir. 


www.elel&.com.if 
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< BÜLENT 
B ŞAKRAK 


“KENDİNİ BİLEN, 


BİLMEYENİN 2 e iv 
KUSURUNA | OR > 2, 
BAKMAZ” > şe 


Biz onu ekranlardan, yüzünden eksik 
olmayan gülüşüyle ve tatlı sohbetiyle 
tanıyoruz. Ancak flaş ışıkları 
kapandığında da aynı heyecanla 
ailesini kucaklayan bir adam var 
karşınızda. Konumuz mutluluksa, 
onun fikrinin başımızın üstünde yeri 
var 

“Benim için mutluluk ailemdir. 
Eşim, çocuklarım, annem, 
beslediğim hayvanlarım, her 
gün uyandığım günler ve sağlıklı 
olmak... Mutluluk mottosu 
olarak algılanır mı bilmiyorum 
ama Neşet Ertaş'ın söylediği 
gibi 'Kendini bilen bilmeyenin 
kusuruna bakmaz. Hayatım 
boyunca bu sözden çok etkilendim 
ve becermeye çalışıyorum. 
Kayıtsız şartsız her şeyi sevmeyi, 
çok seviyorum; inançlarım da bu 
yönde zaten. O zaman mutluluğu 
yakalıyorsun zaten! Kalben 
mutluluğa giden yol, böyle bir 
şey. Rahmetli babam: “Öğüt 
vermek en ucuz şey, kimseye öğüt 
verme? derdi. O sebeple şu an 
mutsuz ve umutsuz olan insanlara 
seslenirken biraz dikkatli olacağım, 
kendi inancımdan yola çıkabilirim 
ancak. Bir şeyler zorlaştığında hep 
söylediğim bir şey var ki: “Allah 
güçleştiriyorsa güzelleştiriyordur.” 
Anlayacağınız sabır ve inat her şeyi 
GOZEPA. 


DİE a “Gün içindeki ücükİ 

İmutluluklar saymakla bitmez. 
(Çocuklarım ve karım çok mutlujğ 
ii ediyor beni her şeyden evvel. 


# Kovanlarım, tavuklarım, evim, AR 
“© Wokuduğum kitaplar... Arabam a W 
i V İbile mutlu ediyor. Mutlu olma YA 
sia çi “sevdiğim için, her şeyden BMEEE Ağ 
Ne A #mutlu olabiliyorum. Kana kana 


Va Ek » 
ayak İpi NSU İc erken bile! : 
öm e akan ni e İD 
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“Sahip olduğum her 
İşey için teşekkür 
etmek, benim 

, küçük mutluluğum. 
Istemsizce yapıyorum 
bunu, arabadayken, 
«sırada beklerken... 
Ailemi, arkadaşlarımı, 


' 


N 


DANLA BİLİÇ 
“BUGÜN HAYATIMIN 
ILK GUNU, IYI 
BAŞLAMALIYIM” 
YouTube kanalındaki epey tuhaf 
makyaj videolarıyla hayatımıza girdi. 
“Numara mı yapıyor acaba, bu kadar 
enerjik olamaz!” diye eleştirdiğimiz 
her an katıksız kahkahalarıyla, hatta 
neredeyse umurunda bile olmadan 
dürüstlüğünü kanıtladı ve hep de çok 
merak edildi! Sahi, Danla Biliç nasıl 
bu kadar mutlu olabiliyordu? 

“Çok klişe belki ama küçükken 
“bugün geri kalan hayatının ilk 
günü” diye bir söz okumuştum. Ne 
zaman mutsuz hissetsem, “bugün 
ilk günüm, iyi başlamalıyım” diye 
motive oluyorum. Belki yaşımdan, 
belki hayatım biraz değiştiğinden 
bilmiyorum ama kendimi 
bulduğumda daha huzurlu ve 
mutlu olacağıma inanıyorum. 
Yine de hayatım Secret kitabıyla 
değişti örneğin. Lütfen herkes 
okusun, izlesin, araştırsın ve 
kendi hayatlarını; kendileri 
şekillendirsin. Benim büyük 
mutluluk kaynağıma gelirsek de 
kedilerim, çocuklarım yani.” 
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ŞEKERCİ 


HEPILERİ 
“MUTLULUK 
BULAŞICIDIR VE 
IYİLEŞTİRİCİ BIR 
GUCE SAHIPTIR” 

Şu sıralar kalbinin biraz altında, 
yepyeni bir mucizeyi taşıyor. O çok 
güzel bir anne olacak, şüphesiz! 
Dupduru yüzü ve balerin olmasından 
gelen bir zarafeti var. Gerçekten 
çocuklar gibi şen, sebebi belki minicik 
bebeği belki de hayatı algılayış 
biçimi... Onun baktığı yerden, zerre 
kadar bir mutluluk tanesi herkese 
bulaşsa yeter! 

“Huzur, sağlık, paylaşmak, 
sevmek ve en önemlisi de birbirini 
mutlu edebilmektir mutluluk! 
Aşkı hissetmek ve beklentisiz 
yanında olmak istemektir. Yazar 
George Sand: “Mutluluk daima 
yakınımızdadır, yakalamak için 
çoğu zaman elimizi uzatmamız 
yeter” sözü çok yerindedir. Her an 
mutluluk ile dolup taşmayabiliriz. 
Zorluklar, engeller ve umutsuz 
anlar insanın gücünü aşağı 
çekebiliyor. Ama önemli olan o 
güçlüklerin, mutsuzlukların bile 
bizi götüreceği çok güzel anlar 
olacağını unutmamak. Umudu 
yitirmeden, hayal etmeye hep 
devam edebilmek belki de... 
Hayal etmekten, umut etmekten 
hiç vazgeçmeyin! Yaşanılan 
her anı, hayatta sadece bir kez 
yaşayabildiğimizi ve her anın ne 
değerli olduğunu hiç unutmamak 


gerekiyor.” 


“Çok yorucu bir günden 

koşarak evime, yuvama, " 

kocama dönüşüm; benim 7X8 
“küçük mutluluğum. Çok ği 
1 0 li Rİ 


Ni K 


ELELEBÖZEL ge 


MABEL 4 
MATİZ <a 
“MUTLU OLMAK 


EN BÜYÜK 


CESARETTİR” 
Duruşuyla sürünün epey dışında, 
şarkılarıyla kalbimizin tam içinde. Ne 
söylese, durup bir kez daha düşünmek 
gerekiyor; çünkü Mabelin hayat 
felsefesi cesaret ve yaşama sevincinin 
muhteşem kimyasında gizli. 
“Mutluluk, kendini keşfetmek 
ve akışkan olmaktır. Osho'nun 
dediği gibi: “Mutlu olmak en 
büyük cesarettir.” Hayatın her 
gün yeniden başladığını hiç 
unutmayın... Her sabah yeni bir 
gün ve her gün de yeni bir biz 
demek. Yeninin bu sonsuz gücüne 
kendimizi açmalıyız. Kendine 
doğru yapılan bir yolculuğun 
her anı da mutluluk vericidir; 
çünkü her an evrenin kaynağına 
ve o sonsuz sevgiye biraz daha 
yakınlaşırsınız.” “ 


“Sabah kahvesi, yolda |. 
© “dinlediğim la — m 
şarkılar, taze bir i 
meyveyi tatmak, göz 
örtü, yeni biriyle . . 
tanışmak, selamlaşmak, 


- 


mutluluklarım...” 


KIYAFETLER İÇİN; SELF-PORTRAIT, ÇUE, SERDAR UZUNTAŞ, MEHTAP ELAIDI, MSGM, GAZZAS'A TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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MUTLULUK 


Gülru İncu 


güzelleştiren * 


Hayattaki 
hedefiniz ne? 
Zengin olmak? 
Meşhur olmak? 
Çok iyi bir kariyere sahip olmak? 
-İnsanı temelde mutlu eden şey bunlar 
mı dersiniz? Psikiyatrist Robert 
Waldinger, 75 yıllık bir araştırma 
“ sonunda Şunu söyleyebiliyor; mutlu ve 
sağlıklı bir hayat sürmenin formülü gi 
çok daha başka. ij 
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ocukluğumuzdan beri bize aşılanan en güçlü 

fikirlerden biri dalma çok çalışmamız ve daha çok 

başarı elde etmemiz gerektiği oldu. Bu düşüncenin 
gerçek hayattaki izdüşümü şöhret ve zenginliktir. Y kuşağı üzerine 
yapılan araştırmalar gençlerin gelecek beklentilerinin bu ikisi 
üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Peki aynı gençler yaşlılıklarında 
da aynı soruya aynı yanıtları verirler miydi? Psikiyatrist Robert 
Waldinger, Harvard Üniversitesi'nde 1938'den bu yana 
yetişkin gelişimi üzerine yapılan en uzun soluklu araştırmanın 
yöneticilerinden biri. Bir araştırma için iki grubu ele almışlar. 
İlk grup, araştırma başladığı zaman Harvard Üniversitesi'nde 
ikinci sınıf öğrencisiymiş. İzlenilen ikinci grup ise 30'lu yılların 
Boston'unda sorunlu semtlerin yoksul ailelerinden gelen bir 
grupmuş. 75 yıl boyunca, her iki yılda bir bu kişilerle, aileleriyle 
görüşülmüş. Doktorlarından hastalık geçmişleri alınmış. Sosyal 
hayattaki pozisyonları, ne iş yaptıkları araştırılmış. Waldinger 
ve ekibi bu uzun soluklu araştırmalar sonucunda şu kanıya 
varmışlar: Bizi mutlu ve daha sağlıklı tutan şey iki grup için de 
aynı; sadece ve sadece iyi ilişkiler kurabilmek. 


SOSYAL İLİŞKİLER YARARLI 


Araştırmaların diğer önemli bir sonucu, sosyal ilişkilerin 
gerçekten yararlı olduğu ve yalnızlığın öldürücü olabileceği. 
Aileye, arkadaşlara, topluma daha sosyal bir şekilde bağlı olan 
insanların daha mutlu, bedensel olarak daha sağlıklı olduğu 
ve çevresi sınırlı kişilerden daha uzun yaşadığı anlaşılmış. 
Diğerlerinden daha yalnız olan insanların daha mutsuz 
oldukları, sağlıklarının orta yaşların başlarında bozulduğu, beyin 
fonksiyonlarının daha erken gerilediği ve yalnız olmayanlardan 
daha kısa yaşadığı görülmüş. 


ÖNEMLİ OLAN YAKIN İLİŞKİNİN KALİTESİ 


Önemli olan, sadece sahip olduğunuz arkadaşlarınızın sayısı 
ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki içinde olup olmadığınız değil. 
Önemli olan, yakın ilişkilerinizin mahiyeti. Waldinger, şunu 
söylüyor: “İnsanların nasıl yaşlanacaklarını gösteren şey, orta yaş 
kolesterol düzeyleri değildi. İlişkilerinden ne kadar memnuniyet 
duyduklarıydı. 50 yaşında, tatminkar ilişkileri olan insanlar, 80 
yaşında en sağlıklı olanlardı. İyi, samimi ilişkiler bizi yaşlılığın bazı 
sonuçlarından koruyor. 


İYİ İLİŞKİ BEYNİMİZİ KORUYOR 

İlişkiler ve sağlığa dair araştırma sonucunda ortaya çıkan 
diğer bir sonuç, iyi ilişkilerin sadece vücudumuzu değil beynimizi 
de koruduğu. 80'li yaşlarda, diğer kişiye güvenle bağlanılan 
bir ilişki, koruyucu özellik taşıyor. İhtiyaç duyduklarında 
diğerine gerçekten güvenebileceklerini hissettikleri ilişkileri 
olan insanlar, hafızaları daha uzun süre kuvvetli kalan insanlar. 
Güven eksikliğinde erken hafıza zayıflığı görülebiliyor. Robert 
Waldinger sözlerini şöyle noktalıyor: “75 yıllık araştırmamızda 
şu sonuç ortaya çıktı. Deneklerimizin birçoğu gençken şöhret, 
zenginlik ve yüksek başarının, iyi bir hayata sahip olmak için 
kovalamaları gereken şeyler olduğuna gerçekten inanıyordu. 
Fakat araştırmamız en başarılı olan insanların aile, arkadaşlar ve 
toplumla ilişkilere eğilenler olduğunu gösterdi.” 
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“HAYAT ÖYLE KISA Kİ, 


TARTIŞMALARA, ÖZÜR DİLEMELERE, 


KISKANÇLIKLARA,HESAP 
SORMALARA ZAMAN YOK.SADECE 


SEVMEK İÇİN ZAMAN VAR VE BUNUN 


İÇİN SADECE'BİRAN'VAR” 
MARK TWAIN 


ZAN, 
GÜÇLENDİRİCİ 
5 UĞRAŞ 


Her şeyi çabucak unuttuğunuzdan mı şikayetçisiniz? 


Oysa her gün yapacağınız basit egzersizlerle hafızanızı 
güçlendirebilirsiniz. 


Ty 


Bulmaca çözün. Düşünmeye yöneltir ve geçmişte 
öğrendiklerinizi yeniden kullanmanızı sağlar. Örneğin 
sudoku konsatrasyonu artırıyor. Yap-boz yapmak 

ise şekiller ve renkler aracılığıyla yakın hafızayı 
canlandırıyor. 


. Yeni bir dil öğrenin. Beyin bu süreçte kendini yeni 


kelimeleri öğrenmeye zorluyor. Sözlük okumak ya da 
yeni bir dil öğrenmek beynin daha işlevsel olmasını 
sağlıyor. 


. Klasik müzik dinleyin. Yapılan araştırmalar klasik 


müzik dinleyen deneklerin hafızalarının daha güçlü 
olduğunu gösteriyor. 


. Masa oyunları oynayın. Satranç, go gibi oyunlar beynin 


sınırlarını zorluyor. Çok kişiyle oynanan masa oyunları 
ise hafızanın güçlenmesi için iyi bir egzersiz. 


. Diğer elinizle yazmayı öğrenin. Monotonluk beyni 


yoruyor. Beyni rutinden uzaklaştırmak ve yeni bir 
öğrenme metodu denemek hafızayı güçlendiren en 
temel yöntemlerden biri. Aynı zamanda her iki elinizle 
yazabilmek beyninizin her iki küresini de aynı anda 
kullandığınız anlamına geliyor. 
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YAZAR 


MERHABA ARKADAŞ 


My Sun and Stars'dan, You Make Me Happy dinleme- 
ye başlayabilirsin. 

Hemen arkasından da Don't Worry Be Happy tavsiye 
ederim. 

Benim için bu ay mutluluk ayı... 

Çünkü canımın doğduğu ay, yani eşimin yani sevdiği- 
min yani mutluluğumun... 

Gerçek mutluluk ne dersen, en başta sağlık ve sonrasın- 
da yuvandaki huzur ve yol arka- 
daşınla dürüst ve aşk dolu bir 
hayat derim sana. Aynı çatının 
altında sağlıkla ve aşkla eşin ve 
çocuklarınla nefes alabiliyorsan 
bu mutluluk benim için. Geri- 
si teferruat. Ve elbette meşhur 
mutluluğun resmi, tam da be- 
nim için çizilmiş derim sana. 

Mutluluğun kelime anlamı; 
bütün özlemlere bütün istekle- 
re eksiksiz bir biçimde ve sürekli 
olarak erişilmekten duyulan kı- 
vanç durumu. 

Bana göre en güzel mutlu- 
luk tanımını psikolog Ed Die- 
ner yapmış: “Mutluluk, yaşamı- 
mızı genel olarak değerlendir- 
diğimizde ondan doyum aldı- 
Şımızı düşünmek, umut, neşe, 
enerji, ilham gibi olumlu 
duyguları gün içinde öfke, 
üzüntü, hayal kırıklığı 
gibi olumsuz duygular- 
dan daha fazla sıklıkla 
hissetmektir.” 

Ama kime sorsan 
mutluluğun tarifi deği- 
şir mutlaka. 

Evet arkadaş mutluluk çok gö- 
receli. Bildiğimiz tüm şairler, ede- 
biyatçılar, psikologlar, bilim insan- 
ları makaleler yazmış uğruna. Yet- 
memiş insanlar blog sayfaların- 
da yer vermiş hayat boyu aslında 
peşinde koştuğumuz bu duyguya 
ya da oluş haline. 

Sosyal medyada az da olsa rast geldiğim, “Aman Ceyda 
hanım mutluluğunuzu paylaşmayın nazar değer” yorumla- 
rına ya da “Çok gülme bak sonra çok ağlarsın” hurafeleri ile 
büyütülmüş büyüklerimizin nazik(!) müdahalelerine de al- 
dırmadan, mutluluğun paylaşıldıkça çoğaldığına inanan ve 
paylaştıkça umutlandırdığını düşünen biriyim. Ayrıca ağla- 
maktan da korktuğumu söyleyemem. Ağlamak insanı mut- 
luluğa götüren bir duygu durumu bence ama inancım tabii 
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ki genel bir gerçeği yok saymamı engellemiyor. O da şudur 
ki, bence çoğumuz sonu hüzün ya da mutsuzluk olduğuna 
inandığımız için kendimizi mutluluğun güvenli kollarına 
bırakmaya korkuyoruz ya da çekiniyoruz. Korkma, çekinme 
ve kendini mutluluğun güvenli kollarına bırak. 

İşte sana bir hikaye. Filozof Wayne Dyer'ın hikayesi. 

Bir gün yaşlı bir sokak kedisi dışarıda yürüyüşe çıkar ve 
bir yavru kedinin kuyruğunu yakalamaya çalıştığını görür. 
Bir süre hafif şaşkınlıkla izledik- 
ten sonra yavru kedinin yanına 
giderek; “Affedersin, bir süre- 
dir kuyruğunu yakalamaya ça- 
lıştığını izliyorum, tam olarak 
ne yapıyorsun?” diye sorar. Yav- 
ru kedi yaptığı şeyi bırakmadan; 
“Kedi felsefesi okulundan yeni 
çıktım, bugün iki şey öğrendik. 
Birincisi, bir kedi için en önemli 
şeyin mutluluk olduğu, ikincisi 
ise mutluluğumuzun kuyruğu- 
muzda olduğu. Bu yüzden kuy- 
ruğumu kovalıyorum. Yakalar- 
sam sonsuz mutluluk elde ede- 
ceğim.” Yaşlı sokak kedisi şaşırır. 
“Senin yaşamda sahip olduğun 
avantajlara sahip olmayabilirim. 
Kedi felsefesi okuluna hiç git- 

medim. Ancak 13 yıldır so- 
> kaklardayım, ben de aynı 
şeyi öğrendim” der. “Ger- 
çekten mi?” diye sorar şaş- 
kınlıkla yavru kedi. “Peki 
kuyruğunu yakalayıp sonsuz 
mutluluğu buldun mu?” diye 
sorar. Yaşlı sokak kedisi kafasını 
sallar ve “Hayır hiç yakalayama- 
dım” der. Yavru kedi kuyruğunu 
kovalamayı bırakır. “Peki daha 
sonra ne oldu?” diye merakla so- 
rar. Yaşlı sokak kedisi “Mutlulu- 
gun bir kedi için en önemli şey 
olduğu doğru; mutluluğumu- 
zun kuyruğumuzda saklı oldur 
gu da doğru ama eğer kendi ha- 
yatıma odaklanır ve yaşamımı is- 
tediğim gibi yaşarsam, nereye gidersem gideyim kuyruğum 
beni takip eder” diye cevap verir. 

Mutluluk sensin. Gerçekten yaşamak istediklerin. Nefes alı- 
şın. Her anın senin mutluluğun... Ve lütfen mutlu olduğunda 
bunu fark et ve haykır ya da mırıldan ya da sadece düşünmek- 
le yetin, “Eğer bu muhteşem değilse, muhteşem olan nedir ki! 

Haydi başla yolculuğuna. Bence zaten çoğu zamanında 
çok mutlusun. 
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CEYDA DÜVENCİ'NİN tüm yazıları için elele.com.tı/blog 


Kendine mutlu olduğun tüm şeylerin listesini yapmanı 
istyorum. Kağıt kalemi al ve yazmaya başla. Bu yazdıkları- 
nın çoğunu yapabiliyorsan, sen zaten mutlusun demektir. 
Bunu fark etmeni istyorum, Ama listedekilerinin çoğuna 
uzak bir hayatın varsa o zaman an itibarıyla hayatını tek- 
rar gözden geçirmeni tavsiye ederim. Hayat kısa. Hangi- 
si daha önemli; sana dayatılan, yaşamanı istedikleri hayatı 
yaşaman ve hikayeni mutsuz sonla tamamlaman mı yoksa 
kendi istediklerinin peşinden gitmek ve mutlu olmak mı? 

Mutluluk ile ilgili bir şeyler okumayı seviyorum. Bana 
sık sık unuttuklarımı hatırlatıyor. Beni çok etkileyen Da- 
lay Lama ve Desmond Tutu'nun arasında geçen sohbetle- 
ri içeren 'Mutluluğun Kitabı' isimli kitap da böyle. Bu iki 
Nobel Barış Ödüllü mutlu insanın mutluluk konuşup öğ- 
retmesi çok kıymetli. 

Kitaba göre sevinç duymanın sekiz şartı var: 

e Bakış açısı (Kendinizden ve sorununuzdan bir adım 
uzaklaşın. Hayatınızın genişliğinde onun nasıl küçül- 
düğünü fark edin.) 

e Tevazu (Kendinizi yedi milyar insandan biri olarak 
fark edip sorununuzu bu kadar çok insanın yaşadığı 
acının ve ızdırabın bir parçası olarak görün.) 

e Mizah (Gülümseyin ve sorununuza, yetersizliklerinize 
ve zaaflarınıza kendi kendinize gülüp gülemediğinize 
bir bakın. Durum çok ciddi ve vahim olsa bile içinde 
mizah mutlaka vardır.) 

e Kabullenme (Duruma en olumlu katkıyı yapmak için 
onun var olduğu gerçeğini kabul etmek zorundasın.) 

» Bağışlama (Sorun yada durumun ortaya çıkmasına se- 
bep olan kendin dahil herkesi bağışla.) 

e Minnettarlık (Sorununuzun hayatınıza ve gelişiminize 
katkıda bulunduğu taraflarını biliyor musunuz? Fark 
edin.) 

e Şefkat (Kendinize ve mücadelenize şefkat gösterin. 
Gelişmede, öğrenmede ızdırap kaçınılmazdır. Bu ha- 
yatın dokusunun bir parçasıdır. Her hayatta hüsran 
olacaktır. Amaç, onları olumlu bir şekilde kullanmak- 
ar.) 

e Cömertlik (Başkalarına sevinç verdiğimizde kendimiz 
de gerçek sevinci yaşarız.) 

İşte böyle sevgili arkadaşım. Yazın en sıcak ayında se- 
ninle mutluluk konuşmak geldi içimden. 

Sana minicik bir farkındalık ödevi vermek istedim. 
Gün içinde mutlu hissettiğin her an küçük notlar al ve 
gün sonunda da Z raporunu al... Böylece ne kadar mutlu 
biri olduğunu fark edeceksin. 

Hadi o zaman yazının sonuna geldiğimize göre ol- 


CANIMA 
MEKTUBUM 


Sana çok teşekkür ederim. Bana ya 
her güzel gün için, her anımızı ML 
çevirdiğin için, nefessiz kaldığımda bana 
di almayı hatırlatabildiğin i 
uymamı sağladığın için, zekana 
bıraktığın için, kızgınlığımda Sa 
yardımcı olduğun için, beni bir kadının 
sevilebileceği en güzel şekilde sevdiğin için 
| hayatıma ve zevklerime saygı duyduğun 
için, yenilenmeme ve üretmeme destek ve 
ön ayak olduğun için, evlatlarımıza şahane 
babalık yaptığın için, saatlerce 
benimle dertleştiğin için, çok iyi bir 
insan olduğun için, beni eleştirirken 
geliştirdiğin için, kitap okuduğun 
için, hayat ortağım olduğun için, bir 
olabildiğimiz için, tartışmalarımızın 
bile saygı içinde geçebilmesine sebep 
olduğun için, tüm öğrettiklerin için, 
her günüme şükür diyebildiğim 
Için ve en en önemlisi canım biricik 
sevgilim sen olduğun için sana 
teşekkür ederim. Güzel bakışlı, güzel 
kalpli, güzel gülüşlü, düşünceli, 
ömrün olsun... Seni ç 


çin, Sana saygı 


©000000k seviyorum. 


biricik eşim; iyi ki doğdun. Uzun 


m... 


KITAP ÖNERİLERİM 

* Mutluluk Projesi/Gretchen Rubin 

* Hygge-Danimarkalıların Mutluluk Sırrı/Meik Wiking 
* Mutluluğun kitabı/Dalay Lama-Desmond Tutu 

* Şimdi'nin Gücü/Eckhart Tolle 

» Mutluluk 2.0/Selda Koydemir&Gökçe Bulgan 


AĞUSTOS MELİMELEK OLUMLAMASI 
ALDIĞIM HER NEFESTE DAHA SAĞLIKLI OLUYORUM 
NE YERSEM OYUM, BU YÜZDEN SAĞLIKLI BESLENİYORUM 
HER HÜCREMİ SEVİYORUM 
VÜCUDUM SAĞLIKLI 
AKLIM IŞIL IŞIL, RUHUM DENGEDE VE HUZURLU 


duğumuz yerde dans etmek için Pharrell Williams'dan 

Happy dinleyelim derim, ne dersin? Yok ben bi” sakin 

durup uzandığım yerde ya da oturduğum yerde gülüm- 

semek istyorum dersen de Louis Armstrong'un “What a 

Wonderful World” melodileri dolaşsın kulaklarında. 
Mutlulukla kal... 


MA 


— go 


mam in a > 
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YAZAR 


KADININ İHANETİ 
VE VELAYEİ 


Toplumumuz aldatma konusuna biraz farklı ba- 
kar. Ihanet, erkek için elinin kiri, kadın içinse na- 
mus meselesidir. Onlara göre erkek yaparsa kadın si- 
neye çekmeli, kadın yaparsa erkek bu rezaleti temiz- 
lemelidir. 

Erkeğin aldatması son derece doğalken kadının 
aldatması büyük bir namus meselesi haline getirilir. 
Aldatmak eylemi, o kadının bütün kişiliğini, geçmiş- 
te yaptıklarını, yapmaya muktedir olduklarını siler 
ve sadece aldatan bir kötü ka- 
dın olarak hatırlanmaya baş- 
lanmasına neden olur. 

Bu da ikiyüzlülüğün danis- 
kasıdır. 

İkiyüzlülük olmaması için 
kadının ya da erkeğin ihaneti- 
ne nasıl ki hukuken eşit sonuç- 
lar bağlanıyorsa toplum nez- 
dinde de eşit sonuçlar bağlan- 
malı, özellikle kadının ihaneti 
bir ölüm kalım meselesi olma- 
malıdır. Ancak o zaman adil 
davranıldığı iddia edilebilir. 

Şu ana kadar bunu başara- 
bilmiş değiliz. Bunu da boşan- 
ma davalarından anlıyorum. 

Boşanma davalarında en 
sık rastladığım talep, aldatan 
kadının -salt aldatmış olması 
sebebiyle- çocuğunun velaye- 
tünin kendisinden alı- 
narak babaya veril- 
mesi talebidir. Bu 
konu özellikle top- 
lumda çok yan- 
lış bilinen konu- 
ların başında ge- 
liyor. Aldatan ka- 
dın dahi, sırf al- 
dattığı için çocuğunun kendi- 
sinden alınacağını sanıyor. 

Konuya en başından başla- 
mak gerekirse şunu söylemeli- 
yim ki bir ilişkinin ihanet ne- 
deniyle bitmesi, ilişki bitirme 
biçimlerinin en acı verici halinden birisidir. Eminim, 
kimse aldatmayı mantıklı, onurlu ya da normal ka- 
bul etmiyordur. İhanet, hangimizin başına gelse ya- 
ralar, acıtır ve bizde unutulmayacak izler, giderileme- 
yen güvensizlikler bırakır. 

Bu yazımda aldatmayı normalleştirdiğim asla dü- 
şünülmesin. Ben aldatmanın sonuçlarını olağanüs- 
tü olmaktan çıkarıp normalleştirmeye çalışıyorum ki 
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kimse hak kaybına uğramasın ya da hak etmediği ha- 
karet ve kötü muameleye katlanmak zorunda kalma- 
sın. 

Bu nedenle aldatmanın da var olduğunu ve hatta 
boşanma davalarında çok sık ortaya konduğunu, çe- 
şitli delillerle ispatlanabildiği gerçeğini kabul ederek 
işe başlamak gerekiyor. 

Bu gerçeği kabul ettikten sonra da meslek ha- 
yatımda ve özel yaşantımda öğrendiğim çok önemr- 

li şeyi belirtmeliyim ki o da, 
her şeyin insanlar için olduğu 
ve hayatın insanlara 'asla yap- 
mam, asla yaşamam” dediği şey 
ve durumları yaptırmak /yaşat- 
mak gibi garip bir oyunu oldur- 
Şu. 

Bu yüzden insanların yaşa- 
dıklarını yargılamamayı ve ya- 
dırgamamayı öğrendim. Haya- 
tu daha iyi anlayabilmek ve so- 
runlara daha kolay çözüm üre- 
tebilmek için durumu öznel 
duygulardan ve öğrenilmiş ah- 
lak kurallarından uzak biçim- 
de değerlendirmek gerekiyor. 
Kadının ihaneti de bunlardan 
biri. 

Kadının ihaneti çocuğu- 
nun ondan alınmasını ge- 
rektirecek bir fiil 
değildir. Kadının 
kocasına (o ihaneti 
/ evlilik birliği içeri- 
sinde onun kusurlu olduğu- 
nu gösterir. Kusurlu olan taraf 
ise karşı tarafa tazminat öder. 
Eğer zina sebebiyle dava açıl- 
mış ve zina ispatlanmış ise ka- 
dının edinilmiş mallara katıl- 
ma rejimindeki katılma alaca- 
ğı azaltılabilir. 

Yani aldatma ve zina, bo- 
şanma davasında tamamen 
maddi sonuçlar doğurur. Da- 
vada aldatan kadına hakaret- 

ler edilmez, isim takılmaz, alay edilmez, küçük düşü- 
rülmez, şiddet uygulanmaz... İnsan haklarına aykırı 
herhangi bir şeyin yapılması mümkün olamaz. 

Fakat aldatılan koca, ihaneti her zaman çocuğun 
velayeti konusunda bir silah olarak kullanır. Genel- 
de kadınlar kendileri ile ilgili bu tür konular mahke- 
mede konuşulmasın diye anlaşmaya yanaşarak birta- 
kım haklarından vazgeçip çocuklarının velayetini de 
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babaya bırakmaktalar. Bunu asla yapmamak gerekir. 
Çünkü ihanet nedeniyle çocuk velayetini kaybetmek 
imkansız değil ama çok düşük bir olasılıktır. 

Bunu daha iyi anlamak için velayetin ne olduğu- 
nu iyi kavramak gerekir. Velayet çok önemli bir hak 
ve de aynı zamanda sorumluluktur. 

Anne babası evli olmayan çocukların velayeti an- 
neye aittir. Evli olanların velayeti ise anne babaya bir- 
likte aittir. Ayrılık halinde ise mahkeme, çocuğun üs- 
tün yararını gözeterek velayeti kime vereceğine ka- 
rar verir. 

Türk Aile Mahkemelerinin velayeti her zaman 
anneye vermeye eğimli olduğu bilinse de çocuğun 
üstün yararı her zaman gözetilir ve buna aykırı bir 
karar verilmez. 

Peki ne demektir çocuğun üstün yararı? 

Çocuğun üstün yararı, anne ve babanın birbiri ile 
olan kavgasından bağımsız olarak çocuğun en hu- 
zurlu, en mutlu, en güvenli olacağı ortamın belirlen- 
mesi demektir. Çocuk en iyi nerede bakılacaksa ora- 
sı çocuk için hayırlı olacaktır. Örneğin biranne mad- 
de bağımlısı ise sadece anne olduğu ve çocuk küçük 
olduğu için anneye verilmeyecektir. Ya da annenin 
açık biçimde çocuğa şiddet uyguladığı anlaşılmışsa 
çocuğun velayeti anneye verilmeyecektir. 

Bir baba çocuğa anneden daha iyi baktığını ve 
bakacağını mahkemeye ispat ederse, çocuğun üstün 
yararına göre babayla kalması daha iyi olacağından 
velayet babaya verilecektir. Ama anne ile kalmasının 
da daha iyi olmayacağı yönünde mahkemede iyi bir 
inanç oluşturmak gerekiyor. 

Eğer anne fuhuş yapmıyorsa, annenin ispat edil- 
miş bir madde bağımlılığı, psikiyatrik tanısı yoksa, 
çocuğuna şiddet uygulamıyorsa o çocuğun velayeti- 
ni anneden almak güç olacaktır. 

Peki kadın kocasını aldatırsa ne olacak? 

Kocasını aldatan, başka bir erkekle ya da birden 
fazla erkekle evliyken ilişki yaşayan kadından çocur- 
Şun velayeti alınamaz mı? 

Aldatma, kadın ya da erkeğin, karısına ya da ko- 
casına karşı işlediği kusurdur; çocuğa değil. Yukarr- 
da söylediğim gibi ihanetin, kusurlu olan açısından 
maddi sonuçları vardır ama iyi bir anneden çocuğu- 
nu almak için yeterli olmayacaktır. 

Kadın çocuğu sevgilisiyle tanıştırsa bile velayet alı- 
namaz mı? Hayır tabii ki! Bu kadın eşini aldattığı ki- 
şiyle ya da bir başkasıyla boşandıktan sonra evlenebilir. 
Hayat devam ediyor neticede. Bunu da çok sık görüyo- 
rum, Kadının ya da erkeğin eski eşi yeniden evleniyor 
ve çocuğu, evlendiği kişiyle aynı evde yaşıyor ya da ya- 
şayacak diye diğer taraf velayeti almak istiyor ama vela- 
yet öyle hızla ve kolaylıkla değiştirilecek bir şey olmadı- 
ğı gibi bu sebep de geçerli bir sebep değildir. 
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Kadın ya da erkeğin evlendiği kişinin çocuğa şid- 
deti ya da istismarı geçerli bir velayet değişikliği sebe- 
bi olabilecekse de eski eşin kıskançlığı ya da hazım- 
sızlığı bunlardan birisi olmayacaktır. 

Tüm bunlar ışığında açıkça şunu söyleyebiliriz: 
Kadın aldattı diye çocuğunun velayetini kaybetmeye- 
cektir. Kaybetmesi için ihanetin yanında geçerli bazı 
sebepler de olmalı; çocuğuyla ilgilenmemesi, çocu- 
ga iyi bir bakım sağlamaması, şiddet göstermesi gibi. 
Eğer bunlar yoksa, bir anneden sırf kocasını aldattı 
diye ya da başkasıyla evleniyor ya da birlikte yaşama- 
ya başladı diye çocuğunun velayeti alınmayacaktır. 

Haklarımızı bilmek biz kadınlar için en büyük 
güç ve silahtır. Faydalı olması dileklerimle... 
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YAZAR 


SUYUN. RİTMİ RUHUNUZU 
SERBESİ BIRAKSIN 


Yaz aylarının hissettirdiği sımsıcak duygular devam 
etmekte. 

Dalgalarla doyasıya dans edebileceğimiz, denizle 
özgürleşebileceğimiz, hafızamıza kazıyacağımız eşsiz 
gün batımı manzaraları var önümüzde... Yaz bitmeden 
yazı yaşayın derim. 

Yaz aşkları, yaz akşamları, yaz 
maceraları, yaz sofraları... Ne gü- 
zel bir heyecandır yaz. Hep bir 
hazırlıktır; plaja, yeni kıyafetlere, 
yeni kararlara, yeni arkadaşlıkla- 
ra. Her açıdan en hafif en özgür 
mevsimdir. Keyfini çıkartabilmek 
için de bedenen ve ruhen ken- 
dinizi hafif ve özgür hissetmeniz 
gerekir. Bunun için de hafif bir 
bedene sahip olmak, ruhunuz- 
daki ağırlıklardan kurtulmuş ol 
mak yeterli olacak. Size ağır ge- 
len her şeyden kurtulun. Suyun 
kaldırma kuwetinden, güneşin 
enerjisinden, yazın hafif meyve- 
lerinden, sebzelerinden destek 
alın ve hafifleyin! 

Sabah gün doğumu ile uyanın 
mesela; güneşin doğuşunu izle- 
yin, sahilde güzel bir yürüyü- 
şe çıkın ya da yüzün. Sonra 
mevsimin en güzel meyveleriy- 
le bir kahvaltı edin... Kışın 
temposunda okuyamadığı- 
nız kitabı bitirin. Deniz kıyr- 
sında yoga yapın, kitesurf de- 
neyin ya da scuba diving ile su 
altı dünyasının büyüsüne kapılın. 

Bu sene yılın belli bir bölü- 
münü özellikle yazın bir ayını, 
Amerika'nın Kaliforniya eyale- 
tünde iki ayrı şehirde geçirdim. 
Özellikle San Diego'da insanlar genellikle bütün gü- 
nünü spor yaparak değerlendiriyor. Çok yoğun bir ça- 
lışma tempoları yok ama bizden çok daha iyi beslen- 
diklerini söyleyemeyeceğim. Buna rağmen yemeğe çok 
daha az zaman ayırıyor ve çoğu zamanlarını spor yapa- 
rak, yoga yaparak, yürüyüş yaparak geçiriyorlar. Mutla- 
ka her yerde yürüyen insanlar görüyorsunuz ve özel- 
likle orman içi yürüyüşler yapıyorlar. Ve bunu çok se- 
verek ve isteyerek yapıyorlar. Tekrar ediyorum, bizden 
kesinlikle daha iyi beslenmiyorlar. Mesela sadece sa- 
bah kahvaltılarını taze sıkılmış sebze, meyvelerden olur- 
şan juice'lerle geçiriyorlar. Maalesef marketlerde her 
şey hormonlu ve üzerinde çok çalışılmış. Ama tabii ki 
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çok güzel süper food'lar var; bunları değerlendirmek 

için ben de birtakım alışverişler yaptım. Biz gerçekten 

çok daha bilinçliyiz beslenme konusunda, orada çok 

fazla obez insan var, bunu asla unutmayalım. Kendimi- 

zi kötü beslenen bir toplum olarak asla değerlendir- 

meyelim. Biz sadece çok fazla yemek yiyerek vakit ge- 

çiyoruz. Bizim için sabah kahval- 

tsı yaklaşık iki saat süren, hem 

tatlının hem tuzlunun olduğu, 

ağır karbonhidratların yendiği 

bir öğün. Öğlen yemeği ise seb- 

zesinden etine birçok besini için- 

de barındıran bir öğün. Akşam, 

, bir de içki içiyorsak, çok uzun sü- 

G ren akşam yemekleri demek. 2-3 

saat, hatta belki 4-5 saate kadar 

çıkabiliyor ve biz bunun yanı sıra 

sadece denize girip çıkarak kalo- 

, ri yakmayı bekliyoruz. Bu müm- 

kün değil. Her gün aynı şeyi ya- 

parak vücudumuzda değişim ol- 

masını bekleyemezsiniz! Her za- 

man söylediğim bir söz var; deği- 

şim istiyorsak hayatımızı değiştir- 
memiz gerekiyor. 

Los Angeles'ta ise in- 
sanlar kendilerine çok 
önem veriyorlar; az yiyor 
lar, fiziklerine özen göste- 

riyorlar. Sabah kalkıp yürüyor, 
arkasından mutlaka yoga yapı- 
yorlar. Orada bir hot yoga akımı 
var ve bu yoga, içerisinde birçok 
aktivite barındırıyor. Yaklaşık 30 
derece sıcakta yapılıyor, oldukça 
sıcak oluyor ve bu sıcağın içinde 
hem terliyorsunuz hem hareket 
ediyorsunuz. Vücudunuzda esne- 
me kabiliyeti artıyor. Arkasından 
müzik eşliğinde inanılmaz güzel giyinerek, iyi spor kı- 
yafetler seçerek, soul cycle aktivitesine katılıyorlar. Mü- 
zik eşliğinde bir hoca sizi acayip havaya sokuyor ve yak- 
laşık 45-50 dakika bisiklet çeviriyorsunuz; kol hareket- 
leri, egzersizleri yapıyorsunuz. İnanılmaz büyüleyici, 
zaten insan gördüğü zaman yapmak istiyor. 

Lütfen spora, yürüyüşe daha fazla vakit ayıralım. Ke- 
sinlikle bu çok önemli. Bence özellikle yazın bu ayında 
bilinçlenmeliyiz. Sabah erken kalkalım. Gerekirse yü- 
rüyüşümüzü yapalım. İmkanımız yoksa bile, video aça- 
lım ve bir yoga egzersizi, belli bir vücut egzersizi yapa- 
lum. İlla birilerinin bizi motive etmesine gerek yok. Biz 
kendimiz bunu yapabiliriz, istedikten sonra. 
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* Acai berry gezegendeki en besleyici meyvelerden 
biri. Amazon palmiye ağacı da denir. Bu meyve şifalı, 
bağışıklık sistemini uyarıcı, enerji artırıcı özellikleriyle 
günümüzde de çok popüler. 

e Acai, sindirim sistemini temiz tutmaya ve normal 
şekilde çalışmasına yardımcı olur. 

e Enerji ve dayanıklılığın artmasına ve hatta egzersizden 
sonra yorgunluğun giderilmesine yardımcıdır. 

» Kalp sağlığını korur, kötü hücre çoğalmasını durdurur. 

e Cilt sağlığına iyi gelir. 

» Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır. 
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ACA 
BOWL 


Kolay, hafif, 
anlioksidan 
dolu tarif... 


MALZEMELER 

e | çorba kaşığı acai tozu 

e | dondurulmuş muz 

* 1/2 bardak 
dondurulmuş ahududu 

* 1/2 bardak donmuş 
yaban mersini 

9 1/2 bardak Hindistan 
cevizi suyu 

e Topingler 
(isteğe bağlı) * 

e Taze ahududu ve yaban 
mersini 

se Hindistan cevizi 
parçaları 


HAZIRLANIŞI 

Tüm malzemeleri pürüzsüz 
olana kadar karıştırın. 
Karışımı bir kaseye aktarın ve 
istediğiniz topingleri ekleyin. 


* Granolalı bir acai kase de 
süper lezzetli olurdu! 


AYNA AYNA SÖYLE BANA 


* Acai'nin cilde olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Benim 
zaten uzun yıllardır inandığım ve savunduğum bir tez olarak meyve 
asitlerinin cilde çok iyi geldiğine inanıyorum. 

* Acai yağı ile yapılan doğal cilt bakım ürünleri, kimyasal bazlı cilt 
bakım ürünlerine mükemmel bir doğal alternatif. Şu anda birçok 
güzellik ürünü, yağın yüksek antioksidan içeriği nedeniyle acai yağı 
içeriyor. 

e Cilt bakımına faydaları harici bir uygulama ile sınırlı değil. Yemişler 
ve meyveler cildinize sağlıklı bir parıltı verir. Aslında, Brezilyalılar 
cildin sağlığını desteklemek için yüzyıllardır acai meyveleri yiyor. 


“Yedikleriniz ilacınız, ilacınız 
yedikleriniz olsun.” 
HİPOKRAT 
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MAYBELLİNE 


Ağustosta yeniliklere 
kucak açıyoruz. Yaza 
veda ederken güzellik 
ve bakımımızdan asla 
vazgeçmiyoruz. 


day lotion 


wüh ROYAL JELEY 


BURT'S BEES 
Arı sütü mucizesi 


Gildinizi arı sütüyle beslemeye ne dersiniz? Arı sütü, 
doğanın en önemli besleyici içeriklerinden biri. 
Antioksidanlar, BI, B2, B6 vitaminleri, mineraller ve 

temel amino asitler içeriyor. Burt's Bees SPF 15 Güneşten 
Koruyucu Gündüz Losyonu, arı sütü içeren ve yüzde 98.9 
doğal içeriklerden oluşan ince yapısıyla cildi güneşin zararlı 
etkilerine karşı korurken zengin içeriğiyle beslemeyi de 
ihmal etmiyor. 


lotion de jour 
ACELE ROYALE 


SKIN NOURİSHMENT 
SN NOURRISSANT POUR LA PEAU 


MORMAL TO COMRNATION SAN 
MALK NORMALES Â MEKTES 


Mt. 2.0 0z / Pojds Net 5660 


z — ad 


GÜNEŞTEN KORUYUCU 
GÜNDÜZ LOSYONU 
SPF 15, 5239 
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RESİSTANCE 
FONDANT 
EXTENTIONİSTE 
GÜÇLENDİRİCİ SAÇ 
BAKIM KREMİ, $ 140 


RESİSTANCE BAIN 
EXTENTIONISTE SAÇ 
BANYOSU, £ 115 


KERASTASE 


Güçlü saçlar 

Yıprandığı için saçlarınızı kestirmeyi 
düşünüyorsanız bir daha düşünün, 
çünkü Kerastase'ın yeni bakım serisi 
Resistance Extentioniste, daha uzun ve 
daha sağlıklı saçlar için formüle edildi. 
Saç Banyosu ve Güçlendirici Saç Bakım 
Kremi'nden oluşan bu seri saçları 
dipten uca güçlendiriyor. Kırılmaları 
yüzde 99 oranında azaltıyor ve saçların 
daha hızlı uzamasını sağlıyor. 


MAYBELLİNE 


Kusursuz 
kaşlar için 
Maybelline'in Tattoo 
Brow ailesinin yeni 
üyesiyle tanıştınız mı? 
Üç renk alternatifi 
olan Tattoo Brow 
Micro Pen Tint Kaş 
Kalemi, 24 saate kadar 
kalıcı. Microblading 
kaş tekniğinden 
esinlenilerek 

üretilen bu kalem, 
şekillendirme ve 
doldurma imkanı 
sunarken özel tasarımı 
ve ultra ince ucuyla 
mükemmel kullanım 
kolaylığı sağlıyor. 


TATTOO BROW MICRO PEN TINT KAŞ 
KALEMİ, 42.99 
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LE PETİTE PALETTE FAR 
PALETİ, 1 52.99 


LOREAL 
Renk festivali 


I'Oreal'in yeni far paleti La 
Petite Palette, rengarenk 
tonları ve ipeksi yapısıyla 

öne çıkıyor. Güçlendirilmiş 
pigmentlerle yoğun renk etkisi 
sağlıyor. La Petite Palette, her 
birinde beş renk seçeneği 
olmak üzere altı farklı üründen 


oluşuyor. 
KIEHL'S gil 
A l FORMULA SKIN 
nında IŞI tı HYDRATOR 
Yüzde 95 doğal İM 
kaynaklı Kiehl's Skin 
Hydrator Nemlendirici, 


cildin ışıltısını 
artıran mineraller 
ve nar özüyle 
zenginleştirilmiş. 
Gilde anında 

ışıltı veriyor, aynı 
zamanda serbest 
radikallere karşı 
antüoksidan koruma 
sağlıyor. Hem cilt 
bakım aşamasında 
hem de makyaj 
rutininde kullanılabiliyor. Tek başına 


170.0z.-50ml 


uygulayabileceğiniz gibi nemlendiriciye 


ekleyerek kullanmanız da mümkün. 
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force & densit&e 


NOURRISSANT 
NOURISHKING 


Dİ 


UOCCITANE 


t1l4 


LOCCITANE 


Bakım 


I. BESLEYİCİ ŞAMPUAN, 114 

2. HACİM VE DOLGUNLUK 
VEREN SAÇ KREMİ, t 114 

3. CANLANDIRICI ŞAMPUAN, 


4. ONARICI SAÇ MASKESİ, £ 167 


operasyonu 


L' Occitane'ın sağlıklı saçlara 
kavuşmamızı sağlayacak bir 
sürprizi var. Aromakoloji Saç 
Bakım Koleksiyonu Onarıcı 
Bakım, Besleyici Bakım, 
Hacim ve Dolgunluk Veren 
Bakım ve Canlandıran 
Bakım serilerinden 
oluşuyor. Onarıcı Bakım, 
kuru ve yıpranmış saçlar 
için. Besleyici Bakım, 
zeytinyağı sayesinde saçı dış 
etkenlerden koruyor. Hacim 
ve Dolgunluk Veren Bakım, 
saç dökülmelerini azaltıyor. 
Canlandıran Bakım ise 
saçları ağırlaştırmadan 
arındırıyor. 


( vwes ROCHER 


A 


İİ MARACUJA 
DUŞ JELİ, 
12990 


N Bain Dovche Parfumâ 
By tumed Bath & Shower Gel 
M0 


ike 


YVES ROCHER 


Tropik esintiler 


Maracuja, çarkıfelek adıyla 
Türkçe'ye geçen tropikal bir 
meyve. B vitaminleri kompleksi, 
Gvitamini ve minerallerce 
zengin. İçeriğindeki passiflorin 
adlı madde sebebiyle 
sakinleştirici etkiye de sahip. 
Wes Rocher'nin yeni serisi; duş 
Jeli, nemlendirme etkili vücut 
jeli, parfümlü saç spreyi, ikili 
kompakt pudra ve onarıcı dudak 
kreminden oluşuyor. 


NARS 
Ikonik serinin £ 
yeni renkleri 


Nars'ın ikonik Orgasm serisinin dudaklara ve 
yanaklara özel dört yeni rengi ile 

tanıştınız mı? Pembe ve şeftali tonlarındaki 
Afterglow Lip Balm ile cazibenizi ortaya 
çıkarın. Orgasm Full Vinyl Lip Lacguer'ın 
sihirli dokunuşuyla dudaklarınızı vurgulayın. 
Yanaklarınıza Illuminating Loose Powder ile 
aydınlatıcı bir boyut katın. Orgasm Blush ile 
pembe bir evrene yolculuğa çıkın. 


IŞILTI 
VEREN 
PUDRA, 
b135 
| E RUJ, 1 130 
IŞILTILI DUDAK 
KREMİ, $ 130 
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ÜNLÜ GÜZELLİK 


Oyunculuk kabiliyeti, harika sesi, dans etme yeteneği, 
vesim yapma becerisi olan ve kendine has güzelliğiyle ve 
duruşuyla insana pozitif enerji aşılayan Beste Kökdemir'in; bu 
güzelliklerinin gölgesinde kalmayan, içinden dışına yansıyan 
güzelliğinin peşindeyiz bu kez. 


FOTOĞRAF: SERHAT HAYRİ 
GÜZELLİK EDİTÖRÜ: GÜLRU İNCU 
STYLING: RUTKAY ÖZİ 

SAÇ: AKIN ÜNAL 

MAKYAJ: ERKAN ULUÇ 
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MAYO: 
LILY&ROSE X 
TRENDYOL $ 90 
KİMONO: 
NILLUSH 
VINTAGE 1319 
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MAYO: LOVEKİNİ $ 650 
KÜPE: GÜLCE DERELİ $ 60 
KOLYE: GÜLCE DERELİ 5570 


DRAMA ETKİSİ 
Denizden yeni çıkmış gibi ıslak duran 
saçlar bu yaz favorimiz. Uygulaması çok 
kolay, ayrıca tek bir noktaya örneğin 
sadece gözlere ya da dudaklara odaklanan 
bir makyajla kullanılınca tezatlıklardan güç 
aldığı için güzelliğe farklı bir kimlik katıyor. 
Gözlerinizi ortaya çıkarmak için bronz 
ve kahve tonlarında far kullanabilirsiniz. 
Buğulu göz makyajını siyah khol göz kalemi 
ve siyah maskarayla vurgulayabilirsiniz. 
Mat kırmızı rujla makyajınızı tamamlayın. 


ükemmeliyetçi 
değil, kendi gibi 
olmayı, böyle 
davranmayı seviyor. 
“Mesleğimde 
daha özgür, daha sansürsüz, 
didaktik olmayan işlerin içerisinde 
olabilmeyi isterdim” diyor. En 
büyük hayallerinden biri, 

bir dansçıyı ya da savaşçı 

bir kadını canlandırmak. 

Sınırlarını aşmaya çalışan, bu 

uğurda kendini zorlamaktan 

çekinmeyen bir kadın o. 

2012 yılında Çıplak Gerçek'le 

başladığı oyunculuk serüveninde 
Not Defteri, Tatlı Küçük Yalancılar, 
Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl: 
Kösem ve Hayat Şarkısı'nın 
ardından son olarak Kalbimin 
Sultanı dizisiyle izledik. Şimdi sıra 
onun güzellik sırlarını öğrenmekte. 

Sizin için güzel bir gün nasıl 

başlar, nasıl sona erer? Günü güzel 

yapan unsurlar neler? 

Benim için güzel bir gün 
öncesinde iyi uyuduğum ve iyi 
beslendiğim, hafif hissettiğim 
bir gün olmalı. Birlikte 
saçmalayabildiğim, çocuk ruhunu 

kaybetmemiş arkadaşlarımla yan 

yana ve yeni bir deneyim peşinde 
olmalıyım. Yeni şeyler öğrenir, 
monotonluğun dışında duygular 
hissedersem harika bir gün geçiriyorum 
demektir. 

Güzellik adına bugüne kadar 
aldığınız en önemli tavsiye neydi? 

Mükemmeliyetçi düşünmemek ve 
kendim olmak. Eğer aynada kendinizi 
çok incelemez ve içinizden geldiği gibi 
davranırsanız güzel olmak için şansınız 
olur. 

İlk kullandığınız makyaj malzemesini 
hatırlıyor musunuz? 

Siyah göz kalemi; çok kullanırdım. 

Favori makyaj markanız hangisi? En 
çok hangi ürününü seviyorsunuz? 

Nars ürünlerini çok seviyorum. Sıvı 
allık favorim. 

Takma kirpik ya da kaynak saç gibi 
yöntemler kullandınız mı, kullanımına 
nasıl bakıyorsunuz yoksa tamamen 
doğallıktan yana mısınız? 

Takma kirpik veya kaynak saç 
kullanmadım. Rahatıma çok düşkün 
olduğum için asla uğraşabileceğim 
şeyler değil. Doğallıktan yanayım elbette 
ama bu tarz şeylere karşı değilim. 
İnsanlar takma kirpik veya takma saç 
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MAYO: TRENDYOL £ 129.99 
KİMONO: NILLUSH VİNTAGE £ 189 
KÜPE: NILLUSH VINTAGE 180 
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ÜNLÜ GÜZELLİK 


DIOR GÖZ KALEMİ, £ 129 


SİZ DEDENEYİN , : 


BOBBI BROWN FAR, #110 


CLARINS 
FAR, 5136 


LANCOME HYPNOSE 
DOLL EYES MASKARA, 
1135 


AVON RUJ, 1 15.95 


“Saçlarım için Hindistan cevizi 
yağı ve Kiehl's'in ürünlerini, cildim 
için de Caudalie'nin ürünlerini 
kullanıyorum. Haftada bir kez 
peeling yapıyorum ve iki ayda 
bir cilt bakımı yaptırmaya 
çalışıyorum. Takviye olarak da 
Omega 3 alıyorum.” 


kullandığında daha güzel daha mutlu hissediyorlarsa, 
yapsınlar. 

“Onu sürmeden evden çıkmam” diyebileceğiniz bir 
makyaj malzemesi var mı? 

Günlük hayatta pek makyaj yapmıyorum, onun 
yerine cildimi temiz tutup, rahatlamasını sağlıyorum. 

Çekimlerden sonra ağır makyaj altındaki cildinizi 
rahatlatmak ve günün yorgunluğunu atmak için neler 
yaparsınız? 

Önce Caudalie'nin yıkama köpüğüyle makyajımı 
temizliyorum. Sonra göz altı bakımı ve zaman zaman 
Nuxe'ün nem maskesini kullanıyorum. Caudalie'nin 
Beauty Elixir spreyi çok ferahlatıcı. Bazen de hiçbir şey 
sürmeden sadece cildimi temizleyip uyumayı tercih 
ediyorum ki cilt ne yapacağına kendisi karar versin. 

Güzellik adına bugüne kadar yaptığınız en çılgınca 
ya da saçma şey ne oldu? 

Bir ara bulduğum her meyve ve sebzeyi yüzüme 
sürüyordum. Bir de deniz kenarındaki killeri tüm 
vücuduma sürüp heykele dönüşene kadar güneşin 
altında beklemişliğim var. 

Güzellik idolünüz var mı? 

Liv IWler'ın gençliğini çok beğeniyorum. 

Güzel bir cilt ve sağlıklı saçlar için uyguladığınız 
yöntemler neler? 

Saçlarım için Hindistan cevizi yağı ve Kiehl's'in 
ürünlerini, cildim için de Caudalie'nin ürünlerini 
kullanıyorum. Haftada bir kez peeling yapıyorum ve 
iki ayda bir cilt bakımı yaptırmaya çalışıyorum. Takviye 
olarak da Omega 3 alıyorum. 

Her kadının mutlaka sahip olması gereken makyaj 
malzemesi nedir sizce? 

Yanaklara doğal bir pembelik veren sıvı allık her 
kadına yakışır bence. 
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Hangi parfümü kullanıyorsunuz? 

Dolce&Gabbana Light Blue ve Marc Jacobs Daisy. 

Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi 
renkleri tercih edersiniz? 

Özel günlerde kendi makyajımı yapmayı çok 
severim. Özellikle yeni şeyler denemeyi, marjinal 
makyajlar yapmayı seviyorum. Mesela renkli makyaj 
denemekten hiç çekinmem. Sarı far kullanmayı 
seviyorum. Allık olarak kışın pembe ve kırmızı tonlarını, 
yazın bronz tonları tercih ediyorum. 

Yaz-kış düzenli olarak güneş koruyuculu ürünler 
kullanır mısınız? 

Kışın güneş kremi kullanmıyorum. Anneannem 
hayatında hiç güneş kremi kullanmadı ve hala harika 
bir cildi var. Sadece güneşe fazla maruz kaldığım yaz 
aylarında kullanıyorum. Sette floresan ışıklarına karşı 
güneş koruyuculu fondöten kullanmaya çalışıyorum. 

Güneşe çıkarken özellikle kullandığınız ürünler 
neler? 

Kiehl's'in güneş koruyucusunu kullanıyorum. 

Oyunculukla ilgili hayalleriniz neler? 

Yaptığım işi seviyorum. Mesleğimde daha özgür, 
daha sansürsüz, daha kapsamlı ve didaktik olmayan 
işlerin içerisinde olabilmeyi isterdim. Amacım 
sınırlarımı aşmak, nereye kadar gidebileceğimi görmek. 

Mutlaka canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı? 

Bir dansçıyı ve savaşçı bir kadını oynamayı isterim. 

Canlandırdığınız role nasıl hazırlanıyorsunuz? 

Eğer hazırlanmak için vaktim varsa çok şanslıyım 
demektir. Önce empati kurup, karakteri anlamaya 
çalışıyorum. Geçmişini, geleceğini hayal ediyorum. Nasıl 
düşündüğünü, nasıl hayal kurduğunu, geçmişte yaşadığı 
travmaları hayal etmeye çalışıyorum; yani karakteri 
insanlaştırıyorum. Parçalar birbirine eklendikçe ete 
kemiğe bürünüyor. Ve bir bakmışsın o sensin. 

Kalbimin Sultanı, Türkiye'de final yapıyor 
ama Rusya'da gösterilecek. Bu deneyim size neler 
kazandırdı? 

Kalbimin Sultanı karanlık tarafıyla değil nahifliğiyle 
izleyici kitlesini hedefleyen bir proje. Saf bir aşk ve 
birçok mücadele söz konusu. Benim için en güzel 
tarafı, karakterimle kurduğum bağ. Bu bağ sayesinde 
karakterimden birçok şey öğrendim. Hoşyar Sultan'ın 
deneyimlerini gözlemleyerek kendi hayatımda seviye 
atlamış olabilirim. Uluslararası bir proje olması da 
ekstra keyifli. Dizi, Rus-Türk ortak yapımı, eylül ayında 
Rusya'da gösterime girecek olmasından heyecanlıyım. 
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MAYO: LILY&ROSE X TRENDYOL $ 249 
KİMONO: NILLUSH VINTAGE 1269 
KÜPE: NILLUSH VINTAGE 180 
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ESTEE LAUDER 
AYDINLATICI 
PUDRA, 1230 


YSL RUJ, 
t 160 


| 
CHANEL 4 


RUJ, $ 165 b 7 


FLORMAR OJE, | 
12.99 Ş.A 


iğ 
yle / SHISELDO RUJ, 1129 


b. # | 
/ Z : ! Ni 


Yazın son ayımı GUERLAIN OJE, $ Ni 
Jestival tadında mmm 


) dlinigue hapyf 
İ simbloom. 


7 yaşamak için vi : 
pembeden sarıya e > 4 
| AOUA DI turuncudan yeşile m 
| di en canlı renklerin VE 27 Iİ 
5200 j İsiYi * La 
” takipçisiyiz. 2 7 
| ACGUA 
DI 
a PARMA 
İgne alk Beniz ği 
CLINIOUE HAPPY IN BLOOM | 
50 ML PARFÜM, $ 125 ği 


. E 
SA 
Ee NARS 

3 ALLIK pe ine 
i i PALETİ, , 

i ED JO MALONE TROPICAL VICTORLA'S SECRET CAUDALIE THE 
gi CHERIMOYA 100 ML VERY SEXY NOW BEACH DES VIGNES 50 ML 
İ —— eş PARFÜM, 1470 100 ML PARFÜM, PARFÜM, $ 125 

A Sn 1489 
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v 
; ei çin V m MECİDİYEKÖY / ŞİŞLİ 
>> 0212348 7867 ALIŞVERİŞ MERKEZİ 


b . İC) /TrumpAVM rumpalisver smerkezi com 


-.) 5 


çoc UKLARIN DUNYASI 


Ke TÜRKİYENİ f 
İK ÇOCUK SEYRİ f: U ini 


GÜZELLİK 


Gülru İncu 


BURBERRY 
ALLIK, 2.161 


spam 


2 | ŞEFTALİ 
© TADINDA 


Hem kokusuyla gönlümüzü 
çalıyor hem rengiyle. Ne pembe 
kadar hoppa ne de kırmızı kadar 


HUGO BOSS 
«SE THE SCENT FOR 
(7s © HER 100 ML PARFÜM, 


iz v60l ET z a ğ 
Y | - iddialı. Şeftaliye gönül vermenin 
| tam zamanı. 
| 
m 
—— — 
li 
watsons | JİLCHRISTAN —. ŞEFTALİ VE BADEM i 
JADORE 100ML $l mey 
PEACH PARFÜM, 5757 AROMALI EL SR 
SCENTED. | SABUNU, $ 12.99 Miyumee vine 
HOWER GE | p. “tra 
| 
WATSONS 
PEACH 
SCENTED Me N 
, ŞEFTALİ vi NARS 
ELİE e AYDINLARIĞI 
JELİ, 213. PALET, 5300 
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, PEACH 

BODY 

/ ii v BUTTER, 
1 


LOCCITANE BONNE 
MERE ŞEFTALİLİ 
SABUN, 118.50 


SEPHORA 
OJE, 
112.90 


PHORA 


T 


THE BODY 
SHOP 
VINEYARD 


139.90 


PEACM & WILLON BAR 


x 
deep pore scrub 


| 
efoliant en profondeur pour les pores 
TAVUK vE SALILE 


İMATURAL 199 NATUREL 


©1M 


www.elele.com.tr 


EE) BIODERMOĞGENESİI? 
js 


CİLDİNİZ İÇİN YENİ Bİ'HAYAT 


KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN 
BIODERMOGENESİ! 


UYGULAMA ALANLARI 


Anti-Aging * Sıkılaştırma ve Germe 
Göğüs Kaldırma ve Toparlama 
Cilt Çatlakları » Popo Kaldırma ve Toparlama <* Yanık ve Skarlar 
Sedef Hastalığı * Estetik Jinekoloji * Androloji 


GÜZELLİK 


Gülru İncu 


KUSURS 
UYUN 


< 
Z 
Z 
< 
TI 
fo 


Beyazın sıkı dostları 
kimler mi? Tabii ki tüm 
tonlarıyla kırmızı ve gri ama 
nude ile dostluğa da sıcak 
bakıyor. 


BOBBI BROWN 
OJE, $75 


A 


BLAKE LI 


e 
NASIL KULLANMALI 
»* Gözleri olduğundan büyük gösteren beyaz eyeliner LANCOME RU), 
ya da beyaz göz farı, mat ya da parlak bej rengi göz $ıLs 
farıyla çok iyi duruyor ama makyajınızı mutlaka siyah p 


maskara ile sonlandırın. 


* Beyaz eyeliner ya da beyaz göz kalemi mat koyu Siyahın tahtına göz dikti; herkes 
kırmızı ya da mercan kırmızısıyla sofistike bir kimlik . . > . Pe 
a kendisinden söz etsin istiyor: 

* Beyaz eyeliner'ı farklı renkte bir eyeliner'la da Beyaz eyeliner VE beyaz göz 
kullanabilirsiniz. Önce siyah ya da kahverengi kalemlerinin çekim alanındayız 


eyeliner sürün. Üzerinden 
ince çizgi halinde beyaz 
eyeliner geçin. Fark İ 2 3 
yaratacağınızdan şüpheniz 

olmasın. fa 

*. Farklı uygulamaları 
denemekten hoşlanıyorsanız 
üst göz kapağına siyah, göz 
altlarına ise beyaz eyeliner 
sürün ve her iki çizgiyi 
birleştirin. 

* Kedi gözü makyaj için ideal. 
Sadece beyaz bir eyeliner, 
siyah maskara ve renkli bir ruj 
yeterli. 


YSL FAR, 1155 


KAJAL N 


08900202 


MATTE WMHITE 


CLARINS FAR, 
1136 


( 
AİR 
(0194416 


2 
Ss 
5 
p 
2 
e. 
Ğ 
E 
ö 
- 
ü 


Ne 
ö 
$ 
Pi 
o) 
u. 


. DIOR EYELİNER, $ 180 

. DIVAGE GÖZ KALEMİ, 529 

. FLORMAR EYELİNER, 1 14.99 

. SEPHORA EYELİNER, 134.90 

. NARS GÖZ KALEMİ, £ 120 

, SISLEY GÖZ KALEMİ, 5266 

. THE BODY SHOP GÖZ KALEMİ, 
134.90 

. YSL GÖZ KALEMİ, b 115 

. TOM FORD GÖZ KALEMİ, $ 150 


AZAL BUR — 


ESTEE LAUDER 
RU), 1120 


© 0 
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Porselen , 


DURULUGU 


“Bronzlaşmak mı, asla!” diyor ve porselen kadar beyaz bir 
ciltten vazgeçemiyorsamız beyazlaştırıcı kremler, makyaj bazları 
ve açık renk pudralar en yakın dostunuz olabilir. 


TN 


Cildi buğulu gösteren 
ve böylece kusurların 
görünümünü azaltan 
aydınlatıcı bir makyaj 
bazı. Ciltte ışıltılı bir fon 
oluşturarak, üzerine | 
sürülecek fondötenin 
ışığı yansıtma özelliğini | 
güçlendiriyor. 
YSL TOUCHE ECLAT BLUR 
PRIMER MAKYAJ BAZI, 7210 


İçeriğindeki ölmez otu yağı sayesinde 
yaşlanmanın etkileriyle savaşıyor. Cildin 
sıkılaşmasına yardımcı olurken cildi daha 
ışıltılı bir hale getiriyor. 

LUOCCITANE SPF 20 CREME PRECIOUSE 


IMMORTELLE Ml 


Doğal ve parlak bir cilt 
rengine kavuşmanıza 
yardımcı oluyor. Daha 
berrak bir görünüm 

için geliştirilmiş cilt 
rengini açıcı formülü, 
aloe vera ve zencefil 
özüyle cildi temizlerken 
nemlendiriyor. 

AVON 3'IN | FAİRNESS CİLT 


RENGİNİ AÇICI 3'Ü BİR ARADA 
TEMİZLEYİCİ&TONİK&NEMLENDİRİCİ, £ 18 


Cildinizi pürüzsüzleştiriyor. 
Daha canlı, ışıltılı ve 

parlak bir görünüme 
kavuşturuyor. Çizgi, 
kırışıklık, esneklik, donuk ve 
mat görünüm, nemsizlik gibi 
ana yaşlanma belirtilerini 
gözle görülür derecede 
azaltmaya yardım ediyor. 


ESTEE LAUDER SPF 10 
REVITALIZING SUPREME CC 
KREM, $255 
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İİ 


7 MŞ Gala 
Lp | 


eyazlatıcı cilt bakım 
ürünleri aslında ciltteki ton 
farklılıklarını dengelemek 
amacıyla kullanılıyor ve 
kusurları gizliyor. Bunun 
en güzel örneği CC kremler. Çok hafif 


ü bir kapatıcılığa sahipler ama hem Muliinör 
© ©» kusurları gizliyorlar hem de cildinize ai ip 
Ş  hafifbir parlaklık veriyorlar. Bunun oalrameli e 
zi Pp di ai , bir görünüm 
b yanı sıra cilt tonunu açmak için makyaj yaratıyor. Bu şeffaf 
ü bazları ve beyazlatıcı serumlardan da pudra yüzde 100 
u yararlanabilirsiniz. yağsız. Ayrıca E 
ğ vitamini sayesinde 
; 


cildin gün boyu rahat 
hissetmesini sağlıyor. 


BOBBI BROWN SHEER 
FINISH PUDRA, 1170 


Son derece hafif. Taze 
ve ışıltılı bir illüzyon 
yaratıyor. Şeffaf 
pigmentler ve yarı 
saydam mineral tozlar 
sayesinde cilt tonunu 
eşitliyor, mat ve beyaz 
bir görünüm yaratıyor. . 


BIODERMA 


LABORATOJAK DERMATOLOGIOYE 


74) 

İ White 

( Whi DIOR DREAMSKIN NUDE 
ie) AİR PUDRA, $302 


3in1 
fal 


C vitamini takviyesiyle 
kahverengi lekelerin 
giderilmesine 
yardımcı olurken, cildi 
aydınlatıyor ve ışıltı 
veriyor. 

BIODERMA 
WHITE 


OBJECTIVE 
SERUM, $114 


Hafif yapısıyla cildi UVA ve 
UVB ışınlarına karşı koruyor ve 
nemlendiriyor. Ciltteki soluk 
görünümün azalmasına ve cildin 
aydınlık ve doğal bir görünüm 
kazanmasına yardımcı oluyor. 


CLINIOUE SPF 30 MOISTURE 
SURGE CC KREM, 1.139 


Pigmentasyon üzerinde önemli etkilere | «öne correci 
sahip olan kırmızı yosun, C vitamini, Jiyoretation instant 
besin ve mineraller açısından oldukça 
zengin. Lekeleri temizlerken daha 
aydınlık ve beyaz bir cilt vadediyor. 
THE BODY SHOP DROPS OF LIGHT 
AYDINLATICI SERUM, 1 154.90 
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GÜZELLİK 


Gülru İncu 


BİR “FIS YETER 


Serinleten, nemlendiren, güneşten koruyan, ışıltı veren, 
yatıştıran... Yüz spreyleri cildinizin neye ihtiyacı varsa her an 
her yerde karşılamaya hazır. 


hassaslaşan cildi rahatlatıyor. 


i l 2 3 w M 
YATIŞTIRICI ETKİ 5| DOĞANIN ÇAGRISI 
Avene Dermatoloji Merkezi'nde Serbest radikallere karşı olduğu 
200 yılı aşkın süredir dermatolojik için antioksidan özelliği var. 
hastalıkların tedavisinde kullanılan 5, Mineraller ve selenyum gibi 

z X he mame N “ 

Avene termal suyu yatıştırıcı, tahriş . elementler sayesinde güneş 
giderici ve antioksidan etkiye BIODERMA CAUDALE ya da dermatolojik nedenlerle 
sahip. Cilt hassasiyetini azaltıyor öğ ei N 5 


ve cildin savunma mekanizmasını 
güçlendiriyor. 
AVENE EAU TERMAL SU, 747.90 


KOMPLE BAKIM 


Hava kirliliği, stres ya da 

sıcaklık değişiklikleri cilde zarar 
verebiliyor. Cilt nemini kaybediyor, 
gerginlik ve rahatsızlık hissi 
yaşanıyor. Bioderma Hydrabio 
SPF 30 Nemlendirici; 
derinlemesine nemlendirme, 
güneş koruması, antiaging bakımı 
ve makyaj sabitleme özelliklerini 
bir arada sunuyor. 


N 
“| Hydrablo! 
| &audesoin/ 


Brume hydralanta 
antiJV 
e e 27 0440 9 geti 


MOM 
anti-UV mis 
ersen me yeri 


S0 ml€ 1.67 FLOZ 


(3 St 
A) 


FAU DE BEAUTE 


tissante - Eclat du teint 


BEAUTY ELİXIR 
Glowing € 


. 
TOUTES PEAUX 
AHİ SKİN TYPES 


iMümLE - 34FLOZ 


Nem verme kapasitesi sayesinde 
cildin yaşlanmasını engelliyor. 
LA ROCHE-POSAY TERMAL SU, 142.42 


BOL NEM 


Cildin nem bariyerini 
güçlendiriyor. Cildinizi 
yumuşatıyor ve 
pürüzsüzleştiriyor. Yağsız bir 
ürün olduğu için gerektiği 
zaman makyaj bazı ya da 
makyaj sabitleyici olarak da 
kullanabilirsiniz. 


CLINIOUE MOİSTURE SURGE 
NEMLENDİRİCİ YÜZ SPREYİ, $ 139 


BIODERMA HYDRABIO SPF 30 7 e VITAMINI 
NEMLENDİRİCİ, £ 76.50 KOKTEYLI 

Pembe greyfurt özlerinden 
ÇOK AMAÇLI oluşan bu ile cildin daha 
GÜZELLİK canlı görünmesini ve neme 
Macaristan Kraliçesi Isabella'nın doymasını sağlıyor. Paraben, 
gen çlik iksirinden ilham alkol ve mineral yağ içermiyor. 


alınarak yaratılan bu sprey 

cildi yatıştırıyor, aydınlatıyor ve 
gözenekleri sıkılaştırıyor. Ayrıca 
makyaj sabitleyici özelliği var. 
Nemlendiricinizden önce tonik 
olarak ya da cildinize ışıltı ve 
tazelik kazandırmak için ideal. 


CAUDALIE BEAUTY ELIXIR FERAHLATICI 
YÜZ SPREYİ, 7180 


MİNERAL BANYOSU 


Fransa volkanlarının 
derinliklerinden gelen doğal 
kaynaklı Vichy 15 Mineralli Termal 
Su, tahriş olmuş cildi yatıştırıyor 
ve cildin doğal savunmasını 
güçlendiriyor. 

VICHY TERMAL SU, 39.90 
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Makyaj yapmadan önce makyaj 
bazı olarak da kullanabilirsiniz. 


YVES ROCHER VITAMIN FACE MIST 
YÜZ FERAHLATAN SPREY, 524.90 


DOĞAL NEM 
KAYNAĞI 


Kalsiyum, magnezyum, çinko, 
bakır ve B5 Vitamini'nin 
oluşturduğu kompleks sayesinde 
cildini tazeliyor. Günlük 
nemlendiricinizden önce tonik 
olarak kullanabileceğiniz bu 
ürün, dilediğiniz her saatte 
cildinize pürüzsüzlük ve tazelik 
kazandırmaya yardımcı oluyor. 


FARMASI DR. C. TUNA AWESOME 
DROPS MİNERALLİ YÜZ SPREYİ, 
129.99 
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Evlilik töreniniz için TEGV'in yeni nikâh davetiyeleri 
ve "nikâh şekeri" hediyeliklerini seçin, 
en mutlu gününüz, eğitimin ışığıyla aydınlansın... 


Wi y.. 4 İ 


Ürünlerimizi incelemek ve siparişleriniz için: 
Tel: 0216 290 7084 
siparistegv.org | Www.tegv.org 


TurkiyeEgitimGonulluleriVakfi 


tegv tegv TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 


BESLENME 


Organik mi doğal mı, oki m Uygun MİL 74 ertifika$i 
verilir Mügi.venilmez mi, pazardan. ME ikten/mi? 
OfÇOK yoxmlada 0) bu sörul lere 

YA İç 7 1 7 7 N 


UY 
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öylesenize, ne yiyeceğiz 
biz şimdi? Köylü teyzenin 
sütü ve yumurtasına 
güvenemiyoruz, açık 
süte güvenemiyoruz, 
marketteki paketli 
gıdaya güvenemiyoruz, 
pazardaki doğal ürüne güvenemiyoruz. 
Dünyanın geldiği noktada zaten 
güvensizlik had safhadayken yediğimiz 
içtiğimiz konusunda bile babana 
bile güvenme modundayız. E biz bir 
başımıza da değiliz ki! 
Kiminle konuşsak kafalar daha 
da karışıyor üstelik. Diyetisyenler 
konuşuyor, doktorlar konuşuyor, hiç 
eğitimi olmadan “sağlıklı yaşam koçu” 
olanlar konuşuyor, gıda mühendisleri 
konuşuyor, bloggerlar zaten hiç 


susmuyor... Kafalar karışıyor da karışıyor. 


Biz de işte bu organik konusuna 
yanıtlar aramak ve organik tarımın 
detaylarını görmek ve öğrenmek adına 
bir grup basın mensubu olarak Hipp 
markasının üçüncü kuşak temsilcisi 
Stephan Hipp'in 2600 hektarlık 
özel arazisinde bulduk kendimizi. 
Polonya'nın Gdansk bölgesine 100 km 
uzakta olan çiftlikte gezdik, gördük, 
dinledik ve her şeyin ötesinde olayın şu 
olduğunu tekrar anladık: Bilgilenmek! 
Mutlaka ama mutlaka doğru bilgiye 
doğru kaynaklardan ulaşmaya çalışmak 
ve her okuduğumuza da inanmamak 
ne kadar önemliymiş meğer. Eğer 
yediğiniz bir markanın bir ürününden 
şüphe duyuyorsanız mesela, herhangi 
birinin sözünden öte o markanın 
yetkililerine ulaşıp yanıtlar istemeyi hiç 
denediniz mi? 

Mümkün olduğunca organik tarım 
ile yapılan ürünleri tercih etmek elbette 
çok önemli. Organik denilen şey ise, 
güvenilirlik açısından sertifikayla 


ölçülebilen bir şey günümüz şartlarında. 


Bu sertifikayı almak hiç kolay değil 
çünkü, pek çok kuralı var. Toprağın 
gevşekliğinden, yakın zamanda 

aynı toprakta konvansiyonel tarım 
yapılmamış olmasına kadar o kadar çok 
detay var ki... İşte bu yüzden size sözle 
organik diyenlere güvenmek zor, ama 
organik sertifikalı ürünlere güvenmek 


kolay. Bu sertifikayı alabilmek öyle kolay 


değil. 
Konuyla ilgili Hipp Pazarlama 
Müdürü ve aynı zamanda gıda 


mühendisi olan Emine Arslan'a organik 


tarım ile ilgili merak ettiklerimizi 
sorduk. 
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Organik tarımın temelde 
belirleyici kıstasları neler? 

Organik tarım; pestisit, 
antibiyotik, kimyasal, suni gübre ve 
spreyler kullanılmadan, GDO'lu 
tohum ve yem kullanılmayan, her 
aşaması kontrollü ve sertifikalı tarım 
şeklidir. Organik tarımda bu temel 
noktalar dışında en belirleyici rolü de 
toprak kalitesinin artmasına yardımcı 
olan solucanlar oluşturur, toprakta 
delikler açarak toprağın hava 
almasını sağlarlar. Organik tarımda 
toprağın kendisini iyileştirmesi ve 
geliştirmesi çok önemlidir. 

Sertifikalandırılmamış ürünlerin 
organik olduğuna nasıl güvenebiliriz? 

Sertifikalandırılmamış bir 
ürün organik olamaz. Yani sadece 
sertifikalandırılmış organik ürünleri 
kullanmak gerekir. Dışarıda ekolojik, 
doğal, bitkisel adı altında ama 
organik ürün gibi satılan ürünleri 
organik olarak satın almamak gerekir. 

Türk annelerinin beslenmeye dair 
yaptıkları en büyük hatalar neler? 

Tek tip beslenme ve özellikle 
çocuklar ve bebekler için özel olarak 
üretilmiş doğru ürünleri kullanmak 
yerine yetişkinler için üretilen fakat 
ambalaj albenileriyle çocukları 
hedef alan ürünlerle beslemek, 
annelerin yaptıkları en büyük 
yanlışlar. Annenin bebeği ya da 
çocuğu için seçtiği ürünün öncelikle 
kendisi tarafından tadına bakılarak 
bebeğe ya da çocuğa uygunluğuna 
karar verilmesi ise bir diğer yanlış. 
Kontrolsüz açık olarak satılan doğal, 
ekolojik gibi kelimeler ile duygusal 
bir bağ yaratan ürünlerin tercih 
edilmesi de unutulmaması gereken 
yanlışlar arasında. 

Paketli gıdaların zararlı olduğuna 
dair genel bir algımız var. Bu algıda 
hatalı olan ve haklı olan noktalar 
neler? 

Paketli gıdaların nasıl 
dayandırılmasını bilmediğimiz için 
genel olarak ambalaja konulan 
her ürünün katkılı ve koruyuculu 
olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak 
paketli gıdaları ambalajlarında 
bozulmadan koruyabilmek için 
o gıdanın pH'ına uygun olarak 
ısıl işlem uygulamaları yapılır. 
Böylelikle de raf ömrü boyunca 
dayanmış olur. Kuru gıdalarda ise 
zaten su uçurulduğu için ürün 
nem almadığı takdirde raf ömrü 


Bebeklik döneminde 
olabildiği kadar ilave 
şeker ve tuz içermeyen 
tamamlayıcı beslenme 
ürünleri tercih edilmeli. 


boyunca koruyucuya gerek olmadan 
dayanacaktır. Özellikle bebek ve 
çocuklar için üretilmiş ürünler 
annelerin ve babaların asıl merak ettiği 
konular arasında. Yasal olarak paketli 
hiçbir bebek ve çocuk ürünü katkı ve 
koruyucu olmadan üretilir. Tüketicilerin 
paketli gıdalarla ilgili olarak zararlı 
algısına düşmelerinin bir sebebi ise 
etiket üzerinde aslında yasal olarak 
yazılması gereken fakat tüketicilerin 
isimlerini ve işlevlerini bilmedikleri 
içerik bilgisinden de kaynaklanmakta. 
Örnek olarak BI vitamini teknik olarak 
etikette ttamin monohidrat olarak 
belirtilir ya da C vitamini askorbik asit 
olarak belirtilir; birçok tüketici bunları 
okurken katkı olarak düşünmektedir. 


KULAKTAN DOLMA | 
BİLGİLERLE İLERLEMEYİN! 


Emine Arslan, özellikle anne 

ve babaların sağlıklı nesiller 
yetiştirmeleri için en önemli adımın 
bebeklerimizi büyütürken kulaktan 
dolma bilgiler ile değil mutlaka 
doğru kaynaklardan alınan bilgiler 
ile ilerlememiz gerektiğini söylüyor 
ve ekliyor; “İnternetin hayatımıza 
girmesiyle artan bilgi kirliliği ile gıda 
ve beslenme gibi hassas konular, 
insanların kafasını en çok karıştıran 
konular oldu. Merak edilen her konu 
ya da bilgi için kişiler arasındaki 
forumlar/uzman olmayan kişiler 
tarafından yönetilen hesaplar değil 
konunun uzmanının görüşü dikkate 
alınmalıdır.” 
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PSİKOLOJİ 


Ayşegül Doğantekin 


Diana da 
mükemmel 


DEĞİLDİ! 


Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz, sürekli 
eleştiriyorsunuz, hep 'daha iyisi 
olabilirdi” diye düşünüyorsunuz; 
kendi yaptıklarımız da buna dahil! 
Çünkü her şey tam da olması 
gerektiği gibi kusursuz olmalı! Mı 
acaba? Mükemmeliyetçilik insanı 
belki de geliştiren değil, mutsuzluğa 
götüren bir kişilik özelliği 
olabilir mi? Hem üstelik, prensesler 
bile mükemmel değilken... 


er yaptığınız işin 

mükemmel olması için 

uğraşmanız çok güzel ama 
ya mükemmel diye bir şey yoksa? Evet mükemmel 
diye bir şey yok çünkü siz her ulaştığınız noktada 
memnuniyetsiz olacak ve daha mükemmelinin 
olabileceğini savunacaksınız. Hal böyle olunca 
da mükemmellik kovaladıkça kaçan ütopik bir 
varlığa dönüşecek. İşte bu yüzden belki de hep 
söylenir ya, hiç kimse mükemmel değil diye! 

Güzel olmak, yetenekli olmak, hatırı sayılır 

bir okuldan mezun olmak, iş hayatında başarılı 
olmak, iyi bir evlilik yapmak, insanlar tarafından 
sevilmek, takdir görmek... Evet, buraya kadar 
her şey son derece normal, asıl sorunsa bunların 
bir tık ötesinde başlıyor. Başarılı olmayı 
istemek normal karşılanabilirken, 'en başarılı” 
olmayı istemek büyük sorun yaratıyor. Başarıyı 
kovalamayı son derece olağan bir istek olarak 
düşünebilirsiniz, peki ya 'en kusursuz” işi yapmayı 
hedeflemek? Elbette insanlar durup dururken 
mükemmeliyetçi olmuyor. Uzman Psikolog 
Yelda Öge, mükemmeliyetçiliğin altında yatan 
sebepleri şöyle açıklıyor: “Mükemmeliyetçilik 
erken çocukluk döneminde koşulsuz olması 
gereken “kabullenilme, takdir görme, sevilme” 
gibi gereksinimlerin koşullu olarak çocuğa 
sunulmasıyla öğrenilir. Çocuk, ebeveynleri 


İİ clele AĞUSTOS 2018 


tarafından kabul görmenin davranışlarına bağlı 
olduğunu keşfeder. Dolayısıyla ebeveynlerin 
beklentisini karşılamanın ancak mükemmel 
olmakla gerçekleşeceğini öğrenmeye başlar. 
Mükemmeliyetçiliğin bir başka nedeni ise, 
anne-babanın mükemmeliyetçi olması. Ebeveynini 
taklit eden çocuklar, böylece mükemmel olmayı 
öğrenmiş olur. Aile ortamında çatışma içinde 
büyüyen çocuklar (aile içinde anlaşmazlık, 
tutarsızlıklar) ya da travmatik yaşantılara (taciz, 
şiddet) maruz kalan çocuklar da kendilerini 
denetleyebilmek amacıyla savunma mekanizması 
olarak mükemmeliyetçilik geliştirebiliyorlar. 
Çocuklukta başlayan bu öğrenme, elbette 
yetişkinlikte de devam ediyor. Kişi iş yaşamında, 
özel hayatında, sosyal çevresinde her şeyin 
kusursuz olması gerektiğine inanıyor.” 
Kendinize şimdi şu soruyu sorun: Gerçekten 
“en'lerde yaşamayı istiyor musunuz? Her 
şeyin zirvesine oturmak sizi ne kadar süre iyi 
hissettirecek? Aslında oldukça kısa bir süre. 
Kendinize müthiş hedefler belirleyip ona 
ulaşmak için saçınızı başınızı yolmak ve sonunda 
ulaşmak... Belli bir süre sonra sizin gibi birini 
mutlu etmeyecek ki! Siz yine daha iyisini 
isteyeceksiniz, o alanda olmasa da başka alanda. 
Önemli olansa ortalama bir standart ile de pekala 
mutlu olabileceğinizi keşfetmek. 
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KİM O MÜKEMMEL? 


En iyisine değil, yapabileceklerinizin en iyisine odaklanın. 


Rotanızı kendinize çevirdiğinizde daha huzurlu olduğunuzu 
göreceksiniz. Huzur demişken, asıl amacımızı unuttuk, 
değil mi? İyi görünmek endişesine öyle bir kapılmışız ki 
hayattan zevk almayı, mutlu hissetmeyi elimizin tersiyle bir 
kenara itmişiz. Biz mükemmel olalım da mutlu olmasak da 
olur! “İş yerinde en yüksek pozisyondayım, varsın işten zevk 
almayayım? , “Erkek arkadaşım çok zengin, bana karşı biraz 
ilgisiz ama olsun bana kusursuz bir hayat yaşatıyor” , “Pizza 
çok iyi görünüyor ama hayır! Bu aralar çok kilo aldım, ben 
bir kinoa salatası alayım lütfen?” , “Kusursuz bir düğün olsun 
istiyorum aşkım, çok mu pahalı? Olsun, arabayı satarız!', “Bu 
elbise hiç benlik değil ama vücudumu kusursuz gösterdi, 
alıyorum!” ve daha milyonlarcası. Tanıdık geldi, değil mi? 
Bize de! Yiyin o pizzaları, en fazla birkaç gram alacaksınız. 
Sizi dış görünüşünüz için sevecek olanlar da sevmeyiversin. 
Dönün bir bakın etrafınıza, kimi tam anlamıyla 'mükemmel” 
olarak tanımlayabilirsiniz? Ya da gerçekten böyle bir insanın 
olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız 'evet” ise 

söz konusu kişiyi ne kadar iyi tanıdığınızı bir düşünün. 

Ya da boşuna kendinizi yormayın, cevabı biz verelim: Pek 
tanımıyorsunuz. Siz mükemmel değilsiniz, biz de değiliz ve 
hatta Lady Diana bile mükemmel değildi! 

Kusursuz görünen yaşantısında tabii ki onun da pürüzleri 
vardı ve bu pürüzlü yaşantısını hepimiz televizyon karşısında 
pür dikkat izledik. Ölümünden tam 21 sene sonra bile 
hala dilimizden düşmeyen Lady Diana, Prens Gharles ile 
mutsuzluk içinde sürdürdüğü evliliğinde 15 yıl boyunca 
kendini benimsetmek, kabul ettirmek ve sevdirmek için 
uğraştı durdu ama ne fayda! Prens Charles hala eski sevgilisi 
Camilla Parker Bowles'u unutamamıştı ve Diana'nın 
çırpınışlarının farkında bile değildi. 

Boşanmalarından bir sene önce BBC One'da yayınlanan 
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röportajda Diana, oldukça cesur bir açıklamada bulundu: 
“Bu evlilikte biz üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı”. Diana'nın 
çocuklarına sürekli olarak “Seni en çok kim seviyor?” diye 
sorduğu da iddiaların arasında yer alıyor. 


OYSA HAYAT KISA 

Bu arada, mükemmeliyetçiliğin artık kendinize zarar 
vermeye başladığı hastalık boyutunu da es geçmemek lazım. 
Bir nevi vücudun sinyal vermesi, “Daha fazla yorma beni!” 
çığlıkları atması da diyebiliriz. Mükemmeliyetçi insanlarda 
ortaya çıkması muhtemel hastalıkların başında kaygı 
bozukluğu, kişilik bozukluğu, depresyon ve yeme problemleri 
geliyor. Öyle ki, Diana da bir yeme problemi olan bulimia 
hastalığına yakalanmıştı. Lady Diana'nın bu hastalığa 
yakalanmasının sebebinin Prens Charles'ın Diana'yı şişman 
bulması olduğu iddia ediliyor. Yüksek standartlara ulaşma 
çabasının kişiye verdiği zararlarla ilgili Uzman Psikolog Yelda 
Öge şöyle söylüyor: “Bu kişiler çevrelerinden takdir ve onay 
görmek için çok yüksek standartlara ulaşmaları gerektiğine 
inanırlar. Bu standartlara ulaşamadıklarında ise öfke ve 
depresif tepkiler ortaya çıkmaya başlar. Başkaları tarafından 
yargılanma korkuları sebebiyle sosyal kaygı sorunları başlar. 
Sosyal ortamlardan uzaklaşırlar, kendilerine karşı özgüvenleri 
azalmaya başlar.” 

Prens Charles ile boşandıktan sonra Dodi Al Fayed ile 
görüşmeye başlayan Diana, Ağustos 1997'de soru işaretleri ile 
dolu bir trafik kazasında Dodi Al Fayed ile birlikte hayatını 
kaybetti. Henüz 36 yaşındayken aramızdan ayrılan Diana'nın 
bu kısacık yaşantısında kendisini bu kadar yıpratmış olması 
aklımızda bir kez daha şu soruyu canlandırıyor: Hayat, 
başkalarının gözünde yükselebilmeyi yaşama amacı haline 
getirmek için fazla kısıtlı bir zaman değil mi? Öyleyse bu 
kısacık zamandaki hedefimiz ne olmalı? Tabii ki kendimizi 
sevmek ama öyle lafta değil, tüm kusurlarımızla ve 
hatalarımızla sevmek. Kendinize hata yapma fırsatı tanıyın, 
yaşamanın tadına işte o zaman varacaksınız. Psikolog 
Öge önerilerini şu şekilde sıralıyor; “Mükemmel olmanın 
sizin için yararlarını; yani kazançlarını ve zararlarını 
listeleyerek kendinizi daha gerçekçi bir bakış açısıyla 
değerlendirebilirsiniz. Bu liste mükemmeliyetçi olmanın 
tahmininizden daha büyük bedellere neden olduğunu 
fark etmenize yardımcı olacak. Örneğin, işinizle ilgili daha 
fazla sorumluluk aldığınızı ve kaygılı olduğunuzu fark 
edebilirsiniz. Kendinizden büyük beklentiler içine girmeniz 
gerçekçi hedefler koymanızı engeller. Gerçekçi ve ulaşılabilir 
hedefler koymanızın korktuğunuz ve kaygılandığınız kadar 
sizi olumsuz sonuçlara götürmediğini, tam aksine kendinizi 
yeterli ve sakin hissettirdiğini keşfedebilirsiniz. Yaşadığınız 
durumları ön yargılı ve eleştirel değerlendirmek yerine 
gerçekçi /mantıklı alternatif düşüncelerle değerlendirmeyi 
öğrenebilirsiniz. Size göre beklentinizin altında kalan 
durumların iyi taraflarını bulmaya çalışabilirsiniz. 
Eleştirilmek, mükemmeliyetçi kişiler için kişisel bir saldırı 
gibi algılanabilir ve çok tepkisel davranmalarına sebep olur. 
Eleştiriler ve kendiniz hakkında objektif olmaya çalışın. Eğer 
bir hatadan dolayı eleştiri aldıysanız bunu kabul etmeye 
çalışın. Unutmayın, kişisel gelişiminizi tamamlamak için 
hatalar öğretici ve eğiticidir.” 

Evet bu yazı da tabii ki daha mükemmel olabilirdi. Ama 
bu kadarı da yeterince açıklayıcı değil mi? 
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YAZ TATİLİ KADAR 


GÜZEL HABER! 


MNG Kargo şubelerinde Yaza Merhaba Kampanyası başladı! 


6, İÖ ven 


BAŞLAYAN FİYATLARLA 


Yaz boyunca MNG Kargo şubelerine gelerek yapacağınız gönderilerde “Yaza Merhaba Kampanyası” kapsamında 
sadece 6,10 TL'den başlayan avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. Detaylı bilgi: www.mngkargo.com.ir'de, 


Türkiye'nin her yerinden 


444 06 06. 


www.mngkargo.com.tr 


facebook twitter Youjlüğ) Tnstayum 
fmagkargo /mngkargo #mngkargo o /mngkargo 


SİUKS 


Simay Engür 


SİLA 


Tatmin noktamıza bir ak tempo eklemek 
isliyorsamız “fasil sex' felsefesiyle tanışmanın 
tam sırası. Yavaşlığın huzurlu sularından 
ayrılıp, dar vakitlerde de partnerinizle 
temasa geçmek için elinizi çabuk 
tulmalısımz! 


ndüstriyle birlikte, “Her 


eylemin en hızlısı mubahtır” 


anlayışı, birçoğunuzun 

hayat felsefesi haline 

gelmiş olabilir. Bugün 
fast food kültürünün yansımaları 
modadan, eğlence hayatına ve hatta 
neredeyse tüm sosyal alanda varlığını 
sürdürürken, son yıllarda da yatak 
odamızın zaman kavramını etkiliyor. 
Nasıl mı? Bulabildiğiniz her dar 
vakitte partnerinizle ön sevişmeyi bile 
ortadan kaldırıp, kendinizi doğrudan 
orgazmın heyecanına bırakarak. Fast 
sex saat diliminde tek kural, akrep ve 
yelkovanın bir araya geldiği her anı 
son sürat sevişerek değerlendirmek. 
Günlük hayatın koşuşturması içinde 
sırf daha uzun vakitler yaratabilme 
umuduyla sevgileri de sevişmeleri de 
yarınlara bırakmış olabilirsiniz. Ancak 
kabul etmek gerekiyor ki, modern 
hayat kaplumbağa misali bir tempoyu 
kaldırmıyor; söz konusu yatak odasıysa 
bile! Aslına bakarsanız sağlıklı bir 
cinsel yaşam yalnızca fiziksel doygunluk 
için değil, aynı zamanda partnerlerin 
duygusal bağlarını her daim canlı 
tutmak için de oldukça önemli. Bu 
nedenle işe gitmekten, trafikte geçen 
zamanlardan ve hayatınızdaki tüm 
kaygılardan arta kalan vakitlerde 
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seks hayatınızı canlandırmak istiyor 
olabilirsiniz. Ancak şunu söyleyebiliriz 
ki en doğru anı beklerken cinselliği 
ertelemek, sizi yalnızca “ev arkadaşı” 
olmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. 
Bu tıpkı kitap okumayı, boş zaman 
aktivitesi olarak görmeye benziyor 
aslında. Nasıl ki bitmek bilmeyen 
trafikte iki satır bile olsa kitap 
okuyorsak; sevişmek için de boş zaman 
beklemeden her anı değerlendirmek 
gerekiyor belki de... Kısacası bu 
felsefedeki altın kural, sevişmek için 
fırsat bulmak değil, fırsat yaratmak! 
Elbette ki günümüzde rastladığımız 
ciklet misali “kullan-at' ilişkileri göz 
önünde bulundurduğumuzda fast sex, 
kulağa duygudan epey uzak görünüyor 
olabilir. Ancak sevişmek için geniş 
zamanlar umarken cinselliği arka 
plana atmaktansa beş dakikalığına bile 
olsa sevgilinizle aynı orgazm dilinde 
buluşmak kulağa oldukça heyecanlı 
geliyor. Seks yapmak için tek bir doğru 
yol yoktur. O yüzden ara sıra değişik 
yollara başvurmak, fantezi dünyanızdaki 
zevk çığlıklarınızı artırmanızı 
sağlayacaktır. Cinsel hayatınızın 
azlığından şikayetçiyseniz, partnerinizi 
üç adımda hızlı seks oyunlarına alet 
etmekten hiç çekinmeyin. Hadi 
başlayalım! 


De 
ei 
“ 


SEKS 


KIRMIZI ALARM 


P Grinerimize atacağımız Hızlı seks oyununa başlangıç... Son derece 
Öğle arasında evde önemli bir toplantıya ya da önemli bir davete 


buluşalım MA?” şeklindeki saatler kala, evden çıkmadan hemen önce, 
bir Mesaj, kısa ancak etkili partnerinize ateşli bir şekilde yaklaşmayı deneyin. 
fast sex buluşmalarımıza Buradaki önemli nokta, özellikle sizin bir yere geç 


Ni . . . .. ! a . |. . 
tatlı bir heyecan katacak. kalma ihtimalinizin olması! Öncesinde sevgilinize 
fast sex fikrinizden bahsetmediyseniz, onun işe 


yetişmesi gereken bir anda tempolu bir yakınlık 
talep etmeniz, ilk adım için biraz bencilce olabilir. 
Ancak unutmayın ki, evden çıkmadan önceki 
yetişme telaşı ve hızlı seks flörtünden; sonuna 
kadar adrenaline bulanmış orgazm doğar! Sürpriz 
bir şekilde eşinize yaklaşıp, tempolu ancak kısa 
süren bir deneyim yaşayarak, yavaşlığa resmi olarak 
elveda diyebilirsiniz. Sonrası mı? Artık işe biraz geç 
kalmanın da bir anlamı var! 


AÇLIK OYUNLARI 

Sabırsızlıkla beklediğimiz ve geçen sürenin 
uzunluğuna tahammül edemediğimiz anlardan 
birisi de şüphesiz ki yemeğin pişme süresi. 
Sevgilinizle birlikte yemeği fırına verdikten sonra, 
kendinizi hızlı seksin kollarına bırakabilirsiniz. 
Seksin yüksek tempolu hali, yalnızca mutfakla da 
sınırlı değil elbette. Partnerinize atacağınız “Öğle 
arasında evde buluşalım mı?” şeklindeki bir mesaj, 
kısa ancak etkili fast sex buluşmalarınıza tatlı bir 
heyecan katacak. Yanılıyor muyuz? Bizce denemeye 
değer. 


Hazır mısınız? Dansa paver 


Üçüncü adımda hem siz hem de partneriniz, 
cinsel hayatınızı son derece hızlandırılmış moda 
almayı çoktan öğrenmiş durumdasınız. Bundan 
sonra sevgilinizle açık bir şekilde konuşup, fast sex'e 


dü 


Romantik, dokunarak ve uzun soluklu. Şehir 
hayatı, bu üç kilit kelimeyi seks hayatınızdan 
uzaklaştırıyor ve bitmeyen işler yüzünden 


cinselliği geri plana atıyor olabilirsiniz. Fast sex hangi koşullarda yeniden başvurmanız gerektiğini 

felsefesini yatak odanıza uyarlamadan önce, aşkın tespit etmelisiniz. Hayal gücünüzün titreşimlerini, 

tempolu haline ihtiyacınız olup olmadığından emin orgazm hedefinize bir adım daha yaklaştırarak; 

olun. cinselliği yavaş ve fırsat buldukça'lıktan arındırıp 

|. Kafanızda seksi tıpkı filmlerdeki gibi çok daha tutkulu bir hale getirmek artık sizin 
mükemmelleştirip sevişmek için yalnızca en elinizde. Ilk kopyayı biz verelim: Uzun soluklu 
doğru zamanı bekliyorsunuz. şarkılar! Eşinizin hiç beklemediği bir anda 


ortalama beş dakikalık ritmi yüksek bir şarkı 
açıp son notasına gelene kadar ateşli dakikalar 
yaşayabilirsiniz. Hatta onun sabah duşlarına eşlik 
ederken açacağınız bir şarkı sizi tam bir fast sex 
ikonu haline getirecek. Elbette ki yavaş, romantik 
ve ön sevişmenin patronluğunda bir cinselliğin 
yeri sizin için bambaşka olabilir. Ancak unutmayın 
4. Rutininizdeki stresten dolayı, cinsellikten ki, fast sex felsefesinin ilk amacı cinsel hayatınızı 
giderek uzaklaşıp partnerinizle neredeyse “ev ya hep ya hiç” anlayışından uzaklaştırarak, dar 
grkaieşi halle geliniz vakitlerde de sizi tutkulu aşıklara çevirmek. Bu 


2. İş, ev ve diğer sorumluluklar arasında 
kaybolup partnerinizle uzun zamandır cinsel 
deneyim yaşamıyorsunuz. 


3. Seksi bir “iş olarak görev bilinciyle, yalnızca 
belli aralıklarla yapılacak bir aktivite olarak 
görüyorsunuz. 


5. Ön sevişmesiz sekse ön yargılısınız ve yüksek tempolu seks felsefesinde asıl dikkat etmeniz 
cinselliğe yalnızca boş zaman aktivitesi olarak gereken, duygulardan uzaklaşmamanız. Sevginin 
bakıyorsunuz. gölgesinden ayrılıp, cinselliği yalnızca tatmin 
Bu beş maddeden en az üçü size çok tanıdık ihtiyacınıza yönelik bir eyleme dönüştürdüğünüz an 

geliyorsa, fast sex'e bir şans verebilirsiniz. oyunun sonu geldi demektir. 
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CENTİLMEN 


Nİ 


Berkay Hardal oyunculuk adına 
taptaze bir kan, esmer yakışıklılar 
listemizinse yeni üyesi. Ancak 
onu ayrıcalıklı kılan yeteneği ve 
cool havasından çok daha fazlası; 
kibarlığın kitabını yazarcasına güzel 
imsanlığı! 50 soruda Berkay Hardal 
tanımaya ve anlamaya çalıştık. 


konometri okurken, Instagram'dan keşfedilmesiyle 
bir anda televizyonda buluyor kendini. İlk önce 
İstanbullu Gelin dizisindeki evin küçük oğlu 
şımarıklığında girdi hayatımıza. Diğer yakışıklı 
oyuncular gibi her daim jön bakışlı, zengin, hatta 
biraz üstten bakan karakterlerle kolay yoldan ilerlemeye 
devam eder sandık, yanılmışız! Şimdilerde komedi türündeki 
Meleklerin Aşkı dizisinde, Yağmur karakteriyle karşımızda. 
Kabul etmek gerekiyor ki sektörün buz kesen ego savaşlarında, 
mütevazılığıyla çölde bir vaha Berkay. Kibar, saygılı, iltifatlara 
karşı mahcup gülüşlü ve sadece 22 yaşında! Yakışıklılığıyla onu 
yakından tanımayanları, derinlerindeki centilmen edasıyla bizim 
kalbimizi çoktan kazandı. 


RÖPORTAJ: SİMAY ENGÜR 
FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI 
STYLING: ZEYNEP ŞİMŞEK 

SAÇ VE MAKYAJ: MURAT AKBULUT 
FOTOĞRAF ASİSTANI: AYŞE ACIBUCA 
STYLING ASİSTANI: TUĞBA ÇEŞTAN 
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TİŞÖRT: KİP (RACK) $79 
AYAKKABI: LEVVS 5249.90 
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“Ben oyuncu olacağım” dediğiniz ilk ana dair hatırladıklarınız... 
Oyle bir an olmadı, her şey çok hızlı gelişti. Olaylar gelişirken de tek “Aldığım her hayal 
hissettiğim şey heyecandı. dersini zor y oldan 
Meleklerin Aşkı dizisi hayatınıza neler getirdi? . . 

Neşe! Izlerken insanlar nasıl eğleniyorsa, bizde çekerken aynı şekilde Den e 


eğleniyoruz. 0 : işi 

Şu an sette karşısında oynarken çok heyecanlandığınız bir oyuncu var Oy YENMENUN çok 9 üzel 
mi? bir şey olacağını 
Oya Başar tabii ki. düşündüğüm her 
lik deneme çekiminizde neler hissettiniz? dersten de kaldım.” 


Rahat hissediyordum. Verebileceğim maksimum performansı bende 
bilmediğim için tuhaf ve heyecanlı bir çekim olmuştu. 

Yağmur karakterinin en yakın arkadaşı olsaydınız, ona ne gibi 
tavsiyelerde bulunurdunuz? 

Aslında ben ondan tavsiye isterdim... 

Yakışıklı oyuncular hep bir adım önde gibi görünüyor. Biz tersten 
bakalım, yakışıklı olmanın dezavantajlarını yaşadığınız oluyor mu? 
Teşekkür ederim öncelikle. Eğer varsa bile öyle bir şey, ben henüz 


yaşamadım. 
Hangi his size yuvanızda hissettirir? Bir yere ait olduğunuzu PANTOLON: SERDAR LONDON $ 2000 
hi vi Ilikl ıl bir ruh halin l p GÖMLEK: KİP (RACK) 199 
Bene likle aa ikide m lar AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN $ 3395 
Kapıyı annem açtığı zaman yuvama gelmiş hissediyorum. Daha sakin SAAT: SWATCH $ 500 


bir yapıda oluyorum. 

Ailenizde seçtiğiniz mesleğe karşı çıkan mı yoksa destek olan mı daha 
çok oldu? 

Hayatımda aldığım her kararda, attığım her adımda destek oldu 
ailem. Oyunculukta da öyle. 

Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir? 

Çok düşünmekten vazgeçememek... 

Dostlarınız en çok hangi özelliklerinizi seviyor? 

Arkadaşlarım bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Belki de 
sevmiyorlardır! 

Sizi en çok kim ya da ne güldürür? 

Şu sıralar Toygan Avanoğlu abim, sağ olsun çok gülüyoruz. 

En çok hangi özelliğinizle gurur duyuyorsunuz? 

Yalan söylemeyi sevmiyorum. Bununla da gurur duyabilirim sanırım. 
İleriki yıllarda biyografik bir filminiz yapılsa, sizi hangi oyuncu oynardı 
ve neden? 

O dönemin oyuncularını şimdiden kestirmek zor. Umarım ileride 
biyografik filmim çekilecek kadar başarılı olabilirim. 

Tarihi bir karakterle, bilim insanıyla ya da bir sanatçıyla sohbet edecek 
olsanız, karşınızda kimin olmasını isterdiniz? 

Tesla. Çünkü insanlığa bu kadar katkı sağlayıp, yine de arka planda 
kalmak ilginç kılıyor onu. 

Bugüne kadar aldığınız en büyük risk neydi? 

Futbolu bırakmak. 

Zor yoldan öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir? 

Aldığım her dersi zor yoldan öğrendim ve bunu da ben istedim. 
Yaşayarak öğrenmenin çok güzel bir şey olacağını düşündüğüm her 
dersten de kaldım. 

Duygusal bir insan mısınız yoksa mantığınız mı ağır basıyor? 

Duygusal bir insanım. Mantığım çok devrede olmuyor. 

Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz; özellikle de aşkları. Sizin ilişkilere bakış 
açınız nasıl? 

Çok hızlı ve kolay elde ettiğimiz için değerini kavramak da zor oluyor. 
İlişkilere bir bakış açım yok, anlamakta bende zorlanıyorum. 
Bugünkü Berkay'ı, Berkay yapan bir dönüm noktası var mı? 
Paylaşabileceğim bir şey değil ama kesinlikle var! 

Oyunculuk dışında kendinizi geliştirmekte olduğunuz başka bir 
tutkunuz var mı? 
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Bağlama çalmayı öğreniyorum. Tutku gibi değil de hobi gibi. 


e ra eti ei s2 sür N : Mz 
? 1 Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı: “Gi el ec ekl e il gili 
Beşiktaş maçlarını asla kaçırmam. Bunu kendime kural olarak , . 
koymadım ama sonrasında öyle oldu sanırım. hiçbir korkum yok. 
22 ll. di aranız nasıl? Çamaşırlarınızı kendiniz mi Zi aman NE g et 7 1) YSse 
Öğrenci hayatı yaşarken, her işimi mecburen ben yapıyordum. Elimde ge tirsin hasır 
çamaşır yıkamışlığım çoktur... — ” 
23 Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz? olacağ ım. 


Güzel bir uyku, ardından güzel bir kahvaltı, akşamına da bir Beşiktaş 
maçı. İşte mükemmel gün! 

24 İnsanlığın başına gelen en büyük felaket nedir sizce? 
Gehalet! 

25 Hayatınızın en büyük aşkı kim ya da ne? 
Annem tabii ki de. 

26 Yapmak isteyip de bir türlü vakit bulamadığınız bir şey var mı? 
Gitmek istediğim bir kaç ülke var. Oraları görmek istiyorum. 

27 Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz, ilk ne yapardınız? 
Uçak kullanırdım. 

28 Geleceğe dair en büyük korkunuz ne? 
Hiçbir korkum yok gelecekle ilgili. Zaman ne getirirse getirsin hazır 
olacağım. 

Jİ Susıralar bölümlerini arka arkaya izlediğiniz bir dizi var mı? 
Yılda en az bir kez Behzat Ç. dizisini yeniden izliyorum. 

30 Sırada neler var? Planlarınız neler? 
Inanın ben de bilmiyorum. Planlı programlı bir insan değilimdir, 
hayat ne çıkarırsa karşıma onun için mücadele ediyorum. Kötü bir 
hissiyatım yok, güzel şeyler olmaya devam edecek gibi. 
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EN GÜZEL BAYRAM 
— YEMEKLERİ 


De VİŞNE TAVA, RENKLİ KAVURMA, 

> ği CİĞERLİ BULGUR PİLAVI, YEŞİL 

7 DOMATES TURŞULU KAVURMA, 

; Prş LİMONLU CİĞER KAVURMA 


TADINA 
DOYULAMAYAN 
ANADOLU, 
LEZZETLERİ 


iş ZEYTİNYAĞLI 
e ZAMANI 
8.1 BİBER DOLMASI, 
> ge er YAPRAK 
PASTA, me kai ği | SARMA, FAVA, 


E, BAR, CRUMBLE k Di a di 
o Fast food cuması 


.i i ENGİNAR 
Cumartesi partisi SEBZELİ PILIÇ SARMA, 


Tatlı pazar > BALKABAKLI PANNA GOTTA 
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Etli pazartesiğm. 
“Dünyadan salı 
“ “Geleneksel çarşambal 
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BAŞIMLA 
BERABER 


Geçtiğimiz ay düzenlenen 
Paris Haute Coutre haftasının 
kapanış şerefine nail olan marka 
Valentino'dan başkası değildi. Ancak 
markanın gösterişli elbiselerinden 
daha çok dikkat çeken-devasa bir 
detay daha vardı: 60'lardan ilham 
alan dalgalı saçlar! Elbette ki 
Valentino çiçekleri yine başroldeydi, 
ancak bu kez saç tasarımcısı Guido 
Palau'nun başlardaki dokunuşuyla. 
Bizim favorimiz şüphesiz ki 16 
yaşındaki model Kaia Gerber ve 
okyanus dalgası misali XXL saçları! 
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KİM'LERE 
KALDIR... 


Fendi'nin ikonik 
çanlası Peekaboo'nun 
onuncu yılı şerefine, 


MARILYN MONROE 
ARAMIZDA 


Prada'nın son reklam kampanyası 'Neon Dream' 
güzellik tanrıçası Marilyn Monroca'yu Las Vegas'ın ışıltılı 
sokaklarına taşıyor, üstelik bu kez bir tane de değil! Kısa film 


tadındaki reklamda popüler eğlence programı Rupaul's 
Drag Race'in yedinci sezon birincisi Drag Oueen Violet 


Kim Kardashian, 
Chris Jenner ve North 
West yani tam üç nesil 

Kardashian; kutsal 

aile temasını temsilen 
kamera karşısında! 

Beş yaşındaki North 


Ghachki'nin önderliğinde Monroe taklitlerini şehrin neon 
ışıklarında bir arada görüyoruz. Ustelik tek sürpriz isim o da 
Çil West ise annesi ve 


değil: Oyuncu Sarah Paulson da farklı karakterlerde filmde 
karşımıza çıkıyor! Kampanyanın yüzü olan model Aman 
anneannesiyle birlikte 


Murphy tepeden tırnağa Prada görünümüyle, şehrin gece li 
hayatına süzülürken; cinsiyetsizlik kavramını sorgulayan p A, 

karşılaşmaları ve kalabalıklar içindeki yalnızlığına tanık yi i alk reklam anlaşmasını 

da gerçekleştirmiş oldu. 

' #MeAndMyPeekaboo 


oluyoruz. Dört dakikalık filmden anlıyoruz ki bu sezon 
Prada'nın tercihi, kadın ve erkek arasındaki keskin çizgiyi 
kampanyasıyla birlikte 


alaşağı eden bir duruş ve neon renklerin esip gürlediği bir z 
moda tavrından yana. m 

anlıyoruz ki Kardashian 

malikanesi, uzun yıllar 

boyunca modanın arka 

bahçesi olmaya devam 


SATIYORUM, 
SATTIM! edecek. 


Dior, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu 
için Amerikan sanatçı Kaws ile iş birliği 
içindeydi. Dior için Paris Moda Haftası'nın 
ortasına konumlandırılan dev BFF heykeli, 
bu birlikteliğin ilk güçlü adımlarından 
oldu. Şimdiyse bu toz pembe pelüşü, 
çocukluğumuzun masum kahramanı ve 
uyku arkadaşımız “Teddy Bear” boyutunda 
görüyoruz. Tabii bir farkla, kendisi tam 
tamına 10 milyon dolar! Üstelik tanıtım 
için Kim Kardashian, Bella Hadid, A$AP 
Rocky ve Victoria Beckham gibi isimlerin 
kucağındaki yerini aldı bile. Henüz Dior'a 
özel bir oyuncak koleksiyonu haberi 
gelmedi; ancak varolan sınırlı sayıdaki BFF 
pelüşler için açık artırmalar başladı bile. 
Ah, nerede o eski ayıcıklar... 
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İ Merhaba parıltılı çizmeler! 
Chanel'in yağmur ormanlarını 
taçlandırdığı 2018 
İlkbahar/Yaz defilesindeki 
PVC botları aklımızdan 
hiç çıkarmadık, zaten 
müsaade de etmediler. 
Sezon boyunca hem 
lüks moda; hem 
de orta direk 
markaların şeffaf 
çizgisi, PVC 
çılgınlığı olarak “ 
her yerdeydi. 
Chanel 
2018-2019 
Sonbahar/Kış 
Haute Couture 
defilesinde de 


| s' yani — 
hain - 
hakimiyeti söz 
.konusuydu. Chanel 
ileri görüşlü mü, yoksa 
modanın tek yetkili merci * 
mi bilinmez; ama gelecek 
günlerde glitter patlaması 
yaşanacağı kesin! 
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BİR 
FİNCAN 
LO DE 


Şu köşe yaz, bu köşe Gucci 
köşesi! İtalyan kültürünün 
sofistike imgeleri, Gucci 
2018 Dekor koleksiyonu'yla 
evinize geliyor. Markanın iç 
giyim formlarından ilhamla 
tasarlanan, sanat eserinden 
hallice ürünler; İtalyan 
zanaatına da bağlılığını 
koruyor. Bizzat Alessandro 
Michele tarafından tasarlanan 
Gucci dekor koleksiyonunu, 
markanın resmi internet 
sitesinden çevrimiçi olarak 
keşfedebilirsiniz. 
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ABONELİĞİ HEM ÇOK KOLAY 
HEM DE ÇOK AVANTAJLI 


ADRESE TESLİM ÜCRETSİZ KARGO 3 TAKSİT İMKANI * 


ww. Glelğyec 


12011 


Pi yerine 


KARA geyler 


4 100 


* Bonus, Maximum, World, Axess kredi 
kartlarına taksit uygulanır. 


ÇAĞRI MERKEZİ 
0 212 478 03 00 


İNTERNET 
www.dbabone.com 
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DOĞAN BURDA DERGİ 
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, BİKİNİ YE , 
© (ROOM&F İMOURS 1850 
ETEK: ZEYNEP TOSUN 5 
FİYAT e İNE BELİRLENİYOR. 


1 BALEN AGA (BEYMEN) $ 11450 


rekli 
yeri TM 


BALENCIAGA 


UFUK CELEP 
MODEL: KAROLINA T. /TRUE MODELS 


MEKAN İÇİN DURUSU CLUB HOTEL'E TEŞEKKÜR EDERİZ. 
İTİ elele AĞUSTOS 2018 
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Mevsimin final yarışında kazanan belli. Rahatlığı ve 
renkleri bir araya getirerek maratonun galibi olun. 
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MODA 


TRİKO: JOIN US 1 79.99 
BİKİNİ: DIRECT MESSAGE (ROOM&RUMOURS) 1850 
KÜPE: ROMAN 1199 

SAAT: SWATCH 1400 

GÖZLÜK: CHLOE 12132 

TERLİK: ZEYNEP TOSUN 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
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MODA 


ATLET: ELLESSE (BEYMEN) 5225 
EŞOFMAN ALTI: ELLESSE (BEYMEN) 1345 
ÇANTA: VALENTİNO (BEYMEN) 16450 
STİLETTO: CHRISTIAN LOUBOUTIN 13630 
SAAT: SWATCH 1250 


vk coin 
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MODA 


MAYO: ELLESSE (BEYİMEN)$ 245 
KÜPE: ROMAN 134 
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TRENÇKOT: ESRA GÜRSES #4750 
ETEK: ZEYNEP TOSUN 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
BİKİNİ: DIRECT MESSAGE $ 750 
KÜPE: ROMAN #99 

| 
www.elele.com.ir 


CEKET: ATÖLYE NO.6 5850 
PANTOLON: ATÖLYE NO.6 650 
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BÜSTİYER: ESRA GÜRSES 1220 
PANTOLON: ESRA GÜRSES $ 750 
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GENÇ YETEN EReş; 


Simay Engür 


Eminönü'nde yürüyen dev 
avangart çantaların tasarımcısı 
Emre Pakel, Spyumbrellabag2' 
adını verdiği koleksiyonuyla 
moda çevrelerinin gündeminde. 
Birçoğunun aklında tek bir soru 
var: “Modanın suyu mu çıktı?” 


“Son zamanlarda 
modada cinsiyetsiz 
bir tawr görüyoruz 
ve bana göre bunun 
sebebi 'cinsel eşitlik” 

gibi sosyolojik bir 
konuya ilgi çekilmesinin 
istenmesi.” 
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E Me 


üks kavramının kibirli 
ekseninden ayrılan 
özgün çantalarını, 
sokağın sıradan 
N insanlarıyla buluşturan 
Emre Pakel; sıkıcı 
modanın aklına cüretkar bir karpuz 
kabuğu düşürdü! Henüz 25 yaşındaki 
bu genç tasarımcının bambaşka 
evreniyle tanışmanın tam sırası. 
D-Ethnicity koleksiyonu size 
Koza'da ikincilik getirdi. Koleksiyonun 
hikayesinden bahsedebilir misiniz? 
Koza için hazırladığım koleksiyon 
“etnisite” kelimesinin kökenine iniyor. 
Etnisite kelimesi toplumsal grupların, 
diğer gruplara mensup bireylerle 
girdikleri etkileşim sonucunda ortaya 


çıkan tasarım olarak adlandırılıyor. 

Ben de Doğu ve Uzakdoğu arasındaki 
etkileşimden ortaya çıkabilecek tasarımı 
Ortadoğu'da ele almak istedim. 

Genç bir tasarımcı olarak, son 
dönemde özellikle modada rastladığımız 
“cinsiyetsiz? tavır hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Moda, birçok disiplini içinde 
barındıran bir sanat dalı aslında. Giyim 
en büyük alanını kapsasa da, giyim 
alışkanlıklarımız modaya yön veren 
tasarımcıların öngörüsü sonucunda 
ortaya çıkıyor. Evet son zamanlarda 
modada cinsiyetsiz bir tavır görüyoruz 
ve bana göre bunun sebebi 'cinsel 
eşitlik” gibi sosyolojik bir konuya ilgi 
çekilmesinin istenmesi. Modanın 
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toplum üzerindeki etkisiyle, kadın-erkek 
giyimi arasındaki zincirler kırılıyor 
diyebiliriz. 

İlham kutunuzda, sanatın hangi 
disiplini daha çok hissediliyor? Bir film 
ya da bir ressam gibi spesifik ilham 
kaynaklarınız var mı? 

Bir tasarımcının kendi yaşantısındaki 
görsel izlenimlerini kendi potasında 
eritip işlerine yansıttığını düşünüyorum. 
Bilim kurgu filmleri, her zaman 
ilham kaynağım olmuştur; çünkü 
günümüzden kopmadan geleceği 
teorik olarak keşfetmemizi sağlar. Bir 
moda tasarımcısı geçmişindeki izleri 
gelecekte yorumlar her zaman. Neden 
derseniz, bir sezon sonrasını düşünmek 
zorundadır. 

Yönetmen ve eleştirmen Jean-Luc 
Godard; “Nerden aldığınız değil, nereye 
götürdüğünüz önemlidir” demiş. Siz 
de örneğin Türk etnik kökenlerinden 
ilham alıp bambaşka bir tasarım algısı 
yaratmayı hedefliyor musunuz? 

Türk etnik kökenlerin avangart 
tasarımlarla buluştuğu bir dünya çok 
hayali şu sıralar! Bunun üzerine kafa 
yoruyorum aslında. 

Sizce yaşayan en büyük moda 
tasarımcısı kim? 

Maison Martin Margiela! Hazırladığı 
koleksiyonlarda insanı kendi dünyasına 
çekmeyi başaran, farklı yorumlarla moda 
dünyasını şaşırtan usta bir sanatçı bence. 

Kendi markanızı kurmayı düşünüyor 
MUSUNUZ? 

Kendi markamın temelini hazırlamış 
olduğum çanta koleksiyonumla attım 
aslında. Niş işler ve kapsül koleksiyonlar 
hazırlayarak devam edeceğim şimdilik. 
Londra'dan sonra daha kapsamlı 
işler yapmayı planlıyorum. Şu an için 
freelance olarak İtalyan firmaları ve Türk 
firmaları ile çalışıyorum. Diğer yandan 
da kendi işimi yürütüyorum. 

Bir moda dergisinin İtalyan edisyonu 
için yaptığınız çekim çok konuşuldu. 
Hedefiniz neydi ve sizce bu çekimle neyi 
başardınız? 

Günümüzde de geçmişte de 
koleksiyonlar için hazırlanmış moda 
çekimlerinde ürünler her zaman ütopik, 
lüks bir dünya içinde sunulur. Ürünler 
ilk olarak yüksek alım gücü olan insanlar 
tarafından benimsenir sonra trend olup 
diğerleri tarafından da kullanılmaya 
başlanır. Bu modada değişmez bir 
kural aslında. Bir ürünü arzu nesnesi 
olarak göstermek her zaman işe 
yaramıştır. Bizse bunun tam tersini 
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yapmak istedik. Muhammed İloğlu 

ve Deniz Bingöl'le gerçekleştiğimiz 
çekimde, fotoğraflar Ferda Demir'e 

ait. İstanbul'da insan popülasyonunun 
çok olduğu ve tarihi dokuyu da içinde 
barındıran Eminönü'nde çekimlerimizi 
gerçekleştirirken, günlük hayatına 
devam eden insanların içine girdik 

ve kendimizce çantaların lansmanını 
yaptık. Pazar satıcıları gibi ellerinde 
çantaları sallayarak gezdiler ve çok 
fazla kişiden talep gördük. Niş bir 
ürün tasarlamıştık ve Türkiye'den önce 
İtalya'ya ulaştık. Bunu yaparken de 
avangart tasarım ve toplum arasındaki 
ironik ilişkiyi inceleme fırsatı bulduk. 
Demek ki her zaman moda olabilecek 
bir ürün, lüks dünyadan geçmek 
zorunda değilmiş! 

Bir kadının çantasının alt metninde 
ne var sizce? Ve sizin çantalarınız hangi 
mesajı veriyor? 

Bir kadının ya da erkeğin çantasının 
alt metni, günlük ihtiyaçlarına cevap 
vermesiyle ve tasarım estetiğiyle doğru 
orantılı aslında. Çantalarımız ergonomi 
üzerine kurulu! İçine ne kadar eşya 
koyarsanız o kadar genişliyor, bunu 
yaparken de estetik görünümünü 
bozmuyor. Beach fit ve Regular fit diye 
ayırdığımız iki boyu ile hem plajda hem 
de günlük hayattan geceye kadar rahat 
bir şekilde de kullanılabiliyor. 

Emre Pakel tasarımlarıyla birbirimize 
benzemekten kurtulup “özgün” olmayı 
başarabilir miyiz, böyle bir iddianız 
var mı? 

Bu büyük bir iddia! Ama yine de, 
özgün tasarımlar yapmayı kendine amaç 
edinmiş genç bir tasarımcı olarak bunun 
için elimden geleni yapacağım. 

İleride nasıl bir Emre Pakel 
göreceğiz, sizin hayallerinizde neler var? 

Geleceği tahmin etmek zor ama yine 
de arzu ettiğiniz iş için çalışmak, sizi 
her zaman başarıya götürebilir. Kendi 
markamı kurup dünya sektöründe iş 
yapabilmek en büyük hayalim. Ege 
İhracatçı Birlikleri"nin hazırlamış olduğu 
FİB Moda Tasarımı Yarışması'ndaki 
birincilik ödülü, benim sektörde 
tanınmamı sağladı ve geleceğimi 
şekillendirdi aslında. Buradan Burak 
Sertbaş'a bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. 

Moda sözlüğümüzü genişletecek üç 
Instagram hesabı önerebilir misiniz? 
©1Granar 
©manemanestudio 
©sensenlii 


EMRE PAKEL KİMDİR? 


Başkent Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı lisans 
eğitiminin ardından, İstanbul Moda Akademisi'nde 
Postgraduate diploma programından mezun olan 
Emre Pakel, 26. Koza Genç Moda Tasarımcıları 
Yarışması'nda ikinci oldu. Son günlerdeyse, 
Spyumbrellabagz isimli çanta koleksiyonuyla 
markasının ilk adımlarını attı. Önümüzdeki yıl, Londra 
CSM'de yüksek lisans eğitimine devam edecek. 
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LİSTESİ 


Zebra ve leoparın iddialı olmak ile bir ilgisi 
var. Asil bir görüntü yaratabilmek içinse bazı 
kurallara uymak şart. 


I. MCM 171328 

2. NANUSHKA 52825 

3 ANYA HINDMARCH 13345 
4. KILL YOUR IDOLS 1 1600 


FOTOĞRAF: NURDAN USTA 
STYLING: FERAY KANPOLAT 
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DOĞAYA 
DÖNÜŞ 


THE LATEST 
THING 1395 


S 


KARIŞTIRIN 
Aynı kombinde iki farklı 
desen kullanmak büyük 
risk. Sıra dışı bir görünüm 
elde etmek için denenebilir 
ama siz siz olun iki baskın 
tonu bir arada kullanmayın. 
Leoparın en iyi arkadaşının 
kırmızı olduğunu da 
unutmayın. 


NETWORK 1 629 
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Yaz biterken yeni sezon için 


HAYVANLAR ALEMİ 


hazırlıklar tam hız başladı. 


2018-2019 Sonbahar/ 
Kış sezonunun öne çıkan 
trendlerinden biri vahşi doğadan 


ilham alan desenler olacak. 


YOla NVLLSIMH9 


GÜÇLÜ 
DETAYLAR 


İNCİ 1449 


VITELLO 1379 


USTOS 2018 elele 723 
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MODA 


I. ALEXANDER WANG 13595 
2. STELLA MCCARTNEY 15950 
3. MICHAEL KORS 12385 
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iddialı bir tamamlayıcı 
olarak leopar desenli bir 
çanla her dönem favori. 


e 


“ 


ba, 


STILSAHIBI 
Leopar ya da zebra desenli 
bir elbise ya da 
pantolon-ceket takımı 
fazla iddialı olabilir. Küçük 
detaylarda kullanmaya ne 
dersiniz? 
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SOKAK MODASI 


Eskiden seksapalitesi yüksek olan bu 
desenler şimdilerde sportif parçalarla 
bir araya gelerek daha sakin bir kimlik 
kazandı. Leopar deyip geçmemek 
gerekiyor; kendi içinde farklı desenlere 
ve renklere sahip olduğu için kimlik 
kazandırmak size düşüyor. 


CHIARA FERRAGNI 


ZAMANSIZ 


ROSİE HUNTINGTON WHITELEY 
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MODA 


HAREKET KAT 
Simsiyah bir görünümü 
iddialı leopar bir parçayla 
hareketlendirin, farkınızı 

hissettirin. 


“ 
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, Buy I. ACCESSORIZE 169.99 


2. BEYMEN 1445 
3. BLESS THE MESS 1915 
4. COS 1350 
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FOTOĞRAF: SERKAN EMİROĞLU 
STYLING: ZEYNEP ŞİMŞEK 

MAKYAJ: ÇİĞDEM YARTAŞI 

SAÇ: HARUN ATEŞ 

MODEL: KELTIE/EDIT MODEL 
FOTOĞRAF ASİSTANI: MESUT YAZICI 
STYLING ASİSTANI: TUĞBA ÇEŞTAN 
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GÖMLEK: COS 4450 
MAYO: ERES 1 1985 
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BÜSTİYER: FILKK 5490 
PANTOLON: GALVAN LONDON (V2K) 45250 
KEMER: KIKI RIKI $ 350 
Ğ YÜZÜK: MONAN JEWELRY 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
KÜPE: MONAN JEWELRY 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
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MAYO: DOUZE STUDIO 11200 
KEMER: B-LOW (BRANDROOM) 1 1285 
KOLYE: TINA JEWELLERY $ 43.000 
ÇORAP: PENTİ £ 13 
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MAYO: LUXES $1325 
KOLYE: TINA JEWELLERY $ 119.000 
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GÖMLEK: NICHOLAS (V2) $2125 
İÇ ÇAMAŞIRI: ERES $ 745 

KÜPE: TINA JEWELLERY $ 2980 
KOLYE: TINA JEWELLERY $ 10.506 
ÇORAP: PENTİ $ 13 


e 
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AN LOUBOUTIN $ 1795 
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ZERİNE BELİRLENİYOR. 
JEWELRY 

ZERİNE BELİRLENİYOR. 
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BÜSTİYER: CLOSH $ 1250 

ETEK: EZRA TUBA COUTURE 12400 

ÇANTA: BALMAİN (VAKKO) $ 6237 
AYAKKABI: CHRISTIAN LOUBOUTIN $ 3495 
BİLEKLİK: TINA JEWELLERY $ 10.850 

KARE YÜZÜK: TINA JEWELLERY $ 4350 
YUVARLAK YÜZÜK: TINA JEWELLERY $ 3000 
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Simay Engür : 


BUYUARTIK | 


PHIHRPANI 


Ne zaman evlilikten, baba 
olmaktan ya da yaşının 
getirdiği rutin işlerin 
boğuculuğundan kaçan 
bir erkek görseniz bilin 
ki orada minicik taytıyla i 
bir masal kahramanı 
var! Sorumluluktan 
kaçan erkeklerin, 
çocukluğuna indik. 


“wbw.elelestom.tr 
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urbağanın insana dönüşme hikayesi, 

bir kadının öpücüğüyle başlar. Ancak 

her kurbağanın altından yakışıklı bir 

prens çıkar diye bir kural yok; bazen de 

“annesinin hiç büyümeyen bir tanecik 

oğluşu” çıktığı da olur! Oh, ne de güzel 
demiş “Ain't Your Mama' şarkısında Jennifer Lopez. Tıpkı 
onun gibi haykırmak gerekiyorsa, hep birlikte buyurun: 
“BEN SENİN ANNEN DEĞİLİM!” Madem masallardan 
gidiyoruz, Peter Pan'ı bir düşününün... Hayal gücünün 
iplerini Varolmayan Ülke'yi bulmaya bağlamış maceradan 
maceraya koşuyor! Bunu yaparken de biliyoruz ki o asla 
büyümeyecek. Hikayenin devamında Peter Pan bir iş bulup, 
ardından da çoluk çombalak yaşayıp gitmiş midir bilinmez; 
ancak bu “büyümeyen erkek” kavramı 80'lerde psikanalist 
Dan Kiley tarafından Peter Pan Sendromu olarak literatüre 
geçirildi, o bilinen bir gerçek. Genellikle uzun bir ilişki 
sonrası evlilik yoluna girilen sevgiliyle ve hatta eşle yaşanan 
ancak ismini koyamadığınız sorumluluklardan topuklama” 
durumlarını birçoğunuz yaşamış olabilir. Erkeklerin *koca 
bebek tavırlarının altında yatan sebebi, belki de Peter Pan 
Sendromu 'yla açıklamak mümkündür. Peki, bu sendrom 
psikolojide tam olarak ne anlama geliyor ve mevcut Peter 
Pan'ları nasıl tespit edebiliriz? Psikolog Sena Sivri, “Peter 
Pan Sendromu, olgun oldukları halde çocuk gibi davranan 
insanlarda görülen davranış bozukluğudur. Her insan doğar, 
büyür, gelişir. Ama kimi zaman büyümeye, olgunlaşmaya 
karşı bir dirençle karşılaşırız. Bu direnç bir süre sonra kişide 
patolojik bir hal alır ve Peter Pan, yani büyümeye direnen 
haylaz bir çocukla karşılaşırız. Bu sendromu yaşayan bireyler 
çocukluk döneminin egosantrik ve narsistik yapılanması 
içinde yaşamaya devam ederler. Sıklıkla erkeklerde 


görülmekle birlikte, nadiren aynı sendroma sahip kadınlar da 


olabilir. Fakat araştırmalarda 25-50 yaş arası erkeklerde daha 


çok karşımıza çıktığını görüyoruz.” diyor. Tüm bunlardan yola 


çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, hayatınızın erkeği minik taytıyla 
oradan oraya uçan bir Peter Pan olabilir; bu durumda sizin 
payınıza da onun arkasını toplamakla yükümlü Tinker Bell 
rolü düşüyor! 


FAHRİ ANNELİK MERTEBESİ 

Dario Fo'nun kaleme aldığı Açık Aile oyunu, 
başkarakterler Antonia ve Adam'ın evlilik hayatını çarpıcı bir 
dille ele alır. Adam, Antonia onu terk etmek istediği sırada 
şöyle söyler: “Dünyada sahip olduğum en tatlı kadınsın... 
Sığınağımsın benim... Sen tıpkı... Annem gibisin!” Çok 
masum bir cümle mi dersiniz? Bizce çıldırmaya eş değer 
bir alt metni var! Neden derseniz; sevgiliniz büyüdüğünü 
bir türlü kabul edemediği için yar kucağını, ana kucağıyla 
karıştırıyor olabilir. Özellikle evlendikten sonra, neden 
aniden fahri annelik mertebesine yükseltildiğinizi hiç 


düşündünüz mü? Eşinizi sanki çocuğunuzmuş gibi pamuklara 


sarmalayıp tüm bakımını üstlenmek, yemeğinden ütüsüne 
her şeyi omuzlarınıza yüklemek çok adil görünmüyor. 
Eşinizin aile evindeyken hissettiği “konfor alanı' evlendikten 
sonra da, kadının yaratması gereken bir konfor yuvasına 
dönüşüyor adeta. Aslında nerede Peter Pan'dan hallice 

bir afacana rastlarsanız, ardınıza bile bakmadan kaçmanız 
gerekir. Ama ille de o olsun diyorsanız ve bu sendromdan 
muzdarip bir adamla birlikteyseniz; bu amansız Peter 
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Pan belasının üstesinden gelmeye çalışmakta yarar var. 
Hem savaşmak, fahri anneliğe devam etmekten iyidir! 
Psikolog Sivri'ye, büyümeyen küçük adamlarla nasıl başa 
çıkabileceğimizi soruyoruz: “Peter Pan sendromlu eşi olan 
kadınların, eşinin annesi gibi bunu pekiştirecek ve onu 
sorumluluklardan uzak tutacak şekilde davranmamaları 
gerekiyor. Ciddi ve sürekliliği olan bir ilişki için iki kişinin 
de olgun, sorumluluk sahibi, duygularını dengeli bir 
şekilde ifade edebilen bireylerin olmasının büyük önem 
taşıdığını unutmayın.” Ayrıca annesi tarafından hiç 
sorumluluk verilmeden, her şey önüne serilerek, her 

daim yüceltilerek ve aşırı korumacı bir tutumla yetişmiş 
erkeklerin; eş olarak güçlü, sorumluluk sahibi, ciddi ve 
empati yeteneği gelişmiş eşler seçtiğini de ekliyor. Masum 
göründüğünü düşünebilirsiniz; ancak sorumluluklardan 
kaçan sevgilinizin davranışlarının arkasında ufacık bir çocuk 
yatıyor olabilir, asla büyümek istemeyen! Öyleyse nasıl 
üstesinden geleceğinize odaklanmakta yarar var. Mesela 
geri dönecek olursak, öptüğünüz kurbağa 'annesinin biricik 
paşası” çıkabilir. Ancak ilişki süresince sorumlulukların 
ritmini dengelemezseniz bu sefer de koca bir bebekle 

aynı evi paylaşmaya mahkum olabilirsiniz. Peki, bir erkeği 
yetiştiren de bir kadın; üstelik yüksek ihtimalle evliliği 
boyunca kocasından birçok konuda şikayetçi olan bir kadın. 
Nasıl oluyor da şikayetçi olduğumuz bir modeli, tekrar 
yaratabiliyoruz? Kadınların bizzat yarattığı bu kısır döngü, 
onları ebedi 'dişi kuş” olmaya esir ediyordur belki de. 


ÜRETİM HATASI 

Ataerkilliği yerden alıp baş tacı ettiğimiz toplumumuzda, 
şüphesiz ki bir sürü aslan parçasıyla aynı havayı soluyoruz, 
maalesef. Nereden geldi yine bu feminist rüzgar derseniz: 
Evlilik boyunca siz onun annesiymişçesine yerinde sepet 
gibi oturan biricik eşiniz, tek suçlu değil. Peter Pan 
Sendromu'nun en büyük sebeplerinden biri de yanlış 
yetiştirilme tarzı. Şunun altını çizmekte fayda var, belki 
eşiniz hiçbir zaman gerektiği kadar sorumluluk sahibi 
olmayacak; ancak siz anne olduğunuz zaman ayakları 
yere basan bir erkek yetiştirebilirsiniz. Bu sendromun 
ortaya çıkma sebepleri pek çok sorunda olduğu gibi yine 
çocukluğa dayanıyor. Psikolog Sivri; “Sırf erkek olduğu 
için ilahlaştırılan, ilahlaştırıldığı için her şey önüne hazır 
serilen çocuklarda ilerleyen yaşlarda Peter Pan Sendromu 
görülmesi mümkün. Çünkü aşırı korumacı ebeveynlik 
metodu, çocukların sorumluluk almayı öğrenmelerini 
engelliyor. Özellikle annenin aşırı koruyucu olduğu, 
babanın daha pasif kaldığı, aile içi iletişim problemlerinin 
olduğu, duygu ifadelerine az yer verilen ailelerde yetişen 
bireyler, hayatın birçok alanında gerçekten sorumluluk 
almaları gerektiğinde bununla baş edemiyor ve çocukluk 
çağının konforuna ulaşmak için tıpkı Peter Pan gibi var 
olmayan ülkenin peşine düşebiliyor.” Sizin anlayacağınız bir 
erkeğin 'Artık düzenli bir hayata ihtiyacım var, evlenebilirim” 
motivasyonunun arkasından bile Peter Pan bize göz kırpıyor. 
Masalları baştan yazabilir miyiz bilinmez ancak öptüğünüz 
kurbağanın dönüştüğü şey hoşunuza gitmediyse, daha iyi 
bir kurbağa yetiştirmeyi aklınızın bir köşesinden çıkarmayın 
deriz. Ayrıca şu an yanınızda oturan sevimli Peter Pan'a 
dönüp kesin bir dille hatırlatın: “BEN SENİN ANNEN 
DEĞİLİM!” 
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Arzu Sözeri 


“ik 5 


POZİTİF ENERJİ 


Yeni Peugeot 508 ilk gördüğünüzde enerjik ve etkileyici! Monte 
Carlo'da doğaya, manzaraya ve viraja doyduğumuz harika 
bir sürüş gerçekleştirdik. Yüzde ?0Terdeki nem we sıcağı, 
tepeler urmanarak geride bıraktık. 
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tomobiller ile tanışmak için test sürüşü alanına 
O gidiyoruz... Görüntü ve renkleri ile adeta bir 

görsel şov bizi bekliyor. Coupe tarzında dinamik 
çizgilere sahip olan otomobil, 1.40 metrelik boyutuyla 
alçak, yere yapışık bir görüntü sergiliyor. Ön bölümde 
markanın imzası olan aslan logosuna sahip gösterişli 
ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Keskin hatlar 
ve geniş hava girişleri ise, bahsettiğimiz dinamizmi 
perçinliyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar 
çerçevesiz kapılar, minimize edilen ek yerler ve kapı arası 
boşluklar, kalite algısını daha da artırıyor. Çamurlukları 
tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi 
de sportif ve dinamik görünümü destekliyor. 

Arkadan bakıldığında, üç bölüm olarak tasarlanan 

ve ince yapısıyla ön farların tasarım dilini devam ettiren 
üç boyutlu tam LED stop lambalarının arasını boydan 
boya dolduran parlak siyah panel dikkat çekiyor. Tavan 
çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren bagaj kapağının 
ardında 487 litrelik bir bagaj gizleniyor. 


—— 
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KONFOR HER ŞEYDİR 

Bu sürüşte yol arkadaşım Bahar ile standardın biraz 
üstündeki boy ortalamamızla 508'deki yerimizi alıyoruz. 
İlk hareketimiz koltukları indirmek oluyor çünkü tavana 
fazlasıyla yakınız. Playlist'imiz önceden tarafımızdan 
hazırlandığı için ilk işimiz 8 inç büyüklüğündeki 
ekranda müzik sistemini ayarlamak. Klima ayarımızın 
tamamlanması ile yoldayız. Ekranın ve sürücünün elinin 
altında konumlandırılan ve orta konsola mükemmel 
bir şekilde entegre edilmiş olan parlak siyah şalter tipi 
kısa yol düğmeleri; müzik sistemi, klima, navigasyon, 
araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve i-Cockpit 
Amplify gibi temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlıyor. 
Yola çıkmadan önce yollardaki radar sebebiyle sıkıca 
tembihlendik. Dolayısıyla olması gereken hız sınırları 
içinde üç saatlik ilk root'umuzu bol molalı şekilde 
tamamladık. 

Her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin 
farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları, 32 
litreye varan hacimiyle araç içerisindeki küçük eşya 
karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux girişi, biri 
bagajda olmak üzere iki adet 12 volt soket modern çağın 
gereksinimlerini yerine getiriyor. Panoramik sunroof 
kabin içine ferah bir ambiyans kazandırıyor ancak biz 
sıcak havadan dolayı pek tercih etmedik. 

Yeni Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de yerine 
getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir 
donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Segmentinde bir 
ilk olan Gece Görüş Sistemi, gece sürüşlerinde de 140 
km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni 
nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma 
Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Sürücü 
Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız 
Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti 
Tanımlama Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile dur-kalk 
desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, 
Şerit Takip Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi pek 
çok sisteme sahip. 

Yeni 508'e sahip olmak içinse biraz bekleyeceğiz, yılın 
son çeyreğinde satışa sunulacak. 
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Deniz Çakmakcı 


Barselona nasıl biri anlat deseniz; 
güçlü, sabırlı, mücadeleci, sürprizlerle 
dolu, rengarenk, zarif ve sıcak bir 

Akdem Poçan adi a yi 


olunan değil yn 
e vazd 
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anatın, çağdaşlığın, 
başkaldırının merkezi, 
İspanya'da Katalonya 
Özerk Bölgesi'nin 
başkenti, İspanya'nın 
ikinci, Avrupa'nın altıncı 
büyük kenti. 

Ben ilk kez gittim. Çok geç kalmışım. 
Önceliği ona vermeliymişim. 

Her noktasını dolaştım, her kapıdan 
girdim, gördüm, öylece durdum, 
etrafa baktım, parklarında uzandım, 
plajda kumlara ayaklarımı gömdüm, 
patlarcasına yedim ve güzel içtim. 
Barselona ile sakinleştim. Oradayken 
ona benzedim. 

Ey sevgili okur, Barselona'ya 
yapacağınız dört günlük turla tüm 
müzelerini ve çeşitli kaynaklarda 
yazan gidilmesi gereken yerlerini 
gezebilirsiniz. Gezmelisiniz. Müthiş 
etkilenebilir, fotoğraflar çekebilir, 
bunları sosyal medyada paylaşıp bolca 
like alabilirsiniz. 

Ve fakat bilin ki Barselona tüm 
bunları yaptıktan sonra, dördüncü 
günün sonunda başlıyor! 

Bir yerden bir yere yetişme telaşı 
olmadan, Barselona'da özgürce vakit 
geçirmek yapılabilecek en etkileyici şey. 

Burada kendinizi İspanya'da değil, 
daha özgür, daha yaratıcı, daha rahat bir 
başka yerde hissediyorsunuz. 

Neden mi? 

Çünkü iliklerinize kadar 
Katalonya'dasınız! 

Katalan halkının hikayesi iki arada 


ği i ad 
va 


kalmanın, ait olamamanın, yanlış 
anlamaların ama her şeye rağmen 
direnmenin tarihi. 

1600'lü yıllarda Fransa'nın koruması 
altında kurulan Katalan Cumhuriyeti, 
Fransa'nın İspanya ile anlaşmasıyla 
yıkılıyor ve Katalonya da bu iki devlet 
arasında bölüşülüyor. Pek tabii ki 
Fransa, sınırları içinde kalan Katalanları 
asimile ediyor. 

Katalonya-İspanya ilişkilerinin ise 
hem iç savaşta faşizme karşı dayanışmaya 
hem de faşist diktatörlük dönemindeki 
gibi baskı ve şiddete dayanan bir 


tarihi var. Katalanların zamanla zorlu 
mücadelelerle kazanılmış, kendi 
hükümeti, meclisi, anadilde eğitim ve 
anadilde kamu hizmeti gibi hakları 
oluyor. Özerklik sınırları bir genişliyor, 
bir daralıyor. Baskı aleni veya gizli de 
olsa aslında hiç bitmiyor. İspanya'dan 
ayrılmayı öngören sürecin başlaması ile 
de 2017'de Katalonya'nın bağımsızlığını 
alması onaylanıyor. Ancak o gün 
geldiğinde yine ortalık karışıyor. 
Bağımsızlık sadece sekiz saniye sürüyor, 
bağımsızlık isteyen liderler ülkeden 
kaçmak zorunda kalıyor. Ve yıllardır 


Katalan halkının hikayesi iki arada kalmanın, ail 
olamamanın, yanlış anlamaların ama her şeye 
vağmen direnmenin tarihi. 
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Bilmeyen katedral La 
Sagrada Familia'ya 
Gaudi hayatımı adamış. 
Katedrali üç cephe olarak 
tasarlamış ama ömrü 
birini yapmaya yetmiş. 


LA SAGRADA FAMILIA 


146 elele AĞUSTOS 2018 


uğruna mücadele edilen bağımsızlığa 
yine uzaktan el sallanıyor. 

Diğer taraftan bu hikayedeki 
romantizmi bozan gerçeklik de şu 
ki; deniyor ki Katalanlar aslında 
bağımsızlığı yani İspanya'dan ayrılmayı 
değil, İspanya ekonomisini taşıyan bölge 
olmaları sebebiyle daha çok özgürlük 
ve baskı görmeden yaşama hakkını 
istiyorlar. 

Her iki tarafda İspanya'nın 
tüm zenginliğinin Katalan halkının 
enerjisinden geldiğini, Katalan halkının 
yaratıcılığının İspanya'yı kendine 
çektiğinin farkında. Katalanlar müthiş 
bir kültürel zenginlik katıyor İspanya'ya 
(Salvador Dali bir Katalandı, Juan Miro, 
Pablo Picasso, Gaudi ve hatta Kristof 
Kolomb da) ve bu kültürel zenginlik de 
elbette paraya dönüyor. Katalan halkı 


varlıklı. Barselona, Katalonya sınırları 
içinde. İspanya da elbette kaybetmek 
istemiyor. Bir çekişmedir gidiyor. 

Ve Katalanlar da bu uğurda 'Hak 
verilmez alınır” diyerek dönem dönem 
sokaklara dökülüyor. 


ŞEHRİN SİMGESİ 

Bu kadar tarih bilgisinden sonra 
yazımızın ikinci bölümünde gidip 
görmenizi mutlaka önereceğim yerler 
var. 

GCevabımı veriyorum: Her yer! 

Ama özellikle birkaçından 
bahsetmeden geçmek istemem, hem 
ne kısa bir bölüm yazmışsın denmesin 
arkamdan hem de 'tarihi tamam da 
biz gidince ne yapacağız?” diyenlere de 
birkaç taze bilgi vermiş olayım. 

İlk olarak şehrin simgesi, bitmeyen 
katedral La Sagrada Familia ile 
başlayalım. 

Gaudi bu esere hayatını adamış. 
Katedrali üç cephe olarak tasarlamış 
ama ömrü birini yapmaya yetmiş. 
Gaudi'nin tüm tasarımları İspanya iç 
savaşında yanınca katedralin inşaatına 
ara verilmiş. Çok sonraları, yeniden 
başlayan inşaatın yapımı ise hala 
sürüyor. Bu tamamlama projesine 
Gaudi'nin orjinal çizimleri olmadığı 
için karşı çıkanlar çok fazla. Gaudi'nin 
yaptığı ilk cephe taşın, ıslak kumu 
elinizden akıtır gibi bir görüntüsü 
var. Sonradan yapılanlar ise beton. 

O kadar farklı ve yama gibi duruyor 
ki bana da sorsalardı karşı çıkardım. 
Pek tabii ki sormadılar! Ama Salvador 
Dali'ye sormuşlar ve o da aslanlar 

gibi tamamlama projesine karşı 
çıkmış. “Bu eser böyle kalmalı” demiş. 
Dinlememişler. Tabii İspanyollar akıllı, 
bildiğiniz darphane gibi orası, para 
basıyor. Her saati her dakikası dolu. 
İnternetten rezervasyon yapmazsanız 
içeri girmeniz bir mucize. İnşaat 
2026'da Gaudi'nin 100'üncü ölüm 
yıldönümünde bitecekmiş. Duy da 
inanma! 

Park Guell'den beklentiniz 
benim gibi bir masal köyü ile 
karşılaşmak ise büyük hayal kırıklığı 
olduğunu söyleyebilirim. Sadece o 
kentin simgeleşmiş fotoğraflarında 
gördüğünüz renkli iki ev, toprak yollu 
geniş bir arazi ve Gaudi'nin bir dönem 
yaşadığı bir yapı var içeride. Bonusu 
giderken çıkılması gereken milyonlarca 
merdivenin yürüyen merdiven olması, 
hak yemeyelim. 
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CASA MILA 


Gotik bölgeyi dükkan 
dükkan gezin. Tasarıma 
ve el işçiliğine verilen 
öneme bir şapka da siz 
çkarın. 
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MUTLAKA GÖRÜN 

Bunun dışında, Casa Mila, Casa 
Batllo ve Casa Viscens gibi harika 
binalar yapmış Gaudi. İçine girmeseniz 
de mutlaka ve mutlaka görün derim. 
Zaten hiç bilmeyenler için bir bilgi, 
sokakta yürürken iki apartman 
arasındaki bir başka apartman olarak bu 
binaların önünden geçiyorsunuz. Özel 
bir girişi, halktan uzak bir durumları 
yok. Viscens, ziyarete yeni açılmış 


ve biraz daha uzak bir bölgede ama 
görmeye değer. Gaudi, renkleri, taşları, 
simgeleri ve şekilleri o kadar etkileyici 
kullanmış ki, üçüncü bir sanat gözünüz 
olmasa dahi farkını anlıyor, kendinizce 
yorum katabiliyorsunuz. 

Çok fazla müze var. İçlerinde beni en 
çok etkileyen üç müzeyi diğerlerinden 
ayırdım: Juan Miro Müzesi, Picasso 
Müzesi, Katalonya Ulusal Sanat Müzesi. 
Bunlara mutlaka zaman ayırın derim. 
Sadece bu müzelerde değil, şehrin 
her yanında sanatın bir ülkenin 
gelişimine nasıl katkı sağladığını, 
nasıl özgürleştirdiğini iliklerinize 
kadar hissediyor ve bir milleti nasıl 
şekillendirdiğini görüyorsunuz. 

Barselona dümdüz ve geniş 
kaldırımları ile yürümek için yapılmış 
gibi. Birkaç yer hariç her yere 
yürüyebilirsiniz ve bence yürümelisiniz. 

La Rambla denen Sultanahmet 
Meydanı'ndan bir kere geçin, görün 
yeter. Dalın ara sokaklara. Bu ara 
sokaklarda karşınıza bir sürü meydan 
çıkacak. Bunlardan benim kalbimi en 
çok çalan Reial Meydanı (ki buradaki 
sokak lambalarını da Gaudi yapmış) 
oldu. 
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Eğer dediğim gibi nispeten uzun bir 
seyahat planladıysanız ve Barselona'da 
gidecek bir müze, bir mekan telaşı 
olmadan duracak vaktiniz varsa, alın bir 
örtü (Hintli arkadaşlar süper örtüler 
satıyor ve pek tabi pazarlıkla üçte 
biri fiyatına alabiliyorsunuz) doğru 
Giutadella parkına gidin. Uzanın, kitap 
okuyun, öylece durun, etrafa bakın. 
Mevsim uygunsa plaja inin. Yan yana 
dizilmiş birçok plaj var. Alabildiğine 
temiz kum, enfes bir deniz. İşten 
çıkıp plaja indiğinizi, rahatça denize 
girdikten sonra evinize döndüğünüzü 
düşünün. Barselona bu işte. Şimdi silin 
gözünüzdeki yaşı ve okumaya devam 
edin! 

Gotik bölgeyi dükkan dükkan 
gezin. Tasarıma ve el işçiliğine verilen 
öneme bir şapka da siz çıkarın. Değişik 
konseptleri ile butikler ufuk açıcı, 
hayranlık uyandırıcı. 

Her şehrin bir favori semti vardır 
elbet. Ben bu noktada turistik olmaktan 
çok uzak bir bölge olan Gracia'dan 
yana oyumu kullanıyorum. Katalan 
halkın daha çok yerleştiği bölge burası. 
Bu şehirde yaşayacak olsam, tercihim 
bu bölge olurdu. Burada sokaklar; 
küçük, şık butikleri, konsept mağazaları, 
kafeleri ve dışarılara taşmış halkı ile 
açık hava oturma odası. Her yer benim 
fotoğrafımı çek, beni hafızana kazı 
diyor. 

Barselona ile ilgili en çok söylemek 
istediğim şeyi elbette en sona bıraktım. 

Burada aslında tam olarak neye 
hayran kaldığınızı anlayamıyorsunuz 
ama büyülenmiş gibi geri 


Cava, m 


Katalanların 
sangria 
versiyonu. 


— 
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KIRMIZI 


İYİ GİDE 


İspanya denildiğinde akla gelen ilk renk 


valiz hazırlamak şart. 


kırmızı. Bu şehre giderken konforlu bir | 
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dönüyorsunuz. Yani benim hissettiğim 
buydu. 

Bu şehirde benim ağzımı açık 
bırakan, hayatım boyunca dönüp dönüp 
hatırlayacağım ilk şey ise özgürlük 
duygusu ve eşitlik hissi. 

Kimsenin birbirine bakmadığı, 
yargılamadığı, gözleriyle dövmediği 
bir yer. Spor yapan, sokaklarda oturan, 
içki içen, istediğini giyen, öpüşen, 
kahkahalarla gülen, her dinden, her 
ırktan ve her cinsten insan. Sadece 
insan olduğun için kabul gördüğün bir 
cennet. Sakin, sessiz, saygılı, yavaş bir 
şehir. Acele yok, koşturma yok. 

Programlı tatile çıkan biriyseniz 
en azından iki gün de Barselona'yı 
gezmeye değil, yaşamaya ayırmanızı 
şiddetle öneriyor ve herkesin yolunun, 
hayatında en az bir kez bu şehre 
tadını çıkartacak kadar bir süreliğine 
düşmesini umuyorum. 

Son olarak, sizden ricam gözlerinizi 
kapatın ve kendinizi bu sokaklarda, 
meydanlarda, park veya sahillerin 
birinde hayal edin. Bana çok iyi geliyor, 
size de gelsin. 

Adiös! 

Adeu! 


NE YENİR, NE İÇİLİR? 

Her ne kadar tapas ve paella 
gelse de akla bana sorarsanız 
Barselona'da yemek, midye, minnoş 
karidesler, ahtapot, yemeden önce 
öpülesi kalamarlar demek... 

Biraz da yemeye düşkünseniz 
akıllara zarar. 

Ne içelim derseniz de buraya 
kadar gelmişken, anavatanında 
elbette sangria derim. Benim için 
cava olanı. Cava, Katalanların 
sangria versiyonu. İspanyollar bunu 
dahi içmeyi reddediyormuş zaman 
zaman. Bazen inatlaşma o seviyeye 
çıkıyormuş yani. Ben afiyetle içtim. 
Siz de için. Neşeli biriyseniz daha 
da neşeli olmanızın tatlı bir nedeni 
olabilir. 
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Vodafone Red'in yeni yüzü Buğra Gülsoy oldu. 

Red'in yeni dünyasını tanılmak için sanat ve 

cemiyel hayatından ünlü isimlerin bir araya 
geldiği özel bir gece düzenledi. 


odafone Red, ayrıcalıklarla 

dolu yeni dünyasını, sanat 

ve cemiyet hayatından 

ünlü isimlerin katılımıyla 

düzenlediği özel gecede 
tanıttı. Spago İstanbul'da düzenlenen 
gecenin en ilgi çeken siması ise 
Vodafone Red'in yeni reklam yüzü 
Buğra Gülsoy oldu. Ünlü oyuncunun 
Vodafone Red için kamera karşısına 
geçtiği ilk reklam filmi izleyicilerden 
tam not aldı. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy'un konuşmasıyla 
başlayan gecede, “Ünlü değil Red'li” 
konseptiyle hazırlanan yeni Vodafone 
Red dünyası anlatıldı. Aksoy'un ardından 
Buğra Gülsoy da kısa bir konuşma 
yaparak Vodafone Red iş birliğinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Açılış konuşmalarından sonra Vodafone 
Red'in yeni reklam filmi ilk kez gösterildi. 


Ayrıcalıklar için 
ünlü değil 


Red'li olmak yeter 


« 
LEYLA:FERAY, 
SERHAT TEOMA 


Gecede Mahmut Orhan da müzikleriyle 
davetlilere keyifli anlar yaşattı. 


ÜNLÜ DEĞİL RED'Lİ 
OLDUĞU İÇİN 

Yeni reklam filminde Buğra Gülsoy 
kendini oynuyor. Bir havaalanında 
başlayan filmde, elinde bavuluyla 
yürürken görülen Buğra, alandaki Hızlı 
Geçiş bölümünden sıra beklemeden 
geçiyor. Bir başka gün set arasında 
dinlenirken görülen Buğra, sosyal 
medyada bol miktarda paylaşım yapıyor. 
Yine bir gün şık bir restoranda yemek 
yiyen Buğra'nın hesabına indirim 
yapılıyor. Buğra'nın bu yaşadıkları 
medyaya “Havaalanında Buğra'ya torpil, 
“Buğra paylaşımlara doyamadı”, “Ünlü 
restorandan Buğra'ya kıyak” başlıklarıyla 
yansıyor. Buğra ise bütün olan biteni 
“Ünlü olduğum için değil Red'li 
olduğum için” diye açıklıyor. Reklam 


BUĞRA GÜLSOY, 
ENGİNKAKSO 
VODAFONE"odafonu 
TÜRKİYE İCRA 
KURULU BAŞKAN .* 
YARDIMCISI , 


inş. DİE Kİ 
MM A 
kak yiz 


filmi, Vodafone Red dünyasındaki son 
yeniliklerin belirtilmesiyle sona eriyor. 


DİJİTAL HAYATIN KEYFİNİ 
SUNUYOR 

Vodafone Red, sadece tarifelerden 
oluşan bir dünya değil. Vodafone 
Red'lilere, seyahatten ulaşıma, 
eğlenceden yeme içmeye kadar pek 
çok alanda birçok ayrıcalık sunuluyor. 
Vodafone Red, yurt dışında da geçerli 
tarifeler, yurtdışıyla yurt içi gibi 
konuşma imkanı, Türkiye'den yurt 
dışını hiçbir ücret ödemeden arama 
özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü 
VIP transferle ulaşma, havalimanında 
özel yolcu salonunu ücretsiz kullanma, 
havalimanında hızlı geçiş yapabilme, 
Zubizu restoranlarında ve çeşitli diğer 
markalarda indirimler gibi ayrıcalıklarla 
müşterilerine dijital hayatın keyfini 
sunuyor. 


/ 


SEV Kİ gi 
eirafına | 
IŞIK OL 


Öğrenmenin sonsuz bir 
süreç olduğunu söyleyen 
Zeki Triko Genel Müdürü 

Alara Başeskioğlu, bunun 
en önemli adımının 
kendimizi sevmek 
olduğunu vurguluyor: 
'Olmaz' kelimesini asla 
kabul etmiyor ve her 
zaman mutlaka bir yol 
bulunacağını söylüyor: 


e. 


Röportaj: GÜLRU İNCU 
Fotoğraf: NURDAN USTA 


zel Saint Benoit Fransız 
Lisesi'nden 2008 
yılında mezun olduktan 
sonra eğitimine Koç 
Üniversitesi İşletme 
Bölümü'nde devam etmiş Alara 
Başeskioğlu. Finansbank'ın ardından 
TEB'de hazine fonlama ve likidite 
stajı yaptıktan sonra iletişime kapalı 
hiçbir işin kendine göre olmadığına 
karar vermiş ve pazarlama dünyasına 
yönelmiş. Multinet ve NEF gibi farklı 
sektörlerde ürün müdürü, marka 
yöneticisi gibi görevlerde bulunmuş. 
Okul bitince Alarko Turizm Grubu'nda, 
Hillside Beach Club Kurumsal İletişim 
Sorumlusu olarak işe başlamış, 
sonrasında ise Hillside Beach Club 
Ürün ve Marka Yönetimi Sorumlusu 
olmuş. Son olarak, küçüklüğünden beri 
rol modeli olduğunu söylediği, zekasına 
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hayran olduğu dedesi Zeki Başeskioğlu 
ile birlikte çalışmak üzere aile şirketi 
Zeki Triko'ya gelmiş. Üç senelik bir 
sürecin ardından şirkete genel müdür 
olarak atanmış. Zeki Başeskioğlu'nun 
emanet ettiği 60 yıllık bu markayı en 
iyi şekilde temsil etmek için ekibiyle var 
güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini 
söylüyor. Ona göre tecrübeye saygı 
duymak ve daha önce öğrenilmiş 
olana yenilik ekleyebilmek her zaman 


“Profesyonelliğin en 
önemli sırları; anlık 
doğru karar verebilme 
yeteneği, yüksek iletişim 
ve yeniliklere açık 
olmak.” 
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bizi bir sonraki adıma daha sağlam 
götürüyor. Başeskioğlu geleceğe yönelik 
hedeflerini şöyle açıklıyor: “Öncelikli 
hedefim markamızı global arenada 
daha da hakim bir hale getirmek ve 
yeniliklerin avcısı olmak. İstediğim 
noktaya ulaştığımda ise en büyük hobim 
olan yenilikleri takip etmek konusunu 
daha farklı bir çatı altında iş haline 
getirip moda ve hizmet sektörüne 
özelleştirilmiş marka danışmanlığı 
veren bir topluluk kurmak istiyorum. 
Ne iş yaparsanız yapın, faydayı iyi 
anlatabilmek ve frekansınıza uygun 
iletişimde olmak çok önemli. Açıkçası 
en sevdiğim kısmı bu.” 


“TAM BİR EGE KIZIYIM” 


Beş senedir düzenli olarak kick boks 
ve muay thai yapan Başeskioğlu, kardeşi 
Barkın Başeskioğlu'nun sayesinde artık 
amatör olmadığını ve yaşam tarzını 
değiştirdiğini söylüyor. Board'la yapılan 
her sporu, özellikle snowboard ve 
kitesurf'ü çok seviyor. En büyük ilgi 
alanlarından biri de yeni yerler görmek 
ya da yeni bir restoran keşfetmek. Alara 
Başeskioğlu, kendini tam bir Ege kızı 
olarak tanımlıyor. “Ege'ye kıyısı olan her 
yer benim için tercih sebebi. Bir şehir 
olsam sanırım İzmir olurdum. Bunun 
dışında Amsterdam ve Barselona da 
vazgeçemediğim iki şehir.” 


ÖNCE KENDİNİ SEV 
Öğrenmenin sonsuz bir süreç 
olduğunu söyleyen Başeskioğlu, bunun 
en önemli adımının ise kendini sevmeyi 
öğrenmek olduğunu vurguluyor. 
Kendi başına mutlu olamayan, kendine 
yetemeyen birinin nereye giderse gitsin, 
yaşadığı andan mutlu olamayacağını 
söylüyor. Başeskioğlu'na göre bunu 
başarmanın tek yolu ise insanın önce 
kendini sevmesi. “Özdeğerin yüksek 
olsun ki etrafındaki insanlara da bunu 
yansıtabilesin. Üzerinde sıkı sıkıya 
çalıştığım diğer bir konu ise sabır. Her 
ne konuda azimle sabırlı olmayı ve 
iyiye odaklanmayı görebilirsek hayat 
doğru zamanda istediğimiz şeyleri 
birer birer verecektir. Bu konuda bana 
yıllardır yol gösteren, hep yakınımda 
duran iki kitap var: Hector Garcia ve 
Francesc Miralles'in Ikigai-Japonların 
Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı ile Stefano 
D'Anna'nın Tanrılar Okulu. 
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VAZGEÇİLMEZ 10'U 


vaay 


Gülmek. Kendimi gülerek şarj ediyorum. 
Sanırım en belirgin özelliğim bu. Herkes 
“Alara çok güler” der. 

Ailem. Bu yaşa gelmemde en büyük 
kıymetim annem. Bu ay evleniyorum. 
Gittikçe büyüyen farklı renklerden oluşan 
çok neşeli bir ailem var. 

İşim. Beni en taze tutan şey çalışmak. 
Güzel bir ekibiz biz. 

Yürüyüş. Beni dingin kılıyor, karar 
vermemi sağlıyor. 

Boks. Tüm stresimi alıyor. 

İyi müzik. Ruhun gıdası neticede. 
Kahve. Olmazsa yaşayamam. 

Tatil. Küçük kaçamaklar yaratıcılığımı 
yeniler. 

Ayakkabı. Kaç çift ayakkabım var, 
bilmiyorum. Satın almayı en çok sevdiğim 
şey. 


. Deniz. İlkbaharla beraber denize 


girememişsem çok üzülürüm. Sahil 
kasabalarını çok severim. 


TAMAMLAY'ICI 
DETAYLAR 


1. 


10. 


Yapmak isteyip de bir türlü zaman 
bulamadığım şey; 24mca £ir 
Tatı/. 

Kendimle ilgili asla çiğnemediğim 
en önemli kural; doğr &i/diğinmi 
es irgememek il 

Bir zaman makinesiyle geçmişe 
gidecek olsam; 70 VA yıllarda 
yaşamak isterdim. 

Hayatta vazgeçemeyeceğim üç şey; 
dilem, deniz ve kafve. 

Süper güçlere sahip olma şansım 
olsaydı; zananda dolaşma 
imkanna sahıp olmak ve 
geleceğe gimek isterdim. 
Çocukluğumu düşündüğümde 
aklıma ilk gelen görüntü; 
kardeşimin doğdetğet gön. 
Bugüne kadar öğrendiğim en 
önemli hayat dersi; w/enn #er 
Şey Adeğe. 

Hayatımın dönüm noktası; Koç 


Üniversilesi ne başladı ğım gön. 
En çok gurur duyduğum 
özelliğim; en önce iyiye 
odaklanmaya çahşmak. 

Dünyayı değiştiren bir karakter 
olsaydım; /Xairk o/mak 
.sferdim. 
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Yeni kitabı Tüy Siklet ve televizyonda EHlif'ile 

Lezzet Yolculuğu programından tanıdığımız 

Elif Edes Tapan'dan tam da yaza uygun hafif 
ve lezzetli tarifler aldık. 


Hazırlayan: SELEN TANYERİ 
Fotoğraf: NURDAN USTA 
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AKÇA ARMUT 


Hazırlama süresi: |5 dakika 
Pişirme süresi: |5 dakika 


4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

» 8 adetakçaarmut 

* 300 ml yeşil elma suyu 
* | tatlı kaşığı pekmez 

* Tazenane 


HAZIRLANIŞI 

Armutları sapları kalacak şekilde soyun, 
altlarını hafif keserek düz durmalarını 
sağlayın. Ufak bir tencereye armutları 
ve yeşil elma suyunu koyun. Kısık, orta 
ateşte armutlar yumuşayana kadar 15 
dakika civarı pişirin. Armutlar yeterince 
yumuşayınca pekmez ilave edin. Bir 
dakika sonra armutları tencereden 

alın. Pekmezli armut suyunu kısık 
ateşte ağdalı sos kıvamına gelene kadar 
çektirin. Armutlara taze nane yaprakları 
ilave edin, çektirilmiş sos gezdirerek 
servis edin. 


ŞEFİN ÖNERİSİ 
Akça armutların yanında 
vanilyalı dondurma servis 


edilebilir. 
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MEK 


FISTIKLI 
EGZOTIK 
TAVUK 


Hazırlama süresi: 30 dakika 
Pişirme süresi: 10-15 dakika 


4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* ladettop salata 
» 2 adet tavuk göğüs 
» 150-200 gr işlenmemiş fıstık 
» 4-5 adet taze soğan 
e 1/2 demet kişniş 
: I1/2 lemon grass (limon otu) 
* | portakal rendesi 
9 | tutam acı biber 
* | yemek kaşığı zeytinyağı 
» 1-2 tatlı kaşığı susam yağı 
* | yemek kaşığı soya sos 


HAZIRLANIŞI 
Salata yapraklarını dikkatlice 
yırtmadan ayırın, gerekirse dış 
kenarları makas ile kesin. Tavukları 
ufak küp şeklinde doğrayın. 
Zeytinyağında pişirin, olmasına 
yakın doğranmış taze soğanları ilave 
edin, birlikte 1-2 dakika pişirin ve 
altını kapatın. Susam yağı, soya sos, 
fıstıklar, kişniş yaprakları, ince halka 


N 
W şeklinde doğranmış lemon grass, 
4 portakal rendesi, biber ilave edin. 
Tümünü karıştırın, salata yaprakları 
i içerisinde sunabilirsiniz. 
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ROZBİF 


Hazırlama süresi: |0 dakika 
Pişirme süresi: 30 dakika 
Bekleme süresi: 2 saat 


4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* 1-1.5 kg bonfile 

* | kaşık zeytinyağı 

* Taze çekilmiş karabiber 

* İrituz 

» Mevsimine göre garnitür; taze 
incir, rokfor peyniri, tarhun 


HAZIRLANIŞI 

Bonfileyi temizleyin, fırına girecek 
bir kaba koyun, üzerine zeytinyağı 
gezdirin, biber ve az tuz serpin. 
220 derece ısıtılmış fırına koyarak 
5 dakika pişirin. Fırın ısısını 180 
dereceye indirin, kısa bir süre 
kapağı hafif açık bırakarak ısının 
düşmesini sağlayın. Bonfileyi 20-25 
dakika daha pişirin. Fırından çıkan 
bonfilenin arzu edilirse sıcakken 
bir kısmı yenebilir. Tamamı veya 
kalanını oda sıcaklığına geldiğinde, 
içi kağıtlı folyo veya streç filme 
sararak buzluğa koyun. Donmasına 
yakın çıkartarak arzu ettiğiniz 
kalınlıkta dilimler kesin. Mevsimine 
göre farklı garnitürler veya sos ile 
servis edin. 
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FIRINDA | 
PEYNİRLİ 
KABAK 


Hazırlama süresi: 20 dakika 
Pişirme süresi: 20 dakika 


4 KİŞİLİK 


MALZEMELER 

* 2 adet kabak 

* | yumurta 

* 10-15 adet ufak çekirdeksiz yeşil 
zeytin 

* İ avuç ceviz 

* Kıyılmış maydanoz 

» 200-250 gr beyaz peynir 


HAZIRLANIŞI 

Kabakları yıkayın, kabuklarını soyun. 
Uzunlamasına ikiye kesin. Kabakların 
çekirdekli bölümünü çay kaşığı ile 
oyun. Peynir, yumurta, maydanoz, 
ceviz, zeytini karıştırın. Hazırlanan 
kabakların içlerine doldurun. 180 
derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika, 
üzeri hafif kızarana kadar pişirin. 
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adınların sosyal hayatta daha 
K aktif rol oynamasına olanak 
tanıyan etkinliklerin artması, 
yüz güldüren en önemli gelişmelerden. 
Eylülde Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 
düzenleyeceği festival de işte bunun en 
güzel örneklerinden biri. 

Çeşitli nedenlerden dolayı iş 
bulamayan ya da belli bir işte düzenli 
olarak çalışamayan kadınlara yönelik en 
iyi ekonomik modeli sunan kooperatifler, 
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 
düzenleyeceği festivalde buluşuyor. 

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 
festival, | Eylül Dünya Barış Günü'nde 
başlayacak ve 5 gün boyunca Türkiye'nin 
dört bir yanından gelen kooperatifler 
Muratpaşa Kent Meydanı'nda ürünlerini 
sergileyip satış yapacak. Festivalde 


o 

konserler, sahne gösterileri, atölye 
çalışmaları da düzenlenecek. Ayrıca 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'yla 

o (KEDV) birlikte kadın kooperatiflerinin 
kapasite artırımı, eğitimi ve finans 
destekleri üzerine seminerler ve çalıştaylar 
düzenlenecek. 

o 


KADINLAR DENEYİMLERİNİ 
Sarmalar, ev yapımı makarnalar, turşular, BİRBİRİYLE PAYLAŞIYOR 
zeytinler, sabunlar, iyilik kolyeleri, çantalar, pece 
işlemeli havlular, danteller... Türkiye'nin dört bir (Sın Kooperatifine davet mektubu 


S5 , gönderildiğini belirten Muratpaşa Belediye 
yanında kadınların kurduğu kooperatifler, el Başkanı Ümit Uysal, kooperatiflerin 


emeği göz NUYU ürünleriyle Antalya Muratpaşa Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası 
Belediyesi'nin 1-5 Eylül tarihleri arasında Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
düzenleyeceği festival için Antalya'ya geliyor: yöneümlerce desteklenmesi gereken 


yapılar olarak belirlediğine dikkat çekiyor. 
Bugün Avrupa Birliği sınırlarında 50 
bin kooperatif işletmesinde 1.3 milyon 
kooperatif ortağının bulunduğunu belirten 
Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Avrupa'daki kooperatiflerin 
konfederasyonu olan CECOP'un 
raporlarına göre, özellikle Batı Avrupa'da 
kooperatif kurucuları çoğunlukla 
kadınlardan oluşuyor. Türkiye'de ise 
2000'li yılların başında kadın kooperatifleri 
hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Daha önce 
hiç evlerinden çıkmamış kadınlar artık 
kooperatiflerde buluşup ortaklaşa 
ekonomik girişimlerde bulunmaya 
başladı.” Uysal, bu sürecin yerel yönetimler 
tarafından da meslek edindirme, hobi 
ve sanat kurslarıyla desteklendiğini, 
Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 5 bin 
kişiye ulaşan bir kurs yapılanmasına sahip 
olduğunu söylüyor. Bu kurslarda ortaya 
çıkan ürünler ise Üreten Eller sergisinde 
her yıl Antalya'yla buluşuyor ve kadınlar 
deneyimlerini birbirine aktarabiliyor. 


- 
. 
. * 
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BU BİR İLANDIR. 


Si YAHAT 


Ferhan Kaya Poroy 


Tasarım odaklı 


GEZGİNLERE 


Alaçatı'yı Alaçalı yapan dar sokakları, begonvilleri, 
taş evleri, barları, mavi yeşil denizi, deli rüzgarı 
elbet... Ama bir de daracık sokaklarına inci gibi 

dizilen tasarım dükkanları var... Gelin sizinle 
bu kez Alaçatı'da bir tasarım turuna çıkalım. Şu 
sıralar turizmde trend olan 'Tasarum Odaklı Gezgin” 
kavramının küçük bir Alaçatı uyarlamasıyla... 


DESIGN PLUS SEYA BEACH 


DESIGN PLUS SEYA BEACH 


Tasarım turumuza önce otelle başlayalım o 
zaman. Alaçatı'nın yenisi üstelik, 6 Temmuz'da 
açmış kapılarını Design Plus Seya Beach 

Otel. Ama otelcilikte yeni değiller. 4 kıtada 

9 ülkede 60 otel işleten bir grubun markası. 
Otelin mimari ve iç mimari detayları mimar 
Mete Nisari ve İtalyan eşi Aleksandra'ya ait. 
Otelin binası Alaçatı'nın taş yapılarından ilham 
almış içeride ise yalın bir rahatlık ve tasarım 
objeler ön planda. Zaten otelin felsefesinde 
de tasarım odaklı gezginlere hitap etmek var. 
Otelin mutfak ve barı ise Fındık kardeşlere 
emanet. Şef Burak Fındık ve mixology Yakup 
Fındık otelin tasarım felsefesini tabaklara 

ve bardaklara yansıtıyor, sunumlarıyla göz 
dolduruyorlar. Tüm bunların yanı sıra otelin en 
önemli özelliklerinden biri de deniz kenarında 
olması tabii... Malum Alaçatı'dayız... 


—G 

—zZ 
— 
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p 


ip 
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LISA CORTI: Masal diyarı dükkanda rengarenk kaftanlar, şallar, 
örtüler, pareolar bulabilirsiniz. Hepsi birer sanat eseri olarak kabul 
edilen ürünler sınırlı sayıda üretiliyor. Milano, Roma, New York, 
Madrid ve İstanbul'da mağazaları olan Lisa Corti'nin Modacı Donna 
Karan, Monaco Prensesi Caroline, oyuncu Merly Streep, Sofia Loren, 
yönetmen Ferzan Özpetek gibi pek çok ünlü müşterisi var. 
CAMGERAN: Farklı tekniklerle üretilen cam objelerin yanı sıra 
antika objeler ve rengarenk emayeler var. Görülesi bir dükkan. Sahibi 
de eski bir Ankaralı gazeteci. 

IST LONDON: Pastelin her tonundan incecik, değişik formlarda 
seramik kaseler ve tabaklar. İçeri girmemek mümkün değil çıkmak ise 
hiç mümkün değil. Aklınızda kalacağına alın bir tane... 

RUE 1397: Dekorasyon üzerine konsept bir tasarım mağazası 
burası. Sahibi mimar Funda Arkas. Louis Vuitton valizler, orijinal 
mobilyalar, dünyanın farklı yerlerinden toplanmış tasarım objeler hatta 
Mackenzie Childs ve Fornesetti ürünleri bile bulabilirsiniz. 

NAR ARTİZZ: Burhan Doğançay'dan Devrim Erbil'e pek çok 
ünlü ressamın eserine ev sahipliği yapmış bir sanat galerisi. Bakalım siz 
; Si uğradığınızda hangi ressamların eserlerini görme fırsatı bulacaksınız. 
Ea : za ATÖLYE GÖZ: Alaçatı'da farklı ve yenilikçi tasarımı ile dikkat 

3 ERRA C OO TL ii çeken bir mekan. Alaçatı ruhunu yansıtan desenleriyle yastık kılıfları, 

v masa örtüleri, Amerikan servisler, eşarplar, el yapımı seramikler, 
sabunlar var. Ayrıca workshoplar ve etkinlikler de düzenleniyor. 
Avlusunda bir de dokuma ve baskı atölyesi var. 

FINE OZ JEWELRY: 2013 yılında Sinem Özusta tarafından moda 
ve mücevher tasarımcılarının ürünlerini bir araya getirmek üzere 
kurulmuş konsept bir mağaza. Hacımemiş'in gözdelerinden. Rene 
Saban ve Siren Ertan'ın tasarımlarını da satıyor. 

SIĞGN: Alaçatı'da retro, antika, eski eşya satan pek çok dükkan var 
ama yeni satan nadir butiklerden biri Sign. Beyrutlu tasarımcı Sarah 
Beydoun'un tasarımı Sarah's Bag'leri bulabilirsiniz mesela. 
HEAVENLY MADE: Hem sanat galerisi hem de geri dönüşüm 
objeleri satan özgün bir dükkan. Dutlu kahvenin sağındaki sokakta. 
ART AND CRAFT: Burası da hem bir sanat atölyesi hem 

de şahane seramik objeler bulabileceğiniz bir mağaza. Takip edin, ii Z 

arada workshoplar da yapılıyor. Belki Alaçatı'ya gidip seramikçi olup “EAVENLY MADE 
dönersiniz. a 
BAZEN ALAÇATI: Alaçatı'nın nabzını tutan bir adres. 

Kimonodan çantaya, sandaletten tasarım takılara pek çok özel ürün 
bulunan butiğin yanı sıra biraz aşağısında moda, sanat, dekorasyon, 
kişisel gelişim, sağlıklı yaşam gibi pek çok konuda söyleşiler düzenlenen 
bir de Bazen Atölye var. 

BE DEST: Emayeler, vintage ev aksesuarları ve antika eşyalar 
sevenler için güzel bir dekorasyon dükkanı. 

NOE HAPPINESS: Alaçatı merkeze girer girmez karşınıza çıkan 
dükkan bikini, mayo, pareo ve peştamallarıyla cezbediyor. 

POP: Bakmayın adının Pop olduğuna hatıralarla dolu bir dükkan. 
Hacı Memiş'in en eskilerinden. Coca Cola şişelerinden oyuncak 
klasik arabalara, antika plaklardan tabelalara kadar çok ilginç parçalar 
bulabilirsiniz. 

ESKİ TÜTÜN DÜKKANI: Eski bir tütün deposundan evrilen 
dükkan yüksek tavanları, beyaz boyalı taş duvarları ile insanın içini 
açıyor. 140 yıllık bina geçen yıl restorasyonu tamamlandıktan sonra 
konsept bir mağaza olarak açılmış. Hacımemiş'in girişindeki dükkan 
farklı tasarımcı ve sanatçıların eserlerine yer veriyor. Görülmesi 
gereken bir adres. 

TERRA COTTA: Seramik tutkunları mutlaka uğramalı. Satın 
alabileceğiniz el yapımı vazo, tabak, kase gibi objelerin yanı sıra 
meraklısı için atölye çalışmaları da var. 

SOKAK KEDİSİ: Mis kokulu bir dükkan. İçeride bir Ege esintisi 
var. Zeytinyağları, sabunlar, dokuma pikeler, peştamallar, nevresimler, 
bornozlar hatta mobilya ve sofra aksesuarları bile bulabilirsiniz. 
KARTPOSTAL: Ahşaptan yapılma melek figürleri ile dikkat 
çekiyor. İstediğiniz boy melek için önceden sipariş vermeniz yeterli. 
Ayrıca aydınlatmalar, tabureler, takılar, duvar süsleri de mevcut. 


ESKİ TÜTÜN 
DÜKKANI 
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MAKROME HAVASI 


“80 kuşağının özgün ruhunu yansıtan makromeler geri döndü! Makrome 

sanatına yeni bir soluk getiren Boho&Soul, geri dönüştürülebilir iplerden oluşan 
mistik tasarımlarıyla evleri ve hatta düğün mekanlarını süslüyor. Geleneksel bir 
sanatın modern yorumunu sunan Boho&Soul'un yaratıcısı Gaye Ömür Beysel: 
“Amacımız, günümüz karmaşasına karşı dingin ortamlar yaratmak” diyerek özel gün 
organizasyonları için de stilize mekanlar oluşturmayı amaç edindiklerini belirtiyor. 
Instagram: ©bohoandsoul 


Neutrogena 
ei 


ELVEDA YORGUNLUK 


Uzun ve yorucu günlerin ardından 
sağlıksız görünen cildinize nem 
takviyesi Neutrogena'nın Hydro Boost 
gece kreminden geliyor. Yorgunluk 
döngüsünü tersine çevirmeye yardımcı 
bu krem, yağsız ve yapışkanlık hissi 
bırakmayan yapısıyla; kuruluk kaynaklı 
çizgilerin pürüzsüzleşmesini sağlıyor. 


AŞKTANRIÇASI 
Denizin tutkulu derinliklerinden gelen deniz 
kabukları, size şans getiriyor! Venüs zarafetini 
güzellik tanrıçasından alan tasarımlarına bu kez 
de deniz kabuklarını ekliyor. Her ürününde 
ince el işçiliğinin öne çıktığı aksesuarlarıyla 
Venüs cazibesini stilinize ekleyebilirsiniz. 


FARKLI BİR ORTAM 


Sub Karaköy Endüstriyel kimliği, şıklığı, hip tasarımı ve vazgeçilmez terası UP 
ile insiderlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yurt dışında da belirli bir kitle 
tarafından takip edilen otelin özellikle terası, keyifli İstanbul manzarasıyla özel 
etkinlikler, şirket yemekleri, kokteyller ve doğum günleri, olarak da kalabalık 


grupları ağırlıyor. 
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MARC ANTKONY 
TRUE PROFESS1ONALI 


Mi) BESLİYOR. 


ONARIYOR 


Argan yağı ile 
keratinin mükemmel 
uyumuyla elde edilen 
Marc Anthony Argan 
Oil of Morocco serisi 
deniz, kum ve güneş 
etkisiyle yıpranmış 
kuru ve matlaşmış 
saçları onarıyor. 
Ekstra nemlendirme 
özelliği olan seri 
sülfat, SLS, paraben 


ve ftalat içermiyor. 
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Gentle Skin Ceanser 
lt 


DOGANIN 
GUCU 
CILDINIZDE 
Alterra orkide serisi sentetik 
boya, katkı maddeleri, 
silicon, parafin ve digger 
mineral yağlar içermeyen 
formülüyle Rossmann 


Mağazaları'nda organik 
tutkunlarıyla buluşuyor. 
- Özellikle E vitaminli ve 
ANTİ-AGE Yaşlanma karşıtı 010 
SEE Gündüz Kremiyleiddiasını 
k ve ortaya koyan doğa dostu 
(e)  Süzellikmarkası, cildin 
— ö kendini yenileme süresini 
HAM de doğal yağlardan güç 
olarak kısaltıyor. 


UYUMLU GÜZELLİK 


Kore dilinde “harmoni? kelimesinden ilham alan 
Jowag, bitkisel kozmetiğin sinerjisini güzellik 
rutininize taşıyor. 7693 doğal kaynaklı içeriğiyle 
cildinizi onarıyor, detoks etkisi sağlıyor ve 
yüzünüzdeki doğal ışıltıyı da koruyor. Tüm cilt 
tiplerine ve hassas ciltlerin kullanımına uygun 
serileriyle cildinizin en yakın arkadaşı olmaya aday! 


HASSAS BAKIM 


Güneş sonrası 

hassaslaşan cildiniz için 
kullanabileceğiniz Getaphil, 
cilt tahrişleri ve alerjilerini 
azaltan formülüyle 

özellikle hassas ciltler 

için günlük kullanıma 


Gi 
NANE uygun. Sabun içeimeye. 
imren formülüyle makyajı ve diğer 
a ap yabancı maddeleri cildi 
e ep kurutmadan temizliyor 


Küm 
Çecracıbası GaLğırma 


ve pürüzsüz bir güzelliğin 
kapısını aralıyor. 


www.elele.com.tr 


GUN 
BATIMI 
Daylong After 

Sun Repair, güneş 
ışınlarından zarar 
görmüş cildinize 
daha sağlıklı ve 
nemli bir cilt 
vadediyor. Su bazlı 
losyon formülü 

ile ışığın yıpratıcı 
etkilerine karşı 
yatıştırıcı ve 
yenileyici yapısıyla 
plaj sonrası 
ritüelinizin olmazsa 
olmazlarından! 


Daylong 


after sun 


t Tenzyene 
de "iparatin SADİ, 
Tendorcazidana 


GaLğenma 


UÇAN 
MUTLULUKLAR 


Uçan balonlar, parti ürünleri 
ve çeşitli organizasyon 
malzemeleriyle Balonevi, özel 
organizasyonlarınız için tercih 
edebileceğiniz en eğlenceli 
dükkanlardan. Zamanında 
teslimat ve rekabetçi fiyat 
politikası başta olmak üzere 
müşteri memnuniyetini esas 
alan bu sevimli dükkanı 
Zorlu Genter'da ziyaret 
edebilirsiniz. 

Instagram: 

© zorlucenterbalonevi 


DEGERİI BUYUK 
Lion Dimond yeni 
koleksiyonunda, sıcak 
tonların gücünü arkasına 
alıyor! Değerli taşlarla 
süslenen küpelerin 
eşsiz güzelliğini stilinize 
taşıyabilirsiniz. 


PROFESYONEL 
DOKUNUŞ 

Yemek hazırlarken 
pratik çözümler 
peşinden koşanlar için, 
Korkmaz Multi Bıçak 
Seti sofralarınıza şıklık 
ve pratıklık katıyor. 
Kurban Bayramı'na özel 
sunduğu ürünlerine, 
lezzetli et yemekleriniz 
için göz atmanızda 
Jayda var 
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ASTROLOJİ 


i 
DOLUNAY KARACA 
ASLAN 23 Temmuz-22 Ağustos 


Ağustos ayında gözler sizin üzerinizde; ışığınızla parlamak, etrafınıza 
neşe saçmak, kendinize olan güveninizi tazelemek için güzel fırsatlarınız 
olacak. Bu ay ll Ağustos'ta burcunuzda bir Güneş tutulması yaşanacak; 
kadersel fakat hayrınıza olacak bu tutulmada bitmesi gerekenler, 


kopması gerekenler yerini güzelliklere bırakacak. 


KOÇ 

21 Mari-20 Nisan 

Aşk konularında bu ay 
popülerliğiniz zirvede. Aslan 
burcundaki Güneş tutulması ile 
aşk hayatınız canlanıyor, bir karara varıyorsunuz. 
Sevdiğinizi ve sevildiğinizi hissediyorsunuz, 
dertler, tasalar azalıyor. Hobilerinize ve kişisel 
gelişiminize daha fazla önem vermeli, sporu 
hayatınızın parçası haline getirmelisiniz. 


BOGA 

21 Nisan-20 Mayıs 

» Ağustos ayı boyunca özellikle 
ev teması gündeminizde; 

ev almak, ev satmak, ev 
değiştirmek veya ev içinde tadilat gibi konular 
önem kazanırken aile büyükleriniz veya kendi 
çekirdek ailenizdeki gelişmelere de tanıklık 
edeceğiniz, onların sorumluluğunu alacağınız bir 
dönem olacak. Güneş tutulmasıyla birlikte bekar 
olan Boğalar evlilik için kolları sıvıyor. 


eN 


IKIZLER 

21 Mayıs-21 Haziran 
İletişim, medya, yayın, 
pazarlama konularının 
önem kazanacağı bir ay 
sizin için. Diğer taraftan 
yakın arkadaşlarınız veya kardeşlerinizle ilgili 
gelişmeler dikkat çekici. Yurt dışı bağlantılı 
bir işi sonlandırabilir veya bir tatil programını 
neticelendirebilirsiniz. Aslan burcundaki 
tutulma ticari hayatınızı canlandırırken, iletişim 
yönünüzü harekete geçiriyor. 


YENGEÇ 
, 22 Haziran-22 Temmuz 
Geçen ay yoğun geçti, bu 
» ay ise maddi kaynaklarınız 
için endişe duymaya 
başlayacaksınız. Bu konuda 
atacağınız adımlar tüm sene 
sizi etkileyecek. Aslan burcundaki tutulma 
ile kendi değer yargılarınız, hayata bakışınız 
değişiyor. Ödemeler ve para çıkışları yüksek 
bir ay. Aşkta ise sizi olduğunuz gibi kabul eden, 
her yönünüzle sizi seven kazanacak. 
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pe BAŞAK 
k 23 Ağustos-22 Eylül 
Ny Ruhunuzu ve kendinizi 
ZA » dinlendirmeye ihtiyacınız 
> var bu ay. Kendi kendinizi 
ölnlernek; meditasyon veya dua etmek gibi 
aktivitelerde bulunacağınız, manevi yönünüzü 
zenginleştirecek bir zaman dilimine girmiş 
bulunuyorsunuz. Tutulmalarla birlikte 
bırakmanız gereken bir alışkanlığınızı 
bırakabilirsiniz. Aşk hayatınızda ummadığınız 
tekliflerle karşı karşıyasınız. 


TERAZI 

23 Eylül-22 Ekim 

Ayın en sosyal burcu 
sizsiniz. Seyahatler, 
organizasyonlar, toplantılar 
derken yoğun bir ay olacak. 
Aslan burcundaki Güneş tutulması hayatınızda 
daha önceden fark etmediğiniz şeyleri ortaya 
çıkaracak, hayal etmek güzeldi fakat eyleme 
geçerek bunun için mücadele etmek daha 
güzel emin olun. 


, AKREP 

| 23 Ekim-22 Kasım 

; Kariyer hedefleriniz ön planda 
bu ay, iş tekliflerine açıksınız. 
İş arayan veya terfi bekleyen 
Akrepler için uygun etkiler söz konusu. 

Uzun süredir aklınızda olan bir ilişkiye adım 
atacaksınız. Tutulmanın etkisi ile yeni hedefler 
belirlemelisiniz kendinize, aksi takdirde 
içinizdeki enerji aile hayatınızı olumsuz 
etkileyebilir. Göz önünde olacağınız bir ay. 


YAY 

>” 25 Kasım-21 Aralık 

Yurt içi ve yurt dışı gezileri, 
alternatif yerler keşfetmek, 
değişik insanlarla bir arada 
olmak size iyi gelecek bu ay. Tanıtım ve 
pazarlama konularına ağırlık vereceksiniz. 
Güneş tutulması sizi farklı inanç sistemine, 
eğitime ve felsefeye bağlıyor. Uzak akrabalarla 
olan ilişkileriniz kuvvetleniyor. Aşk adına daldan 
dala atlayacağınız bir ay. 


OGLAK 

22 Aralık-20 Ocak 

Ortak kazanç kapılarınız 
açılırken, parasal anlamda 
harcama, kredi, faiz gibi 
isnularla sıkıntılar olabilir. Tutulmalar 

maddi alanda yeniden yapılanmaya gitmenizi 
gerektirecek etkilere sahip. Kendi bildiğinizi 
yapmak yerine ortak fikir alışverişleri ile hareket 
etmek daha verimli olacak. Aşk hayatınız ise bir 
durgun bir dalgalı. 


KOVA 

7) Ocak-19 Şubat 

Bir karar ayı bu ay sizin için. “Her 
türlü karar, kararsızlıktan iyidir? 
dedirtecek türden bir süreç. 
Aslan burcundaki tutulma sizin evlilik hanenize 
denk düşüyor. Aile kurmak isteyebilir, ilişkinizde 
yeni bir boyut yaşamaya başlayabilirsiniz. Her 
konuda sevdiğiniz kişi yanınızda olacak. Sağlık ve 
iş hayatınız rutin gidiyor. 


BALIK 

20 Şubat-20 Mart 

Günlük rutinlerinizi 
değiştireceğiniz bir aydasınız. 
Fazla tembelliğe yer yok bu ay. 
Çalışmak, üretmek, insanlarla 
bir arada olmak isteyeceğiniz bir dönem. Diyet, 
beslenme ve spor tarzınızda da değişikliğe 
gitmelisiniz. Sevdiğiniz kişilerle aranız iyi olacak, 
affetmenin bağışlamanın karşılığını fazlasıyla 
alacaksınız. 


2 
6 


ASLAN BURCU 


EN'LERİ 
En iyi arkadaşı: Yay 
Ruh eşi: Kova 
Görmesi gereken şehir: Moskova 
En sevdiği yemek: Et yemekleri 
Gardırobunda olması gereken 
aksesuar: Şaşaalı takılar, marka çantalar 
Mottosu: Herkes hak ettiği şekilde 
yaşar! 


www.elele.com.tr 


ÇEŞME 
PRIVATE RESIDENCES 


Hayalinizdeki Kumsalda, Hayalinizdeki Eviniz... 


Çok yakında yenilenecek Sheraton Çeşme'nin yanı başında, en üst düzeydeki hizmet ayrıcalığı ile 


Çeşme Private Residences, şimdi sizlerle tanışmayı bekliyor. 


SATIŞ OFİSİ : 0232 750 0000 infoG&cesmeprivateresidences.com Www.cesmeprivateresidences.com 
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POSSIBLES 


POSSIBLES 


INSTINGTIVE BEAUTY 


GÜN DOĞUMU GÜN BATIMI 
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